Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder
langs steden en dorpen,
terwijl Hij onderricht gaf.

lemand vroeg Hem:

‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’
Hij antwoordde:

‘Doe alle moeite om door de smalle deur

naar binnen te gaan,

want velen, zeg Ik jullie,

zullen proberen naar binnen te gaan

maar er niet in slagen.

Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan

en de deur heeft gesloten,

en jullie staan buiten op de deur te kloppen

en roepen: "Heer, doe open voor ons!”,

dan zal hij antwoorden:

“Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?g”
Jullie zullen zeggen:

"We hebben in uw bijziin gegeten en gedronken
en u hebt in onze straten onderricht gegeven.”
Maar hij zal tegen jullie zeggen:

“Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?
Weg met jullie, onrechtplegers!”

Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden
wanneer je Abraham, Isaak en Jakob

en al de profeten in het koninkrijk van God ziet,
maar zelf buitengesloten wordt.

Uit het oosten en het westen

en uit het noorden en het zuiden

zullen ze komen,

en ze zullen aanliggen

bij het feestmaal in het koninkrik van God.

En bedenk wel:
er ziin laatsten die de eersten zullen zijn,
en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

Lucas 13, 22-30

Het koninkrijk van God. Jezus heeft er vaak
over gesproken. En wij spreken er vandaag
nog steeds over. In het Onzevader bidden
we ‘uw Rijk kome'. Erover spreken en ervoor
bidden is niet zo moeilijk. Het koninkrijk van
God beleven is iets anders. Het gaat om
een wereld waarin mensen niet leven en
sterven ten koste van elkaar, maar wel in
dienst van elkaar, zoals God het leven
bedoelt.

Jezus beleefde dat koninkrijk helemaal. Hij
leefde vanuit drie belangrijke waarden:
liefde, barmhartigheid en gerechtigheid.

Liefde

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw
hart en met heel uw ziel en met heel uw
kracht en met heel uw verstand, en uw
naaste als uzelf.” ‘Doe dat en u zult leven’,
zegt Jezus aan een wetgeleerde. (Lucas 10,
27-28) Liefde gaat van God uit. Hij houdt
van elke mens. Het geloof in die liefde is
een extra motivatie voor ons om van
mensen te houden. Liefde doet leven.

Barmhartigheid

is datgene wat in een onderlinge relatie
tussen mensen zekerheid geeft: zorg,
verbondenheid, solidariteit, frouw, genade,
vergeving. Barmhartigheid is je verbonden
weten met de ander, de naaste zijn van
iemand die nood heeft aan nabijheid en
zorg, zoals in de parabel van de
barmhartige Samaritaan (Lucas 10).

Gerechtigheid

is een zeer sociale levenshouding die ervoor
zorgt dat mensen tot hun recht kunnen
komen. Dat is vooral nodig voor arme,
verdrukte, kleine, achtergestelde mensen,
vaak vergeten in de samenleving.

Gerechtigheid richt zich dus op de ander,
niet op het bekomen van ‘mijn recht’.

Inzet voor het koninkrijk van God is niet zo
vanzelfsprekend. We hebben allen onze
beperkingen en tekorten. We moeten door
een smalle deur. Maar waar liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid het
samenzijn kleuren, maken mensen mooie
en deugddoende momenten mee. Dat
noemde Jezus het koninkrijk van God.

Wie ijvert voor het koninkrijk van God krijgt
ook tegenkantingen. Dat heeft Jezus op
een wrede manier moeten ondervinden.
Daarom heeft Hij gezegd: ‘wie achter Mij
aan wil komen, moet zichzelf verloochenen,
zZijn kruis opnemen en Mij volgen.” (MatteUs
16, 25) Ook dat is nog actueel. Wanneer
het geweld van geld en macht het leven
bepalen, is het koninkrijk van God ver weg.

De Canadees David Hayward, die zich na
30 jaar dienst als dominee heeft toegelegd
op kunst, combineerde beide elementen -
de smalle deur en het kruis — in een
freffende tekening. De smalle deur heeft de
vorm van een kruis. Wie er doorheen wil,
moet een kruis dragen.

Bij het begin van dit verhaal vertelt Lucas
dat Jezus op weg is naar Jeruzalem. Het
hele Lucasevangelie is één grote tocht
naar Jeruzalem en voor Lucas is Jeruzalem
dé plaats van de verrijzenis, het volle leven.
Lo geeft Lucas aan dat het koninkrijk van
God een voorproef is van het volle leven
van de verrijzenis, ook al vormen de smalle
deur en het kruis hindernissen onderweg.



God,
met Jezus dromen wij
van uw koninkrijk in onze wereld.

Wij willen samen leven in liefde,

barmhartigheid en gerechtigheid.

Door Jezus weten wij

dat de deur naar het koninkrijk
smal is

en dat de weg ernaartoe
vaak een kruisweg is.

Wij voelen ons wel verbonden
met vele mensen

uit het oosten en het westen

en uit het noorden en het zuiden,
die geloven in uw liefde.

Help ons

om in uw liefde voor ons
de kracht te vinden

om ons in te zetten
opdat uw Rijk kome.

Amen.

Luc Maes

Tekening:

‘Het kruis, de smalle weg.’
David Hayward (2002).
https://christian.art/
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In het licht
van Gods woord

De smalle deur
naar het RoninKrijk,
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