
Na deze woorden trok Jezus verder,  

op weg naar Jeruzalem. 

Toen Hij Betfage en Betanië  

bij de Olijfberg naderde,  

stuurde Hij twee van de leerlingen vooruit  

en zei tegen hen:  

‘Ga naar het dorp daarginds.  

Daar zullen jullie  

een vastgebonden veulen vinden,  

dat nog nooit door iemand bereden is.  

Maak het los en breng het hier.  

Als iemand jullie vraagt:  

“Waarom maken jullie het los?”,  

moeten jullie antwoorden:  

“De Heer heeft het nodig.”’  

 

De beide leerlingen gingen op weg  

en vonden het veulen,  

precies zoals Jezus had gezegd.  

Toen ze het dier losmaakten,  

vroegen de eigenaars hun:  

‘Waarom maken jullie het los?’  

Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’  

 

Daarna brachten ze het veulen naar Jezus.  

Ze wierpen hun mantels over het dier  

en lieten Jezus erop zitten.  

Onderweg spreidden de leerlingen  

hun mantels voor Hem op de weg uit.  

Toen Hij op het punt stond  

de Olijfberg af te dalen,  

begon de hele groep leerlingen  

vol vreugde en met luide stem God te prijzen  

om alle wonderdaden  

die ze hadden gezien.  

Ze riepen: ‘Gezegend Hij die komt als koning,  

in de naam van de Heer!  

Vrede in de hemel  

en eer aan de Allerhoogste!’  

 

Enkele farizeeën in de menigte  

zeiden tegen Jezus: 

‘Meester, berisp uw leerlingen.’  

Maar Hij antwoordde:  

‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen,  

dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’ 

 

Lucas 19, 28-40 

Er is een belangrijk verschil in de verhalen 

over de intocht in Jeruzalem. Bij Marcus, 

Matteüs en Johannes roepen de mensen 

naar Jezus ‘Hosanna’, wat betekent ‘red ons 

toch’. (Mc. 11, 9-10; Mt. 21, 8; Joh. 12, 13) 

Lucas heeft dat Hosanna weggelaten. Hij 

maakt er een zegengebed van: ‘Gezegend 

Hij die komt als koning, in de naam van de 

Heer!’ Geen smeekgebed dus. Het verhaal 

van de intocht is bij Lucas al de uitdrukking 

van zijn geloof in de verrijzenis. 

 

Het begint al in de eerste zin. Jezus trok 

verder, op weg naar Jeruzalem. Bij Lucas is 

Jeruzalem de plaats van de verrijzenis, de 

plaats van het leven. Heel zijn evangelie wijst 

naar Jeruzalem, zelfs al in het verhaal over 

de kindertijd van Jezus. Het hele evangelie is 

één grote belijdenis van Lucas’ geloof in de 

verrijzenis. Alles wordt verteld in dat licht. 

 

De evangelist citeert uit psalm 118, een 

psalm die gebeden werd door pelgrims, 

onderweg naar Jeruzalem: 

‘Gezegend wie komt  

in de naam van de HEER. 

Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER. 

De HEER is God, Hij heeft ons licht gebracht. 

Vier feest en ga met groene twijgen 

tot aan de hoorns van het altaar. 

U bent mijn God, U zal ik loven, 

hoog zal ik U prijzen, mijn God. 

Loof de HEER, want Hij is goed, 

eeuwig duurt zijn trouw.’ (Psalm 118, 26-29) 

 

Zo wordt gewezen op de verbondenheid 

tussen Jezus en ‘de HEER’ (Jahweh). Dat 

wordt nog versterkt door ‘Hij die komt als 

koning’. De koning was de Messias, de 

gezalfde van de HEER. Die koning kwam 

Jeruzalem niet binnen zoals een wereldse 

koning, met macht, pracht en praal. Hij rijdt 

op een veulen, dat nog nooit door iemand 

bereden is. Het rijdier van een dienaar. Een 

koning als dienaar. Jezus is een koning zoals 

de profeet Zacharia hem droomde:  ‘Juich, 

vrouwe Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van 

vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed 

met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij 

aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, 

het jong van een ezelin.’ (Zacharia 9, 9) 

 

Het beeld van het veulen suggereert iets dat 

onmogelijk is. Een veulen dat nog nooit 

bereden is, gooit zijn eerste berijder vlug op 

de grond. Maar … ‘voor God is niets 

onmogelijk’ zei de engel al aan Maria (Lucas 

1, 37). God zet het leven op zijn kop. Ook dat 

staat in psalm 118:  

‘De steen die de bouwers afkeurden 

is de hoeksteen geworden. 

Dit is het werk van de HEER, 

een wonder in onze ogen.’ (Psalm 118, 22-23) 

 

Het is een hoopvolle boodschap bij het 

begin van de Goede Week. God kan het 

lijden en de dood van Jezus niet wegnemen. 

Hij is wel dichtbij de lijdende Jezus als de God 

die leven geeft. Dat leven heeft het laatste 

woord. Dat is verrijzenis. 

 

Die boodschap mag vertrouwen geven aan 

elke mens. Lijden en dood maken nu 

eenmaal deel uit van ons leven. Dat kan ook 

God niet ongedaan maken. Maar wij leven 

‘in de naam van de Heer’. Zijn naam is ‘Ik 

ben er en Ik zal er zijn voor jou’. Zijn nabijheid 

kan ons levenskracht en moed geven om 

onze weg te gaan. Zijn nabijheid geeft ons 

leven dat sterker is dan lijden en dood.  

 

Zo mogen wij met Lucas geloven in verrijzenis 

voor ieder van ons. Dat heeft Jezus ons met 

zijn levensweg geleerd. Het kan ons ‘vrede’ 

geven, een stukje hemel op aarde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gezegend,  

Gij die komt in de naam van de Heer, 

Jezus, Koning. 

 

Het onmogelijke hebt Gij gedaan 

als dienaar van God 

en dienaar van mensen. 

 

Met open armen 

en een ontvankelijk hart  

willen wij U verwelkomen in ons bestaan. 

 

Help ons 

om te geloven 

dat leven sterker is dan lijden en dood. 

 

Geef ons moed en kracht 

om van dat geloof te leven 

als alles moeilijk wordt. 

 

Wees Gij, 

ondanks alle weerstand, 

de hoeksteen van ons leven. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderij: Giotto 
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In het licht 

van Gods woord 
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