
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea,  

tijdens de regering van koning Herodes,  

kwamen er magiërs uit het Oosten  

in Jeruzalem aan.  

Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden 

die onlangs geboren is?  

Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan  

en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’  

 

Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde,  

en heel Jeruzalem met hem.  

Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden  

van het volk samen om aan hen te vragen  

waar de messias geboren zou worden.  

‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem,  

‘want zo staat het geschreven bij de profeet:  

“En jij, Betlehem in het land van Juda,  

bent zeker niet de minste onder de leiders van 

Juda, want uit jou komt een leider voort  

die mijn volk Israël zal hoeden.”’  

 

Daarop riep Herodes in het geheim  

de magiërs bij zich;  

hij wilde precies van hen weten  

wanneer de ster zichtbaar geworden was,  

en stuurde hen vervolgens naar Betlehem  

met de woorden:  

‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. 

Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat 

ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’  

 

Nadat ze de koning hadden aangehoord  

gingen ze op weg,  

en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan  

voor hen uit, totdat hij stil bleef staan  

boven de plaats waar het kind was.  

Toen ze de ster zagen,  

werden ze vervuld van diepe vreugde.  

Ze gingen het huis binnen  

en vonden het kind met Maria, zijn moeder.  

Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. 

Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden 

en boden het geschenken aan:  

goud en wierook en mirre.  

 

En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden 

gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten 

gaan, reisden ze via een andere route terug naar 

hun land. 

 

Matteüs 2, 1-12 

Toen Matteüs zijn evangelie schreef, was de 

verhouding tussen christenen en joden zeer 

slecht. Na de val van Jeruzalem en de 

verwoesting van de tempel (in het jaar 70) 

hadden de joden zich teruggetrokken in 

Jamnia. Zij waren er vooral om bekommerd 

hun eigen identiteit terug te vinden en veilig 

te stellen. Daarom hebben zij daar de 

christenen als een afgescheurde sekte 

vervolgd. Die situatie tekent het hele 

evangelie en ook het kindsheidsverhaal. 

 

Het verhaal over de ‘magiërs’ uit het Oosten 

zet twee werelden tegenover elkaar. 

 

Koning Herodes was een machtswellusteling. 

Hij had zelfs, uit angst dat ze hem van de 

troon zouden stoten, twee van zijn zoons 

laten doden. Het is dan ook begrijpelijk dat 

hij ‘hevig schrok’ wanneer hem gevraagd 

werd: ‘Waar is de koning van de Joden die 

onlangs geboren is?’ Eerst probeerde hij met 

een vals motief de magiërs te ‘gebruiken’ 

om zijn troon te beschermen. Toen  dat 

mislukte bleek hoe gewelddadig hij was: 

Toen Herodes begreep dat hij door de 

magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk 

kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij 

van de magiërs had gehoord, gaf hij 

opdracht om in Betlehem en wijde 

omgeving alle jongetjes van twee jaar en 

jonger om te brengen. (Matteüs 2, 16) 

 

Jeruzalem wordt door Matteüs op één lijn 

gezet met Herodes. ‘Jeruzalem’ heeft Jezus 

gedood en vervolgt daarna de christenen. 

Een wereld van macht die leidt tot geweld. 

 

Een heel andere wereld wordt opgeroepen 

door de magiërs. Die Perzische ‘wijzen’ 

waren beroemd om hun kennis van de 

astrologie en de droomuitleg. Zij waren de 

wetenschappers van toen. Theologen waren 

zij ook, want door naar de sterren te kijken 

probeerden zij iets over de goden te weten 

te komen. Het verschijnen van een ster was 

in de oudheid een vaak voorkomend teken 

bij de geboorte van een grote figuur, zoals 

Caesar en Alexander de Grote. Ook de 

geboorte van Abraham zou door een ster 

aangekondigd zijn. Een ster zou ook de 

komst van de Messias aankondigen: Wat ik 

zie is niet in het heden, wat ik waarneem is 

niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, 

een scepter uit Israël. (Numeri 24, 17) Door 

de ster te volgen, richten de magiërs zich op 

God. Hij wijst hen de weg en ze vinden het 

kind. Dat vervult hen met diepe vreugde. De 

magiërs bieden geschenken aan. Met goud 

en wierook eren ze Jezus als Koning, als 

Messias. Mirre, dat gebruikt werd om een 

dode te balsemen, verwijst naar de dood 

van Jezus. Matteüs kijkt hier al vooruit naar 

de verrijzenis: de dood (o.a. door Herodes) 

wordt overwonnen. Ook de magiërs kiezen 

voor het leven: ze reizen ze via een andere 

route terug naar hun land. 

 

Twee werelden: een wereld van macht, 

geweld en dood en een wereld van leven 

vanuit en met God. Die twee werelden zijn 

van alle tijden, ook zeer hedendaags. Rn 

wellicht zitten beide werelden in elke mens. 

De magiërs moeten kiezen. Ze kiezen de 

goede weg, de weg van het leven.  

 

De magiërs worden ook ‘wijzen’ genoemd. 

In de oude Schrift is wijsheid een voorname  

eigenschap van God. Wie zich door Gods 

wijsheid en zijn licht laten leiden, zijn ‘wijze’ 

mensen.  

 

Keer op keer hebben we de keuze. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

God, 

nog steeds zijn mensen slachtoffer 

van macht en geweld, 

veraf en dichtbij. 

 

We moeten zelfs bekennen 

dat macht en geweld 

ook in ieder van ons 

kunnen sluimeren. 

 

Laat uw licht over ons schijnen, 

laat uw liefde ons raken, 

laat uw wijsheid ons inspireren, 

laat uw nabijheid ons vrede brengen. 

 

Help ons zo 

om de goede weg te kiezen 

op elk moment  

van ons leven. 

 

Moge uw wijsheid 

de onze worden, 

zodat wij als wijze mensen 

kunnen samen-leven. 

 

Amen. 
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Schilderij: Raymond Maes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteüs 2, 1-12 

 

 

 

 

 

In het licht 

van Gods woord 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wijze mensen 


