
 

 

 

 

 

 

De elf leerlingen gingen naar Galilea,  

naar de berg die Jezus hun had genoemd,  

en toen ze Hem zagen  

wierpen ze zich in aanbidding  

voor Hem neer,  

al twijfelden sommigen.  
 

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen:  

‘Mij is alle macht gegeven  

in de hemel en op de aarde.  

Ga dus op weg  

en maak alle volken tot mijn leerlingen,  

door hen te dopen  

in de naam van de Vader en de Zoon  

en de heilige Geest,  

en hun te leren  

dat ze zich moeten houden  

aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.  

 

En houd dit voor ogen:  

Ik ben met jullie, alle dagen,  

tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 

 

Matteüs 28, 16-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat nu? 

Jezus is dood: hoe moet het nu verder? En 

geloven in zijn verrijzenis: wat heeft dat te 

betekenen? Het waren wellicht vragen van 

de eerste leerlingen van Jezus. Die vragen 

houden ons, 2000 jaar later, nog steeds 

bezig. Matteüs schreef een heel evangelie 

om een antwoord te geven op die vragen. 

In deze slotverzen van zijn boek vat hij alle 

antwoorden nog eens kort samen. 

 

De leerlingen gaan naar Galilea, naar huis 

dus. En daar gaan ze naar de berg die Jezus 

hun had genoemd. Een berg was de plaats 

bij uitstek om God te ontmoeten. Het gaat 

dus om verbondenheid met God in het 

dagelijks leven ‘thuis’. In die verbondenheid 

diepe verbondenheid groeien met de 

verrezen Jezus. Dat is niet vanzelfsprekend: 

sommigen twijfelen. Geloven gaat altijd 

samen met twijfel. Matteüs is realistisch. 

 

Geloven is relationeel. Het gaat er niet 

zozeer om theoretische kennis te hebben. De 

‘macht’ van God, waarin Jezus deelt, is het 

feit dat God elke mens leven gunt en geeft. 

Dat is een kwestie van vertrouwen. Dat 

vertrouwen kan langzaan aan opgebouwd 

worden. Daarom krijgen de leerlingen van 

Jezus een  opdracht: maak alle volken tot 

mijn leerlingen. Mensen moeten niet op de 

schoolbanken om kennis op te doen over 

Jezus. Leerling worden is zoals het 

leerlingschap in een ambacht of bij een 

kunstenaar. Dat is vooral beleven: met open 

ogen en oren zien en horen en delen in de 

kunst en de kundigheid van een meester. Zo 

gaat het ook met geloven. Het is deel 

nemen aan het gelovig leven van de 

leerlingen van Jezus. Je laten raken door en 

groeien in de levenshouding en de goede 

boodschap van Jezus. 

 

Matteüs spreekt over alle volken. De 

beweging die met Jezus begonnen is, richt 

zich niet alleen naar de Joden, maar naar 

alle volken, ook al werden die door de 

Joden als heidenen beschouwd. 

 

Toen het evangelie van Matteüs geschreven  

is, was er nog geen sacrament van het 

doopsel, zoals wij het nu kennen. Dopen  

in de naam van de Vader en de Zoon  

en de heilige Geest is dan: ondergedompeld 

worden in de aanwezigheid en de nabijheid 

van God: 

de Vader, bron en oorsprong van alle leven, 

die elke mens het leven ten volle gunt en 

geeft; 

de Zoon, de mens in wie duidelijk geworden 

is wie en hoe God is: een en al liefde. Die 

liefde heeft Jezus voorgeleefd: 

de heilige Geest, de levenskracht van God 

en van Jezus, die ons, mensen, helpt om zelf 

ook te leven in en vanuit Gods liefde, naar 

het voorbeeld van Jezus. 

 

Als Jezus ons oproept ons te houden aan 

alles wat Hij ons heeft opgedragen, dan 

kunnen we alleen maar kijken hoe Hij twee 

oude geboden met elkaar verbonden heeft 

tot ‘het voornaamste gebod’; ‘heb de Heer, 

uw God, lief met heel uw hart en met heel 

uw ziel en met heel uw kracht.’ 

(Deuteronomium 6, 5) en ‘heb je naaste lief 

als jezelf.’ (Leviticus 19, 18) De wereld zou er 

beter van worden en mensen gelukkiger. En 

daar is het toch om te doen. 

 

Dat is de erfenis, die Jezus aan zijn leerlingen, 

ook aan ons, heeft nagelaten. Een hele 

opdracht. Maar Hij stelt ons gerust: ‘Ik ben 

met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 

van deze wereld.’ 

 

 



 

 

 

 

 

Jezus, 

Gij hebt ons toegezegd 

altijd met ons te zijn, 

alle dagen, 

tot aan de voltooiing van de wereld. 

 

Wij willen uw erfenis  

handen en voeten geven 

en doorgeven aan wie na ons komen: 

God liefhebben 

met heel ons hart, met heel onze ziel  

en met heel onze kracht 

en onze naaste liefhebben als onszelf. 

 

Dompel ons onder 

in het leven dat God ons gunt en geeft, 

in de liefde die Gij hebt voorgeleefd 

en in de kracht van de heilige Geest. 

 

Wijs ons de weg 

met uw blijde boodschap 

en met uw voorbeeld. 

 

En laat ons groeien 

in het vertrouwen 

dat Gij altijd met ons zijt. 

 

Zo willen wij ons inzetten 

voor een meer liefdevolle wereld 

waarin mensen gelukkig kunnen zijn. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteüs 28, 16-20 

 

 

 

 

In het Licht 
van Gods Woord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik ben met jullie” 


