Jezus kwam op hen toe en zei:

‘Mij is alle macht gegeven

in de hemel en op de aarde.

Ga dus op weg

en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen

in de naam van de Vader

en de Zoon en de heilige Geest,

en hun te leren

daft ze zich moeten houden

aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:

ik ben met jullie, alle dagen,

tot aan de voltooiing van deze wereld.’

MatteUs 28, 18-20

Het doopsel maakt iemand tot lid van de
kerk. Zo wordt gezegd. De werkelikheid leert
ons dat veel ouders die een kind laten
dopen, daar niet mee bezig zijn. Ze leven
soms ver van de kerk. Ze laten hun kind
dopen omdat zij het beste willen voor dat
kind. Om een of andere reden hoort het
doopsel daar bij. Het is een gelegenheid om
‘blijde boodschap’ te brengen. De woorden
van Jezus in dif stukje evangelie zetten ons
op weg.

Dopen is van oorsprong een ritueel van
ondergedompeld worden in water, kopje
onder gaan om weer op te staan of om
opgewekt te worden. Het is een verhaal van
sterven en verrijzen, het verhaal van het
leven van elke mens.

Jezus spreekt over dopen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest: het is
ondergedompeld worden in God om in God
op te staan.

In de naam van de Vader.

Jezus noemt God '‘Abba’, ‘Vader' of beter
nog: ‘lieve Papa’. Misschien zou Hij nu ook
spreken van ‘Moeder’ en ‘lieve Mama’'. God
geeft leven aan elke mens. Ziin naam
‘Jahwe’ betekent bovendien: ‘ik ben er en ik
zal er altijd zijn voor jou’. Johannes schreef:
‘Niemand heeft God ooit gezien. Maar als
we elkaar liefhebben, blijfft God in ons enis
zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid
geworden.’ (1 Joh. 4, 12)

Gedoopt worden is kopje onder gaan, je
laten omarmen door de levenwekkende,
altijd nabije liefde, die God is.

In de naam van de Zoon.
Wat die liefde concreet kan betekenen,
heeft Jezus zichtbaar gemaakt met zijn

manier van leven. Mensen die Hij met zijn
liefde benaderde en aanraakte, mochten
opstaan en leven. Omdat Jezus Gods liefde
op een unieke wijze beleefde fussen de
mensen, noemde men Hem Gods Zoon, de
Messias. Mensen die Hem niet (h)erkenden,
hebben Hem gedood. Maar Hij is opgewekt
door God om voor altijd te leven.

Gedoopt worden is kopje onder gaan in de
liefde zoals ze concreet kan worden in een
samen leven, dat Jezus het koninkrijk van
God noemde. Die liefde doet ons opstaan,
want ze is sterker dan de dood.

In de naam van de heilige Geest.

De weg van Jezus gaan in liefde tussen de
mensen is niet vanzelfsprekend. Het is een
moeilijke weg, met veel tegenwind. Zoals
Jezus mogen we geloven dat God ons op
die weg nabij is en steunt. Hij laat ons delen
in de kracht van de heilige Geest.

Gedoopt worden is kopje onder gaan in de
kracht die we mogen vinden in de nabijheid
van God en van de verrezen Jezus. Zij zijn
meft ons, alle dagen, fot aan de voleinding
van deze wereld. Zij doen ons leven.

Is dat niet de ‘blijde boodschap’ die we
kunnen vertellen bij een doopsele God is als
een lieve Papa of Mama. Hij is er altijd en
omarmt ons met heel veel liefde. Jezus heeft
getoond dat die liefde mensen gelukkig
maakt en dat ze ons bewaart voorbij de
dood. Om die weg van liefde te gaan geeft
God ons hulp en kracht. Wie gedoopt is,
heeft een heel leven om te ontdekken wat
het betekent kopje onder te gaan in die
liefde van God en steeds weer op te staan
om te leven.



God, Vader en Moeder,

wij danken U

omdat Gij ons leven geeft,

dat zelfs de dood overwint

en omdat Gij ons altijd nabij zijt
in levenwekkende liefde.

Jezus, Zoon van God,

wij danken U

omdat Gij ons gefoond hebt

waft leven en liefde kunnen betekenen
wanneer wij er echt in geloven.

Heilige Geest van God,

wij danken U

omdat wij ons mogen voeden
aan uw levenskracht.

God,

Vader, Zoon en heilige Geest,

wij willen ons laten onderdompelen
in uw liefdevolle nabijheid,

in het geloof dat wij zullen opstaan
wanneer lijden en dood

ons raken.

Amen.

Luc Maes

MatteUs 28, 18-20
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In God
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