
Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel 

en zei: ‘Vader, nu is het uur gekomen,  

toon nu de grootheid van uw Zoon,  

dan zal de Zoon uw grootheid tonen.  

Hij heeft van u  

macht over alle mensen ontvangen,  

de macht om iedereen die u hem gegeven hebt 

het eeuwige leven te schenken.  

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen,  

de enige ware God,  

en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.  

Ik heb op aarde uw grootheid getoond  

door het werk te volbrengen  

dat u mij opgedragen hebt.  

Vader, verhef mij nu tot uw majesteit,  

tot de grootheid die ik bij u had  

voordat de wereld bestond. 

 

Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld 

gegeven hebt uw naam bekendgemaakt.  

Zij waren van u,  

maar u hebt hen aan mij gegeven.  

Ze hebben uw woord bewaard,  

en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt 

gegeven, van u komt.  

Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb 

aan hen doorgegeven,  

zij hebben ze aanvaard  

en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, 

en ze geloven dat u mij hebt gezonden. 

 

Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld,  

maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, 

omdat zij van u zijn  

– alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, 

is van mij – en omdat in hen  

mijn grootheid zichtbaar geworden is.  

Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, 

maar zij blijven wel in de wereld.  

Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,  

de naam die u ook aan mij gegeven hebt,  

zodat zij één zijn zoals wij één zijn. 

 

Johannes 17, 1-11 

Het Johannesevangelie is geschreven  

‘opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de 

Zoon van God, en opdat u door te geloven 

leeft door zijn naam.’ (20, 31)  

 

Om leven gaat het, leven door te geloven 

in Jezus, Messias. Dat zegt ook deze 

moeilijke tekst. Naar de vorm is het een 

gebed, door de evangelist in de mond van 

Jezus gelegd op het einde van zijn 

afscheidsrede. Een soort testament dus. 

Naar de inhoud is het een sterk stukje 

Johanneïsche theologie over Jezus’ 

verbondenheid met God en met de 

mensen. 

 

Geloven in Jezus. In Hem zijn mensen God 

op het spoor gekomen, als een Vader die 

leven geeft, eeuwig leven zelfs. Hij wordt 

omschreven met woorden als grootheid, 

macht, majesteit, …, woorden die ons 

vandaag niet zo goed liggen. Ze 

omschrijven Gods naam, door Jezus 

bekendgemaakt. Die naam is ‘Ik zal er zijn’. 

Door er zelf ‘te zijn’ voor mensen heeft 

Jezus hen God leren kennen.  Het gaat hier 

niet om een intellectueel kennen, maar om 

kennis hebben met God, verbonden zijn met 

Hem, leven in en van zijn nabijheid. Dat is 

‘het eeuwige leven’, niet enkel ‘leven na de 

dood’, maar leven ‘hier en nu en na de dood 

in een liefdesrelatie met God. Die relatie is 

eeuwig leven. Door dat te beleven tussen de 

mensen heeft Jezus het werk volbracht, dat 

God Hem had opgedragen. 

 

Die levenswijze had zware gevolgen voor 

Jezus: Hij heeft er om geleden en Hij is 

gedood op een kruis. Maar het uur van lijden 

en dood is in het Johannesevangelie tevens 

het uur van verrijzenis en verheerlijking. Daar 

deelt de Zoon in de grootheid van de Vader.  

De leerlingen hebben Jezus’ woorden 

aanvaard en geloven in die verbondenheid 

met God. Op die manier treden ze binnen in 

die relatie met God, in het eeuwige leven.  

 

Dat staat haaks op ‘de wereld’. In de proloog 

van het evangelie staat: ‘het Woord was in 

de wereld, de wereld is door hem ontstaan 

en toch kende de wereld hem niet’. (1, 10) 
‘De wereld’, dat zijn de mensen die Gods 

Woord niet aanvaarden en niet in Jezus 

geloven. 

 

Jezus is nu niet meer in de wereld. Hij bidt 

voor hen – voor ons, die wel nog in de wereld 

leven: ‘Heilige Vader, bewaar hen door uw 

naam, de naam die u ook aan mij gegeven 

hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.’ De 

naam ‘Ik zal er zijn’ zal ook voor ons 

werkelijkheid worden, als wij met elkaar 

verbonden leven, zoals Jezus en de Vader 

verbonden zijn. 

 

In de eerste brief van Johannes staat:  

‘Niemand heeft God ooit gezien. Maar als 

we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is 

zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid 

geworden.’ (1 Joh. 4, 12) 

 

Om die liefde gaat het. Wie in liefde leeft, 

deelt in de verbondenheid met God. Dat is 

het eeuwige leven, dat ons hier en nu doet 

leven en gelukkig maakt en dat ons over 

de dood heen laat delen in de grootheid 

van God. Zo kunnen wij geloven in Jezus en 

door te geloven leven door zijn naam. 

Daartoe worden wij elke dag opnieuw 

geroepen.  

Daartoe moge God ons bewaren. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God, 

in Jezus zijn wij U op het spoor gekomen 

als een God van eeuwig leven. 

 

Hij heeft ons met U in kennis gebracht. 

 

Ook in de wereld van vandaag 

is het niet vanzelfsprekend 

in Jezus en in U te geloven. 

 

Laat uw naam ‘Ik zal er zijn’ 

als een zegen in ons leven 

werkelijkheid worden. 

 

Bewaar ons, 

opdat wij leven, 

met elkaar,  

met Jezus 

en met U. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 17, 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Licht 
van Gods Woord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus, 
daar is God 

 


