
 

 

 

 

 

 

 

 

Toen Jezus  

in het gebied van Caesarea Filippi kwam,  

vroeg Hij zijn leerlingen:  

‘Wie zeggen de mensen  

dat de Mensenzoon is?’ 

Ze antwoordden:  

‘Sommigen zeggen Johannes de Doper,  

anderen Elia,  

weer anderen Jeremia  

of een van de andere profeten.’ 

Toen vroeg Hij hun:  

‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’  

‘U bent de messias,  

de Zoon van de levende God,’  

antwoordde Simon Petrus.  
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Veel mensen leren Jezus kennen als het 

kindje in de kribbe, met daarbij mooie 

verhalen en vaak ook heel wat vragen. 

Ouders geven dat beeld mee aan hun 

kinderen, met het risico dat het iets van de 

kindertijd blijft en in de kindertijd wordt 

achtergelaten. 

 

Voor sommige mensen is Jezus een 

vernieuwer van de joodse godsdienst. Hij 

heeft daar een zware prijs voor betaald: de 

dood op een kruis. Zo deelde Hij het lot van 

vele profeten. Vanuit hun geloof in zijn 

verrijzenis hebben de leerlingen van Jezus 

zijn levenswerk verder gezet. Zo is het 

christendom ontstaan. 

 

De levenswijze van Jezus spreekt veel 

mensen aan:  een leven van liefde, 

barmhartigheid en gerechtigheid, zijn 

aandacht voor mensen die niet meetellen 

in de samenleving, zijn aanklacht tegen 

macht en machtsmisbruik, zijn protest tegen 

religieuze leiders die de mensen zware 

lasten opleggen. Zo is Jezus een profeet, 

een morele gids en wegwijzer geworden. 

 

Petrus gaat verder. Hij wijst op de sterke 

band tussen Jezus en God: ‘U bent de 

messias, de Zoon van de levende God,’ 

Zowel het verhaal van het kindje in de 

kribbe, als de inspanningen om vernieuwing 

te brengen in de joodse godsdienst en de 

moreel hoogstaande manier van leven 

vertrekken van een intense verbondenheid 

met God, die Jezus ‘mijn Vader’ noemt. 

 

Op die manier kunnen we heel wat ‘weten’ 

over Jezus. Maar met de vraag ‘wie 

zeggen jullie dat Ik ben?’ wil Jezus verder 

gaan dan ‘weten en kennen’. Hij getuigt 

voortdurend over zijn sterke verbondenheid 

met zijn Vader en Hij roept zijn leerlingen op 

om in die verbondenheid te delen. Vooral 

de evangelist Johannes heeft dat sterk 

benadrukt. 

 

Tot zijn leerlingen (tot ons) zegt Jezus: ‘Ik 

heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij 

heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in 

mijn liefde als je je aan mijn geboden 

houdt, zoals Ik me ook aan de geboden 

van mijn Vader gehouden heb en in zijn 

liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn 

vreugde te geven, dan zal je vreugde 

volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar 

liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is 

geen grotere liefde dan je leven te geven 

voor je vrienden.’ (Johannes 15, 9-13) Het 

gaat dus om liefde: liefde tussen de Vader 

en Jezus, liefde van Jezus voor ons (zijn 

leerlingen), liefde van ons voor elkaar. 

 

Het antwoord op Jezus’ vraag ‘wie zeggen 

jullie dat Ik ben?’ is dus niet zozeer een 

kwestie van ‘kennen en weten’, maar wel  

van ‘kennis hebben met Jezus’. Die oude 

uitdrukking spreekt over verbondenheid, 

over liefhebben.  

 

Geloven is een beleving, die we ‘liefde’ 

noemen. Instappen in de liefde van God 

voor Jezus en de liefde van Jezus voor ons.  

Vanuit die ‘goddelijke’ verbondenheid 

kunnen we onze medemensen liefhebben.  

 

Wie zeggen wij dat de Mensenzoon is? We 

kunnen die vraag alleen beantwoorden in 

de beleving van verbondenheid en liefde. 

De liefde van God en van Jezus zet ons op 

weg en geeft ons kracht om te groeien in 

liefde voor onze medemensen, niet enkel 

met woorden, maar in concrete beleving. 

Wij kunnen er heel ons leven in groeien.  

 

 



 

 

 

 

Jezus, 

 

uw vraag 

‘wie zeggen jullie dat Ik ben?’  

krijgt vele antwoorden. 

 

Gij zijt de Messias, 

de Zoon van de levende God. 

En zo zijn er nog vele namen. 

 

Gij zijt de man 

die de liefde van God 

handen en voeten gegeven heeft. 

 

Zoals de Vader U liefhad, 

zo hebt Gij uw leerlingen liefgehad, 

zo hebt Gij ons nog altijd lief.  

 

Vanuit uw liefde voor ons 

willen wij elkaar liefhebben, 

willen wij uw wereld liefhebben. 

 

In die liefde willen wij leven, 

in verbondenheid met U en de Vader, 

in verbondenheid met mensen. 

 

Daaraan zal men zien 

dat ook wij uw leerlingen zijn. 

Moge die liefde onze vreugde worden. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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In het licht 

van Gods woord 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Wie zeggen jullie 
dat Ik ben? 

 


