Er kwam iemand naar Hem toe

die door een huidziekte onrein was;
.hij smeekte Hem om hulp en zei,
terwijl hij op zijn knieén viel:

‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’
Jezus kreeg medelijden,

stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei:

‘Ik wil het, word rein.’
En meteen verdween zijn ziekte
en hij was rein.

Jezus stuurde hem weg

met de ernstige waarschuwing:

‘Denk erom

dat u er met niemand over praat,

maar ga u aan de priester laten zien

en breng als getuigenis voor de mensen
het reinigingsoffer

dat Mozes heeft voorgeschreven.’

Maar toen de man vertrokken was,
ging hij overal breeduit rondvertellen
wat er gebeurd was,

waardoor Jezus niet langer

openlijk in een stad kon verschijnen,
maar op eenzame plaatsen

buiten de steden moest blijven.

Toch bleven de mensen

van alle kanten naar Hem toe komen.

Marcus 1, 40-45

We hebben tijdens de coronaperiode
kunnen ondervinden wat het met een mens
doet, geisoleerd worden, niet te dicht bij

andere mensen komen, niemand aanraken,

een mondmasker dragen, enkel van op
afstand met elkaar praten. Vooral voor
zieke en bejaarde mensen was het een
zware opgave, zeker mentaal.

Die ervaring kan ons helpen om aan te
voelen wat mensen met een huidziekte in
de tijd van Jezus meemaakten. Isolatie was
nodig om te voorkomen dat men anderen
Zou besmetten. Maar die mensen werden
ook als ‘onrein’ beschouwd. En ‘onreinheid’
was ‘zonde’. Ziekte werd beschouwd als
een straf voor de zonde. Mensen met een
huidziekte waren dus niet alleen ziek, ze
waren ook ‘zondaars’. Ze kregen geen
respect meer als mens.

Hier stelt zich dus een zwaar religieus
probleem. In naam van God worden
mensen veroordeeld tot isolement en
beschuldigd van ‘onreinheid’, ‘zonde’.

Jezus wordt diep geraakt (medelijden is een
te zwak woord) door die situatie en Hij gaat
er tegenin. Hij raakt hem aan en zegt: ‘Ik wil
het, word rein.” Dat is ongehoord. Wie een
‘onreine’ mens aanraakt, wordt zelf ook
‘onrein’. Dat heeft Jezus er blijkbaar voor
over. Het gaat Hem om die uitgestoten
mens, niet om zijn eigen reputatie.

De man wordt ‘rein’. Zijn ziekte verdwijnt. De
vraag is: welke ziekte? Het gaat om meer
dan de huidziekte. De man wordt door
Jezus hersteld in zijn waardigheid als mens.

Het is opmerkelik dat Jezus aan de man
zegt: ‘ga u aan de priester laten zien en
breng als getuigenis voor de mensen het

reinigingsoffer dat Mozes heeft
voorgeschreven.’ Jezus wil niet ingaan
fegen de Wet van Mozes. MatteUs heeft het
als volgt verwoord: ‘Denk niet dat Ik
gekomen ben om de Wet of de Profeten af
fe schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af
fe schaffen, maar om ze tot vervulling te
brengen.’ (Mt. 5, 17) De Wet mag niet
gebruikt/misbruikt worden om mensen met
een ‘stempel’ af te schrijven. Daarom zegt
Jezus: ‘Ik wil het, word rein.’

Het is zeer actueel. Mensen hebben een
andere, soms afwikende mening; mensen
hebben fouten gemaakt; mensen hebben
een andere huidskleur; mensen komen uit
een ver land, op zoek naar veiligheid en
een leefbaar bestaan; mensen hebben
andere gewoontes dan wij ... En dan
worden ‘stempels’ gezet. Mensen worden
gestigmatiseerd en geisoleerd. Ze worden
veroordeeld als ‘onrein’, te mijden, te
verwijderen uit het dageliks contact. Dat
betekent niet dat de wet niet moet
toegepast worden. Mensen moeten soms —
terecht — veroordeeld en gestraft worden.
Maar dat mag hun waardigheid als mens
niet aantasten.

Wie het opneemt voor mensen die ‘onrein’
worden verklaard, wordt vaak mee opzij
gezet. Jezus heeft het zelfs moeten
bekopen met de kruisdood. Dat maakt de
keuze vaak moeilik. Deuteronomium gaf
ons reeds een goede raad; ‘Ik roep
vandaag hemel en aarde als getuigen op:
u staat voor de keuze fussen leven en dood,
fussen zegen en vioek. Kies voor het leven,
voor uw eigen toekomst en die van uw
nakomelingen.’ (Dt. 30, 19)



God van leven,

wij zijn mensen

met beperkingen en tekorten.
Niemand is er vrij van.

En tfoch

hebben wij de neiging

om andere mensen

te veroordelen en uit te sluiten,
omdat ze anders zijn,

omdat ze anders denken,
omdat ze fouten maken,
omdat ook zij mensen zijn

met beperkingen en tekorten.

Vaak moeten wij kiezen
tussen zegen en vloek,
tussen leven en dood.

Jezus koos steeds
voor het leven,

een zegen voor zijn medemensen.

Moge de enige stempel
die wij hanteren,
vitdrukking zijn van

‘ik wil het, word rein’,
een stempel

die de waardigheid van mensen

respecteert en bevordert.
God,

help ons daarbijj

als het moeilijk is.

Amen.

Luc Maes
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Marcus 1, 40-45

In het Licht
van Gods Woord

“Ik wil het,

word rein.”



