
Toen ze Jeruzalem naderden  

en bij Betfage op de Olijfberg kwamen,  

stuurde Jezus er twee leerlingen op uit.  

Zijn opdracht luidde:  

‘Ga naar het dorp dat daar ligt.  

Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien,  

die daar vastgebonden staat met haar veulen.  

Maak de dieren los en breng ze bij me.  

En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan:  

“De Heer heeft ze nodig.”  

Dan zal men ze meteen meegeven.’  

Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan  

wat gezegd is door de profeet:  

‘Zeg tegen Sion:  

“Kijk, je koning is in aantocht,  

hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin  

en op een veulen, het jong van een lastdier.”’  

 

De leerlingen gingen op weg  

en deden wat Jezus hun had opgedragen.  

Ze brachten de ezelin en het veulen mee,  

legden er mantels op  

en lieten Jezus daarop plaatsnemen.  

Vanuit de menigte spreidden velen hun 

mantels op de weg uit,  

anderen braken twijgen van de bomen  

en spreidden die uit op de weg.  

De talloze mensen die voor hem uit liepen  

en achter hem aan kwamen,  

riepen luidkeels:  

‘Hosanna voor de Zoon van David!  

Gezegend hij die komt  

in de naam van de Heer.  

Hosanna in de hemel!’  

 

Toen hij Jeruzalem binnenging,  

raakte de hele stad in rep en roer.  

‘Wie is die man?’ wilde men weten.  

Uit de menigte werd geantwoord:  

‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’  
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Dit verhaal is geen verslag van een 

triomftocht. Historisch is er wellicht nooit een  

indrukwekkende intocht van Jezus in 

Jeruzalem geweest. Dergelijke volkstoeloop 

zou ongetwijfeld onmiddellijk in de kiem 

gesmoord worden door de Romeinse 

soldaten. Alle ophef moest vermeden 

worden, zeker rond het Pesachfeest.  

 

De bedoeling van het verhaal is het beeld 

van Jezus Messias verder uittekenen. De 

evangelist werkt dat beeld uit in scherp 

contrast met de indrukwekkende triomftocht 

van keizer Vespasianus in 71, kort na de 

verovering van Jeruzalem. 

 

Jezus wordt als een koning ontvangen. Op 

zijn rijdier leggen ze mantels en op de weg 

twijgen van de bomen. De talloze mensen 

die voor hem uit en achter hem aan lopen, 

roepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon 

van David! Gezegend hij die komt in de 

naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’  

 

Er klopt iets niet. Een koning hoort de stad 

binnen te rijden op een paard. Jezus doet 

dat niet. “Kijk, je koning is in aantocht,  

hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin  

en op een veulen, het jong van een 

lastdier.”’ Ook door dat detail is het duidelijk 

dat hier geen historische beschrijving 

gegeven wordt. Een ezelsveulen is immers 

nog niet sterk genoeg om een volwassen 

persoon te dragen. Het is wel een mooi 

beeld voor de  Messias: anders dan een 

koning die stoer binnentrekt, rijdt Hij op een 

ezelsveulen. Het is een verwijzing naar de 

profeet Zacharia: Juich, Sion, Jeruzalem, 

schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in 

aantocht, bekleed met gerechtigheid en 

zege. Nederig komt hij aanrijden op een 

ezel, op een hengstveulen, het jong van een 

ezelin. (Zacharia 9,9) 

Jezus ‘vordert’ een ezelsveulen. Een koning 

had immers het recht om dat te doen. Maar 

deze koning is rechtvaardig: Hij neemt niets 

weg dat aan iemand anders toebehoort. Hij 

zal de ezel naderhand teruggeven aan zijn 

rechtmatige eigenaar. Een beeld om te 

zeggen dat Jezus (en God) alles in handen 

hebben. Een verwijzing naar de verrijzenis. 

 

Een ezel wordt normaal niet bereden door 

een koning, wel door een dienaar. Jezus 

wordt dus voorgesteld als dienaar. Daarom 

roepen de mensen ‘hosanna’. Dat is geen 

uiting van triomf, maar een noodkreet. Het 

woord is ontleend aan Psalm 118, 25. 

‘Hosanna’ betekent: ‘help ons toch’. 

 

Jezus nodigt ons uit om te kiezen: willen we 

ons laten voeren door een paard of een 

ezel?  En er zijn veel keuzes te maken. 

 

Het paard van macht(smisbruik) of de ezel 

van eenvoudige dienstbaarheid. 
 

Het paard van eigenbelang, eigen gelijk, of 

de ezel van empathie, een luisterend oor en 

zorg voor mensen. 
 

Het paard van prestatiedrang en prestige of 

de ezel van bescheidenheid. 
 

Het paard van ‘heersen’ over de natuur of 

de ezel van de natuur ‘behoeden’. 
 

Het paard van rijkdom , geld en bezit of de 

ezel van soberheid en eenvoud. 
 

Het paard van verdeeldheid, discriminatie 

en racisme of de ezel van verbondenheid. 
 

Het paard van het recht van de sterkste of 

de ezel van zorg en hulp voor de zwakken. 

 

Elke dag opnieuw staan we voor de keuze. 

 



 

 

 

 

 

 

 

God, 

door Jezus nodigt Gij ons uit 

om te kiezen: 

willen wij ons leven leiden, 

gezeten op een paard 

of gezeten op een ezel? 

 

De noodkreet ‘hosanna’ 

- ‘help ons toch’ –  

klinkt overal en altijd. 

 

Gelukkig zijn er veel mensen 

die op de ezel van de dienstbaarheid 

door het leven gaan. 

Sterk en zegen die mensen. 

 

Help ons om zoveel als we kunnen 

de goede keuze te maken,  

niet voor paardenmiddelen, 

maar voor de koppige dienst 

van de ezel. 

 

Zo willen wij leven 

in het spoor van Jezus, 

de profeet uit Nazaret in Galilea,   

die gekomen is in uw naam. 

 

Amen. 
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Tekening van Ceseli Josephus Jitta 

op de kaft van het boek  

‘Koning op een ezel’ 

van Nico ter Linden. 
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