
 

 

 

 

 

 

 

De volgende dag stond Johannes er weer  

met twee van zijn leerlingen.  

Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij:  

‘Daar is het lam van God.’  

De twee leerlingen hoorden wat hij zei  

en gingen met Jezus mee.  

Jezus draaide zich om,  

en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij:  

‘Wat zoeken jullie?’  

‘Rabbi,’ zeiden zij tegen hem  

(dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert u?’  

Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’  

Ze gingen met hem mee  

en zagen waar hij onderdak had gevonden;  

het was ongeveer twee uur voor 

zonsondergang en ze bleven die dag bij hem.  

Een van de twee die gehoord hadden  

wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren,  

was Andreas, de broer van Simon Petrus.  

Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen,  

en hij zei tegen hem:  

‘Wij hebben de messias gevonden’  

(dat is Christus, ‘gezalfde’),  

en hij nam hem mee naar Jezus.  

Jezus keek hem aan en zei:  

‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes,  

maar voortaan zul je Kefas heten’  

(dat is Petrus, ‘rots’).  
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Johannes de Doper gaat met twee 

leerlingen naar Jezus en hij vertelt hen over 

Hem: ‘Daar is het Lam van God.’ Andreas 

gaat naar zijn broer Simon en ook hij vertelt 

over Jezus: ‘Wij hebben de Messias 

gevonden’. ‘Lam van God’ en ‘Messias’ zijn 

twee titels, die aan Jezus toegekend zijn na 

zijn dood. Voor de lezers van het evangelie 

(vroeger en nu) vertellen die titels op zichzelf 

al een heel levensverhaal, namelijk over het 

leven, het lijden en de dood en de verrijzenis 

van Jezus. 

 

Dit stukje over de eerste ontmoeting van 

enkele leerlingen met Jezus vinden we in het 

eerste hoofdstuk van het evangelie. De twee 

titels, waarmee Jezus wordt genoemd,  

vormen een eerste aanzet voor wat verder 

zal komen. De evangelist zal in het vervolg 

van zijn boek uitvoerig vertellen over het 

leven en de betekenis van Jezus. 

 

Dit korte ontmoetingsverhaal heeft het over 

‘meegaan’ en ‘meenemen’. De twee 

leerlingen gaan mee, eerst met Johannes en 

daarna ook met Jezus. En Andreas neemt 

zijn broer mee. Je neemt iemand mee naar 

iets of naar een persoon die je belangrijk en 

waardevol vindt. Je gaat maar mee naar 

iemand van wie je hoopt dat hij ook voor jou 

iets kan betekenen. Jezus is zo iemand. 

 

Zo kan geloven ontluiken. Wanneer mensen 

– zoals Johannes de Doper en Andreas – 

vertellen wat ‘in Jezus geloven’ voor hen 

betekent en hoe dat zin geeft aan hun 

leven, kunnen zij soms iemand ‘meenemen’ 

op hun geloofsweg. Het is een kwestie van 

vertrouwen, een relationeel gebeuren. 

Vanzelfsprekend worden er dan vragen 

gesteld. Het beste antwoord is: : ‘Kom maar 

mee, dan zul je het zien.’ Het is belangrijk  

dat mensen kunnen ontdekken en ‘zien’ wat 

voor goeds gelovig leven kan teweeg 

brengen bij mensen, in de samenleving en in 

de grote wereld. Uiteraard moeten we niet 

blind zijn voor het feit dat er vanuit geloven 

ook veel kwaad en ellende is veroorzaakt. 

Daarom is het zo waardevol dat mensen 

met elkaar kunnen praten over hun geloof. 

 

Dat is niet onze sterkste kant. Het is veel  

gemakkelijker te spreken over het wel of niet 

geloven van anderen, dan het eigen geloof 

te delen met een medemens. Dat vraagt 

om vertrouwen, want in dergelijk gesprek 

geven we het diepste van onszelf prijs. Maar 

het is zo kostbaar. Daar geldt immers: "Waar 

er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar 

ben Ik in hun midden." (Matteüs 18, 20). De 

verbondenheid met mensen gaat open naar 

verbondenheid met God. Dat vertelt ons ook 

het Emmaüsverhaal. 

 

De gelovige opvoeding van kinderen vraagt 

dezelfde ingesteldheid. Wanneer ouders 

wensen dat hun kinderen gelovig worden, 

nemen zij hen best mee in hun eigen gelovig 

leven. Een gelovige opvoeding kan niet 

herleid worden tot de catechese in een 

parochie en de lessen godsdienst op school. 

Er zijn veel goede catechisten en leraren 

godsdienst, maar zij kunnen nooit het 

gelovig leven in het gezin vervangen. Wat zij 

de kinderen bijbrengen, kan wel het gelovig 

leven voeden, zoals zaadjes die in de goede 

grond van het gezin ontkiemen. En het blijft 

altijd mogelijk dat kinderen niet meegaan 

op de geloofsweg van hun ouders. 

 

Geloven in God en in Jezus is een relationeel 

gebeuren tussen mensen. We kunnen elkaar 

daarin meenemen en met elkaar meegaan. 

Hij zegt nog steeds: ‘Kom maar mee, dan zul 

je het zien.’  

 



 

 

 

 

 

Jezus, 

waar verblijf Je? 

Waar er twee of drie  

in jouw naam bijeen zijn,  

daar ben Jij in ons midden. 

 

Wij bidden om mensen 

die ons meenemen 

in hun eigen geloven, 

zodat we sterker 

met Jou verbonden zijn. 

 

Wij bidden om mensen 

die met ons meegaan, 

om samen te kunnen zien 

wat gelovig leven 

kan betekenen. 

 

Wij bidden voor de kinderen, 

dat zij in hun eigen omgeving 

kunnen ontdekken 

hoe gelovig leven 

hen gelukkig kan maken. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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In het Licht 

van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Kom maar mee.” 
 

 

 

 


