
Daarna stelde de Heer  

tweeënzeventig anderen aan,  

die Hij twee aan twee voor zich uit zond 

naar iedere stad en plaats  

waar Hij van plan was heen te gaan.  

Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot,  

maar er zijn weinig arbeiders;  

vraag dus de eigenaar van de oogst  

of Hij arbeiders wil sturen  

om de oogst binnen te halen.  

Ga op weg, en bedenk wel:  

Ik zend jullie als lammeren  

onder de wolven.  

Neem geen geldbuidel,  

geen reistas en geen sandalen mee,  

en groet onderweg niemand.  

 

Als jullie een huis binnengaan,  

zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”  

Als er iemand woont die de vrede liefheeft, 

zal jullie vrede met hem zijn;  

zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.  

Blijf in dat huis, 

en eet en drink wat men je aanbiedt, 

want de arbeider is zijn loon waard. 

Ga niet van het ene huis naar het andere. 

 

En als jullie een stad binnengaan  

en daar welkom zijn,  

eet dan wat je wordt voorgezet, 

genees de zieken die er zijn  

en zeg tegen hen:  

“Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”  

Maar als jullie een stad binnengaan  

waar je niet welkom bent,  

trek dan door de straten en zeg:  

“Zelfs het stof van uw stad  

dat aan onze voeten kleeft,  

schudden we van ons af en laten we bij u; 

maar bedenk wel:  

het koninkrijk van God is nabij!”  
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Jezus zendt zijn leerlingen tussen de 

mensen. Geen gemakkelijke opdracht: als 

lammeren onder de wolven. Het is veel 

eenvoudiger om in je eigen kringetje te 

blijven zitten. Hij zendt hen naar iedere stad 

en plaats waar Hij van plan was te gaan. 

Overal wil Hij het koninkrijk van God laten 

groeien. 

 

Zijn boodschap is duidelijk: “vrede voor dit 

huis!”. Die vrede is het tegengestelde van 

innerlijke onrust en zorgen. Het is een van 

de gaven van Gods Geest. Vrede is een 

zegen: het leven is ‘goed’, ook al leven we 

altijd in wisselende omstandigheden, in 

goede en kwade dagen. Die vrede gaat 

dus veel verder dan ‘geen oorlog of strijd’ 

tussen volkeren of mensen. Het is een 

manier van omgaan met goede en kwade 

dagen. 

 

Die vrede noemt Jezus ‘het koninkrijk van 

God’: een samen leven van mensen in 

dienst van elkaar, niet ten koste van elkaar. 

Daarin is God mensen nabij.  

 

Neem geen geldbuidel, geen reistas en 

geen sandalen mee. De leerlingen van 

Jezus moeten niet bezig zijn met hun eigen 

comfort. Ze mogen erop vertrouwen dat de 

mensen bij wie ze welkom zijn, voor hen 

zorgen: ‘eet en drink wat men je aanbiedt’. 

Het koninkrijk van God is immers 

verbondenheid, gemeenschap. 

 

‘Groet onderweg niemand’. Het klinkt 

vreemd. Misschien wil het zeggen dat ze 

zich onderweg niet moeten laten afleiden. 

Hun opdracht is duidelijk: vrede brengen. 

Dat vraagt aandacht en tijd. Dus: ‘ga niet 

van het ene huis naar het andere’. Neem je 

tijd voor de mensen bij wie je welkom bent. 

 

Niet alle mensen staan open voor die 

boodschap. Wees blij met de mensen bij 

wie je welkom bent. Dring je niet op bij de 

mensen waar je niet welkom bent. Geloven 

in het koninkrijk van God kan je immers niet 

forceren. Nodig hen gewoon uit met de 

boodschap: ‘het koninkrijk van God is 

nabij!’. Misschien moeten ze eerst 

ontdekken wat dat kan betekenen. 

 

Zo heeft Jezus zijn eerste leerlingen 

gezonden. Zo zendt Hij nog steeds mannen 

en vrouwen naar mensen van vandaag. 

 

De opdracht blijft dezelfde: “vrede voor dit 

huis!” Het koninkrijk van God is ook nu nabij 

voor wie er voor openstaan. Is dat niet de 

opdracht voor de Kerk van vandaag? 

 

Die Kerk heeft het moeilijk. Wat is haar 

toekomst? Haar toekomst ligt bij de mensen 

die de boodschap van vrede willen 

ontvangen en eraan willen meewerken. 

Wie met die vrede tussen de mensen staat, 

maakt verbondenheid en gemeenschap 

mogelijk.  

 

De Kerk moet niet te veel met zichzelf bezig 

zijn of met haar eigen structuren en 

organisatie. Dat brengt vooral ‘onvrede’ 

teweeg. Structuren en organisatie moeten 

in dienst staan van de vrede. 

 

Waar de vrede gedeeld wordt met 

mensen, kan het koninkrijk van God dichtbij 

komen. Dan kan het leven ‘goed’ zijn. Dan 

worden zieken genezen, ook de zieke kerk. 

 

Voor die opdracht roept de verrezen Heer 

mannen en vrouwen. Hij zendt hen elke 

dag opnieuw tussen de mensen. 

 

 



 

 

 

 

Jezus, 

Gij zendt nog steeds mensen naar mensen 

om ‘vrede’ te brengen  

en het koninkrijk van God te verkondigen. 

 

Geef ons de macht,  

het gezag en de kracht 

van de dienstbaarheid 

aan de mensen die wij ontmoeten. 

 

Bevrijd ons van onze zorgen 

over ons eigen leven 

en onze eigen belangen. 

 

Bevrijd uw Kerk van de zorgen 

over haar eigen bestaan 

en over haar eigen toekomst. 

 

En laat er zo ‘vrede’ zijn 

in de huizen van de mensen, 

in het leven van de mensen. 

 

Laat er zo vrede zijn 

in een Kerk, 

die op zoek is naar haar toekomst. 

 

Amen. 
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In het licht 

van Gods woord 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tussen de mensen 


