Johannes proclameerde:

die sterker is dan ik,
achter mij aan;

naast hem ben ik te min
om op mijn knieén

de riem van zijn schoeisel los te maken.

Ik heb jullie gedoopt met water,
hij zal jullie dopen met heilige Geest.”

En het geschiedde in die dagen
dat hij kwam,

Jezus, uit Nazaret in Galilea,

en hij liet zich dopen in de Jordaan,
door Johannes.

En direct

— hij was nog uit het water

aan het bovenkomen -

zag hij de hemel openscheuren
en de Geest — als een duif -

op zich neerkomen.

En uit de hemel klonk een stem:
“Gij zijt mijn zoon, die ik zo liefheb,
in u heb ik welbehagen.”

Marcus 1, 7-11

“Gij zijt mijn zoon, die ik zo liefheb, in u heb ik
welbehagen.” De evangelist Marcus neemt
woorden uit de oude schrift om te zeggen
wie Jezus is: Koning, Messias, Zoon van God.
Zo blijkt uit een psalmcitaat: ‘Jij bent mijn
zoon, ik heb je vandaag verwekt.” (Psalm 2,
7) In die hoedanigheid is Jezus de vertolker
van Gods liefde en verkondiger van zijn
Woord.

Jezus is ook Dienaar, naar het beeld van
Jesaja: “Hier is mijn dienaar, hem zal ik
steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind
ik vreugde, ik heb hem met mijn geest
vervuld.” (Jesaja 42, 1) Hijis dienaar van God
en dienaar van de mensen.

Naast wat die woorden zeggen over Jezus,
zegt de stem uit de hemel ook iets tot Jezus.
God zegt er eigenlik: ik zie je graag”.

Jezus laat zich dopen in de Jordaan door
Johannes en ziet de hemel openscheuren
en de Geest — als een duif — op zich
neerkomen. Jezus wordt met Gods geest
vervuld. Zo gebeurt wat Jesaja schreef

“In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou
geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je
behoeden.” (Jes. 42, 6) Als dienaar van God
en van de mensen kreeg Jezus het hard te
verduren. Maar Hij voelde zich steeds
gedragen door Gods Geest. De symboliek
van het doopsel — onder gaan in het water
(sterven) en bovenkomen uit het water
(opstaan, verrijzen) is aan Hem werkelikheid
geworden. God was trouw. Hij heeft Jezus
opgewekt uit de dood.

Zo wordt de diepe verbondenheid tussen
God en Jezus weergegeven. Door zich te
laten dopen kiest Jezus zelf om zijn weg te
gaan in die relatie van liefde en vertrouwen.

In zijn spoor worden gedoopte mensen ook
nu geroepen om te leven in die relatie met
God, om vertolkers te zijn van zijn liefde en
van zijn Woord en om dienaars te zijn van
God en de mensen. Jesaja geeft ons daarbij
aanwijzingen. In naam van God zegt hij: “ik
neem je in dienst voor mijn verbond met de
mensen en maak je tot een licht voor alle
volken, om blinden de ogen te openen, om
gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie
in het duister zitten uit de gevangenis. " (Jes.
42, 6-7) God schenkt ons daartoe de kracht
van zijn Geest.

Van ouds is ons gezegd dat wij door het
doopsel ‘kinderen van God’ geworden zijn.
Daarnaast is het doopsel ook de ‘opname in
de gemeenschap van christenen’. Voor wie
bewust een geloofsweg gaat, zijn beide
elementen belangrijk.

Voor veel mensen echter likt God ver weg
en behoort de kerk niet tot hun dagelijks
leven. Er ziin andere motieven om kinderen
te laten dopen. Wij moeten daar niet over
oordelen, laat staan mensen veroordelen.
Het doopsel is geen middel om leden te
werven voor de kerk. Het is op de eerste
plaats een sacrament waarin mensen en
God elkaar kunnen ontmoeten.

Wat is er mooier dan in een sfeer van
liefdevolle gastvrijneid aan mensen te
kunnen zeggen: "God ziet je graag”. Welke
de motivatie ook mag zijn voor een doopsel,
het is belangrijk dat een dopeling (en/of de
ouders) mag horen dat God zegt: “Gij zijt
mijn zoon/dochter, die ik zo liefheb, in u heb
ik welbehagen.” Het is de belofte van leven

dat nooit meer voorbijgaat.

Alleen God weet wat die boodschap in het
hart van mensen teweeg brengt.



God,

uw liefde voor elke mens

is nog groter

dan de liefde

van een vader en een moeder
voor hun kinderen.

Aan elke mens zegt Gij:
“Gij zijt mijn zoon/dochter,
die ik zo liefheb,

in u heb ik welbehagen.”

Gij schenkt ons
uw levenwekkende Geest,
die krachftiger is

dan alles wat het leven afbreekt,

zelfs krachtiger dan de dood.

Neem ons bij de hand

en zend ons

om te getuigen van uw liefde
en om uw Geest te vieren,
zoals gebeurt in het doopsel.

Wij zijn dankbaar, God,
omdat Gij ons graag zieft.

Mogen veel mensen

in uw liefdevolle nabijheid
ondergedompeld worden,
om op te staan en te leven.

Amen.

Luc Maes

Marcus 1, 7-11

In het Licht
van Gods Woord

»

‘IR zie je graag

Doop van Jezus



