Daarna stelde de Heer

tweeénzeventig anderen aan,

die Hij twee aan twee voor zich uit zond
naar iedere stad en plaats

waar Hij van plan was heen te gaan.

Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groof,
maar er zijn weinig arbeiders;

vraag dus de eigenaar van de oogst

of Hij arbeiders wil sturen

om de oogst binnen te halen.

Ga op weg, en bedenk wel:

Ik zend jullie als lammeren onder de wolven.
Neem geen geldbuidel,

geen reistas en geen sandalen mee,
en groet onderweg niemand.

Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst:

“Vrede voor dit huis!”

Als er iemand woont die de vrede liefheeft,
zal jullie vrede met hem zijn;

zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.
Blijf in dat huis,

en eet en drink wat men je aanbiedt,
want de arbeider is zijn loon waard.

Ga nief van het ene huis naar het andere.
En als jullie een stad binnengaan

en daar welkom zijn,

eet dan wat je wordt voorgezet,

genees de zieken die er zijn

en zeg tegen hen:

“Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”
Maar als jullie een stad binnengaan
waar je niet welkom bent,

trek dan door de straten en zeg:

“Zelfs het stof van uw stad

dat aan onze voeten kleeft,

schudden we van ons af en laten we bij u;
maar bedenk wel:

het koninkrijk van God is nabij!”
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De leerlingen van Jezus waren geen
priesters. Wel gewone gelovige mensen. Hijj
zendt hen uit naar hun medemensen om de
oogst binnen te halen. Welke oogst? Het
antwoord ligt in de wens “vrede voor dit
huis!”. Dat is niet zo maar een beleefde
groet. ‘Vrede’, ‘sjaloom’ betekent: het leven
mag ‘goed’ zijn. En dat is meer dan een
wens, vooral een engagement. De leerlingen
worden uitgestuurd om hun medemensen te
helpen een ‘goed’ leven uit te bouwen. Ze
kunnen en willen ertoe bijdragen. Vandaar
de woorden: ‘het koninkrijk van God heeft
jullie bereikt.’

Om dat mogelijk fe maken, moeten de
leerlingen niet te veel met zichzelf bezig zijn:
Neem geen geldbuidel, geen reistas en
geen sandalen mee, en groet onderweg
niemand. Alle aandacht gaat naar de
mensen bij wie ze op bezoek gaan: “vrede
voor dit huis!”.

Wat dat betekent voor gelovige mensen

van vandaag, wordt sterk verwoord in de
tekst die gebeiteld staat in een steen aan de
ingang van de abdij van Roosenberg in
Waasmunster. Die abdij werd gebouwd door
dom Hans van der Laan, benedictijner
monnik en architect. Hij legde zijn spiritualiteit
in dat unieke gebouw.

Hoeksteen zijn en Christus heten

Het is Christus die ons zendt naar onze
medemensen. Hij was de steen die door de
bouwlieden was afgekeurd. Hij is de
hoeksteen waar het koninkrijk van God wordt
gebouwd. Zijn levenswijze, zijn weg door
liden en dood en zijn verrijzenis vormen
basis, bodem, fundering voor ons geloven en
ons samenleven met mensen.

Ziin boodschap is als een lichtkrans die ons
de weg wijst door het leven en ons met Gods
wijsheid vervult.

De levenswijze en de boodschap van Jezus
werden door joodse leiders als een niet
bruikbare steen weggegooid door de dood
op het kruis. Maar God heeft zijn leven
bewaard, zodat Jezus de hoeksteen blijft
voor zijn koninkrijk, ook in onze tijd.

In het gebouw van de abdij heeft Hans van
der Laan die spiritualiteit van die Mens van
God vorm gegeven: muur en mens in
voegen meten. Het gebouw op zich straalt
vrede uit.

Ook in deze tijd zijn die boodschap en die
levenswijze niet vanzelfsprekend. ‘lk zend
jullie als lammeren onder de wolven’, zegt
Jezus. Woord en lering van Jezus brengen
ons de wijsheid die we nodig hebben. Dat is
het geloof dat ondanks alle zorgen en
problemen, ondanks tegenkantingen van
‘wolven’ onze opdracht een weg is die leven
mogelijk maakt. De hoeksteen die Christus
heet, is de Heer die leven is.

Het koninkrijk van God gebeurt waar wij
leven in verbondenheid met Christus, de
hoeksteen, waar wij ons laten leiden door zijn
woord en lering als basis, bodem en
fundering voor onze verbondenheid met
onze medemensen. Daar groeien ook
vandaag wijsheid en licht.

Vertrouwend op die hoeksteen mogen we
bidden: bouw ons op naar heiligheid. Maak
dat onze zending heil brengt bij de mensen,
Gods koninkrijk van vrede.



Jezus Christus,

hoeksteen voor ons leven,

uw woord en lering

zZijn basis, bodem en fundering
voor ons geloven

en voor onze manier van leven.

Gij zendt ons,

elke dag opnieuw

tussen de mensen

om licht fe brengen

en wijsheid die leven geeft.

Wij danken U
voor uw nabijheid,
die vrede brengt in ons hart.

Laat ons delen
in de kracht van uw Geest,
opdat wij ook vrede brengen

in elk huis waar wij binnengaan.

Bouw ons op naar heiligheid.

Amen.

Luc Maes
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In het Licht
van Gods Woord

De Hoeksteen
voor ons leven



