
Vrijdag 15 maart 2024 

Dag nauwbetrokkenen van Effata, 
Op 19 oktober 2023 stuurden we jullie een mail over de veranderde verhouding tussen Effata en 
de Clemenspoort. Kort daarna ontving Effata een officieel schrijven van de directie van de 
Clemenspoort vzw en de Provinciale Raad van de Redemptoristen van de provincie St. Clemens. 
Met dit schrijven werd het partnerschap met Effata vzw beëindigd en werd ons convenant 
opgezegd met ingang van 1 april 2024. 
Daarop kozen we bewust een synodaal proces te gaan om te bepalen op welke locatie Effata 
het beste zichzelf kan worden als christen gemeenschap onderweg. Gedurende dit proces 
hebben we 3 Open Gemeenschapsraden gehouden waar mensen hun verhaal konden doen en 
criteria voor een locatie konden vastleggen om zo tot een gedragen antwoord te komen op de 
vraag: “Waar kunnen wij als Effata thuiskomen?” Tijdens dit proces toetsten we de criteria aan 4 
mogelijke locaties. Op de Open Gemeenschapsraad van 12 maart 2024 hebben we de resultaten 
van dit onderzoek aan de hele gemeenschap voorgelegd zodat we gezamenlijk een keuze konden 
maken. 
 
De voorwaarden die de Clemenspoort stelt voor het organiseren van onze activiteiten worden als 
onhaalbaar ervaren. Het financiële aspect en de beperkte zichtbaarheid en 
netwerkmogelijkheden bemoeilijken onze werking. Bovendien moeten alle benodigdheden, zoals 
zangboekjes, onze bijbel, piano, menora, enz., elke keer worden meegenomen omdat de 
stockageruimte voor Effata niet meer beschikbaar wordt gesteld in de Clemenspoort.  
Daarom zal vanaf 1 april Effata niet langer gebruik maken van de faciliteiten van de Clemenspoort 
voor de vaste activiteiten. 
 
Tijdens de Open Gemeenschapsraad op 12 maart 2024 hebben we synodaal en met een 
duidelijke meerderheid van stemmen besloten dat Effata verhuist naar de campus Guislain van 
de Broeders van Liefde in de Joseph Guislainstraat 43b in Gent. De directie van Guislain is blij 
met onze komst en ziet nu al de mogelijke meerwaarde van Effata op hun campus. 
De keuze voor Guislain is een positieve beslissing. We vinden het belangrijk om met zijn allen een 
nieuwe start te maken op deze nieuwe locatie. We mogen gebruik maken van de kapel en de 
aangrenzende ruimtes (bijvoorbeeld voor naviering en opslag). Kleinere activiteiten kunnen 
plaatsvinden in twee zaaltjes in het aangrenzende gebouw. Bovendien mogen we ook terecht in 
de pandgang en de tuin (inclusief een speelpleintje). 
 
We zien groeikansen voor Effata  op de campus van Guislain: 

✓ Het is een kans om alle generaties meer te betrekken omdat het voor iedereen tegelijk 
nieuw is. 

✓ We kunnen onszelf opnieuw uitvinden en onze activiteiten daarop afstemmen. 
✓ Samen kunnen we creatief nadenken over hoe we onze nieuwe plek zo kunnen inrichten 

dat het op termijn als thuis aanvoelt. 
✓ We kijken er naar uit om nieuwe mensen uit de directe omgeving te verwelkomen. 



✓ Door samen te werken met verschillende organisaties en diensten op de campus, maar 
ook met organisaties in de buurt, de parochie en de moskee, willen we een venster op de 
wereld zijn. 

✓ Eenmaal we onze draai gevonden hebben, kunnen we onderzoeken hoe we ten dienste 
kunnen zijn van de mensen en hun noden in de buurt. Effata: Ga Open! 

Met pijn in het hart nemen we afscheid van de Clemenspoort, ooit de droom van onze stichter, 
pater Guido Moons CssR. Na jaren van inzet verlaten we deze plek. We zijn er blijvend van 
overtuigd dat we Guido’s droom voor de kerk van vandaag op de campus Guislain een nieuwe 
toekomst kunnen geven. 
 
De laatste viering in de Clemenspoort is de Palmviering op zaterdag 23 maart. Voor wie interesse 
heeft, organiseren we die namiddag een Snuffelbezoek in Guislain (verzamelen om 14u bij de 
Clemenspoort of om 15u bij Guislain – Guislainstraat 43 Gent). Vanaf Witte Donderdag (28 maart 
20u) verwelkomen we jou graag op onze eerste viering in de kapel van Guislain.  
 
Verhuizen vraagt een grote aanpassing. Er is nog veel werk en niet alles zal meteen van een leien 
dakje lopen. We nemen onze tijd. Zoals iemand uit de gemeenschap treffend zei: “Als we maar 
met de groep zoveel mogelijk samen blijven.” De afgelopen maanden bewezen we dat we een 
eensgezinde christelijke gemeenschap zijn. Dat zullen we ook in de toekomst blijven. 
  
Ik heb jou nodig. Ga je mee? 
In naam van het coördinatieteam, 
het bestuursorgaan van Effata, Odette, Jackie, Tom & Fons. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Hoe kun je ons helpen? 

✓ Allereerst door met ons mee te gaan en ons te blijven steunen met gebed en 
verbondenheid. 

✓ Op zaterdag 16/3 na de viering kan je je naam opgeven om te helpen, ofwel later bij Odette 
✓ Verhuizen brengt kosten met zich mee (denk aan een verhuiswagen, nieuwe apparatuur, 

het overzetten van verzekeringen, enzovoort). Als je financieel wilt bijdragen, kun je een 
gift doen op BE77 7370 0420 0042 met als mededeling: ‘Ik ga mee’. 

Heb je nog vragen of bezorgdheden? Heb je nood aan een gesprek? Meld dit aan 
odette.soens@gmail.com 


