
 

 
 

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, 

Zoon van God.  

 

Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:  

‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,  

hij zal een weg voor je banen.  

Luid klinkt een stem in de woestijn:  

“Maak de weg van de Heer gereed,  

maak recht zijn paden!”’  

 

Dit gebeurde  

toen Johannes de Doper naar de woestijn ging 

en de mensen opriep  

zich te laten dopen en tot inkeer te komen,  

om zo vergeving van zonden te verkrijgen.  

 

Alle inwoners van Judea en Jeruzalem 

stroomden toe  

en lieten zich door hem dopen  

in de rivier de Jordaan,  

terwijl ze hun zonden beleden.  

 

Johannes droeg een ruwe mantel van 

kameelhaar met een leren gordel;  

hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.  

Hij verkondigde:  

‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik;  

ik ben zelfs niet goed genoeg  

om me voor hem te bukken  

en de riemen van zijn sandalen los te maken.  

Ik heb jullie gedoopt met water,  

maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 

 

Marcus 1, 1-8 

 

 

 

 

 

 

Marcus noemde zijn boek ‘evangelie’, wat 

betekent ‘goed nieuws’. Hij kiest een woord 

dat de Romeinen hadden gebruikt om te 

vertellen over de verovering van Jeruzalem 

en de verwoesting van de tempel. Het 

‘evangelie’ van de Romeinen sprak over 

macht, geweld, vernieling  en dood. Marcus’ 

boek brengt heel ander ‘goed nieuws’. Het 

vertelt over leven dat de dood overwint: 

Jezus is de Christus, de Zoon van God, de 

Verrezene. 

 

De eerste verkondiger van dat ‘goed 

nieuws’ is Johannes de Doper. Marcus 

plaatst hem in de lijn van grote profeten: hij 

is een bode die de weg baant door de 

woestijn (Jesaja 40, 3 en Maleachi 3,1) en hij 

is gekleed als Elia (2 Koningen 1, 8). Deze  

Johannes is dus niet de eerste de beste. Hij 

zet mensen op weg om dat ‘goed nieuws’ 

niet alleen te beluisteren, maar om het ook 

te verstaan en te beleven. Daartoe geeft hij 

twee belangrijke tips: je laten dopen en tot 

inkeer komen. 

 

Dopen was een bijzonder ritueel. Het was 

geen joods gebruik. In het Oude Testament 

komt het niet voor. Johannes doopte door 

onderdompeling in het water van de 

Jordaan. Dat was een teken van innerlijke 

verandering en reiniging. Door de doop 

werden ook de zonden vergeven. Je laten 

dopen was een bewuste stap in de richting 

van een nieuw leven.  

 

De oproep op om tot inkeer te komen ligt in 

dezelfde lijn. Het Griekse woord ‘metanoia’ 

betekent letterlijk: beter inzicht, andere 

gedachten, groter denken, uitstijgen boven  

je eigen beperkte bestaan. Het is je leven in 

een ander, een ruimer perspectief zien. Door 

inkeer kunnen mensen ontvankelijk worden 

voor het ‘goed nieuws’ dat zal gebracht 

worden door Hem die zal dopen met de 

heilige Geest: Jezus Christus, Zoon van God. 

Johannes werd voorgesteld als een groot 

profeet, maar toch zegt hij: ‘Na mij komt 

iemand die meer vermag dan ik.’ 

   

Johannes roept ook óns op om ons te laten 

dopen en tot inkeer te komen. De Advent is 

een geschikte tijd voor innerlijke verandering 

en reiniging, zelfs vergeving van zonden, om 

zo een bewuste stap te zetten in de richting 

van een nieuw leven. De donkere dagen in 

deze weken nodigen uit om tot inkeer te 

komen, ruimer te denken over ons leven en 

over hét leven. In dat ruimer perspectief kan 

onze deur open staan voor God zelf, die 

naar ons komt in Jezus Christus. Hij zal ons 

dopen met de heilige Geest.  

 

Met de hulp van die Geest wordt Kerstmis 

naar zijn essentie gebracht: leven van 

Godswege voor elke mens, leven dat uitstijgt 

boven ons beperkte 

bestaan en ons verbindt 

met God en met mensen. 

Dat leven is getekend door 

Gods eeuwigheid. Als dat 

geen ‘goed nieuws’ is!  

 

Priester-beeldhouwer Omer 

Gielliet (1925-2017), pastoor 

in Breskens (Nl), maakte 

een beeld uit de mast van 

een boot, een onderdeel 

dat levensnoodzakelijk is. 

Hij noemde het ‘inkeer’. 

Inkeer is voor een mens 

levensnoodzakelijk. Hij zei: 

“Een mens moet zijn ogen 

soms eens dicht doen. Als 

je ze dan weer opendoet, 

kan je veel zien en ver 

zien.”  



  

God, 

in deze donkere dagen van de Advent 

roept Gij ons op tot inkeer. 

Gij doet ons verder denken en kijken 

dan ons eigen kleine bestaan. 

 

Wij doen onze ogen dicht 

om U binnen te laten in ons leven 

met de levenskracht en het licht 

van uw heilige Geest. 

 

Help ons om veel te zien 

en ver te zien, 

zodat een nieuw mogelijk is 

 

voor mensen die leven in armoede, 

 

voor hen die alleen zijn en eenzaam, 

 

voor hen die een plaats zoeken 

in de herbergen van onze rijke wereld, 

 

voor mensen die ziek zijn, 

 

voor hen die gestorven zijn 

en voor mensen die om hen treuren, 

 

voor hen die slachtoffer zijn 

van geweld en misbruik, 

 

voor mensen die in de fout gingen, 

 

voor … 

 

en help ons ook 

om mee te delen in dat nieuw leven. 

 

Amen. 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcus 1, 1-8 

 

 

 

 

In het Licht 

van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inkeer 


