
EINDELIJK  NOG EENS T IJD OM BIJ  TE  KLETSEN OVER DE
KINDEREN DIE  DE DEUR UITVLIEGEN,  OVER LEUKE

UITDAGINGEN,  OVER DE ZORG VOOR JE  OUDERS,  OVER DE
WERELDPROBLEMEN,  OVER DE VERANDERINGEN OP JE

WERK, . . .  

UITNODIGING TAPASGROEP MET . . .  I JSJES

W o e n s d a g  1  j u n i  o m  1 9 u 3 0  
i n  d e  C l e m e n s p o o r t

We kwamen op 20 april een eerste keer samen om bij te kletsen en te brainstormen. We
nemen deze avond eerst de ti jd om bij te kletsen met een ijsje. Nadien beslissen we wat
we uit onze brainstorm willen doen en bereiden het in kleine groepen voor. We vinden
het belangrijk dat ook nieuwe(re) mensen aansluiten. Dus als je er de vorige niet bij was,
ben je zeker harteli jk welkom.
Laat weten of je er bij kan zijn voor 29 mei aan anja@inspiratiekaravaan.be, dan zorgt
Anja voor het i js en de toppings.
Als je er niet bij kan zijn maar je wilt graag op de hoogte bli jven van hoe het verder gaat
mag je dat ook aan Mieke of Anja laten weten.
Deze avond kadert in het regenboogproject van Effata en is bedoeld voor mensen die
weer wat ruimte krijgen omdat de kinderen ouder worden en/of carrière op de
rails staat en terug verbinding zoeken met hun generatiegenoten.
Meer info: www.effata.be/regenboog

STUUR DEZE UITNODIGING GERUST DOOR NAAR ANDEREN
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