
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij vertelde hun deze gelijkenis:  

‘Iemand had een vijgenboom  

in zijn wijngaard geplant  

en ging kijken of de boom vrucht droeg, 

maar hij vond geen vijgen.  

Hij zei tegen de wijngaardenier:  

“Al drie jaar kom ik kijken 

of die vijgenboom vrucht draagt,  

maar tevergeefs.  

Hak hem maar om,  

want hij dient tot niets  

en put alleen de grond uit.”  

Maar de wijngaardenier zei:  

“Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust,  

tot ik de grond eromheen heb omgespit  

en hem mest heb gegeven,  

misschien zal hij dan het komende jaar  

vrucht dragen,  

en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’  
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De wijngaard is een beeld dat vaak 

voorkomt in de Schrift. Het staat voor het 

verbond van God met de mensen en in 

de evangelies voor het koninkrijk van God: 

de wereld zoals God hem bedoeld heeft, 

waar mensen leven in dienst van elkaar, 

niet ten koste van elkaar. 

 

Iemand had een vijgenboom in zijn 

wijngaard geplant en ging kijken of de 

boom vrucht droeg, maar hij vond geen 

vijgen. Het is te begrijpen dat die man 

ongeduldig is om te oogsten. Dat is een 

economisch principe: een investering 

moet winst opleveren, zo niet put de 

vijgenboom alleen de grond uit. Dus: hak 

hem maar om, want hij dient tot niets. Dat 

is de wetmatigheid van de eigenaar. Wie 

investeert en niets oogst, gaat failliet.  

 

Er is echter ook de wijngaardenier. Hij 

redeneert helemaal anders. Hij is niet bezig 

met zakelijke belangen. Hij houdt van de 

planten en de bomen in zijn wijngaard. 

Daarom stelt hij voor: laat hem ook dit jaar 

nog met rust, tot ik de grond eromheen 

heb omgespit en hem mest heb gegeven, 

misschien zal hij dan het komende jaar 

vrucht dragen. De man drijft de zorg voor 

de vijgenboom op. Misschien heeft die 

boom wel meer dan drie jaar nodig om 

vrucht te dragen. We zien het wel, 

volgend jaar. 

 

Deze parabel roept twee werelden op.  

 

Er is de wereld van de economie, de 

zakelijkheid, de harde wetmatigheid. In 

die wereld worden vaak harde besluiten 

genomen. Wat/wie niet rendeert, wie niet 

presteert, wie zich niet aan de wet houdt, 

moet weg. Dat is heel herkenbaar in onze 

samenleving en in de wereld. 

Daarnaast is er een andere werkelijkheid. 

De wijngaardenier ziet de toestand van de 

vijgenboom en kiest voor zijn leven. De 

‘wijngaardenier’ is genoemd naar de 

wijngaard. Hij is een werker in/aan het 

koninkrijk van God. De zorg voor een 

ander mens gaat vóór op het eigen 

belang. In die wijngaardenier wordt de 

gezindheid van God zelf zichtbaar, zoals 

die omschreven wordt in het verhaal van 

Mozes. God zegt daar: ‘Ik heb gezien hoe 

ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik 

heb hun jammerklachten over hun 

onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze 

lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen 

uit de macht van de Egyptenaren te 

bevrijden, en om hen uit Egypte naar een 

mooi en uitgestrekt land te brengen, een 

land dat overvloeit van melk en honing.’ 

(Exodus 3, 7-8)  

 

Te midden van de harde realiteit van het 

leven is het goed dat er ‘wijngaardeniers’ 

zijn, mensen die zien wat een ander nodig 

heeft en die daar ook voor willen zorgen. 

 

Waarom staat er een vijgenboom in een 

wijngaard? Hij doet ons denken aan 

Adam en Eva. Toen zij beseften dat ze 

gezondigd hadden, gebruikten zij 

vijgenbladeren om hun eigen naaktheid, 

zondigheid, … te verbergen. Goed dus 

dat er ‘vijgenbomen’ zijn en ‘vijgenblaren’. 

In het koninkrijk van God moeten we niet 

open en bloot onze naaktheid, 

zondigheid, beperktheid, onmacht, 

mislukkingen, … ten toon spreiden. Het 

goede in ons is belangrijker. Dàt verdient 

waardering en groeikracht. 

 

Een vijgenboom kan dus ook zonder vijgen 

vrucht dragen! 

 



 

 

 

 

 

 

God, 

onze wereld kan zo hard zijn. 

Mensen worden slachtoffer 

van harde wetten,  

van geld en macht,  

van werkdruk en prestatiedwang, 

van onrecht,  … 

 

Geef ons ‘wijngaardeniers’ 

die aandacht hebben  

voor de mens in de wereld, 

die verder kijken dan 

allerlei wetmatigheden, 

die tijd geven om te groeien. 

 

Dat er begrip en bescherming mag zijn 

voor wie zwak en klein is, 

voor wie ook mislukt, 

voor wie het moeilijk heeft, 

voor wie niet past 

in harde wetmatigheid. 

 

Help ons zelf ook 

zulke ‘wijngaardeniers’ te zijn, 

die uw koninkrijk 

in onze wereld 

mogelijk maken. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie deze blaadjes per mail wil ontvangen, 

kan daarvoor een mailtje sturen naar 

lucmaes.belsele@skynet.be. 
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In het Licht 

van Gods Woord 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Een wijngaard 
met een vijgenboom 

 

 

mailto:lucmaes.belsele@skynet.be

