
 

Grote mensenmenigten  

trokken met Jezus mee.  

Hij wendde zich tot hen en zei:  

‘Wie mij volgt,  

maar niet breekt met zijn vader en moeder  

en vrouw en kinderen en broers en zusters,  

ja zelfs met zijn eigen leven,  

kan niet mijn leerling zijn.  

Wie niet zijn kruis draagt  

en mij op mijn weg volgt,  

kan niet mijn leerling zijn.  

 

Want wie van jullie die een toren wil bouwen  

gaat niet eerst de kosten berekenen,  

om te zien of hij wel genoeg heeft  

voor de bouw?  

Als hij het fundament gelegd heeft  

maar de bouw niet kan voltooien,  

zal iedereen die dat ziet hem uitlachen  

en zeggen:  

“Die man begon te bouwen,  

maar het karwei afmaken kon hij niet.”  

En welke koning die erop uittrekt  

om met een andere koning oorlog te voeren, 

zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan  

of hij wel met tienduizend man kan optrekken 

tegen iemand die met twintigduizend man 

tegen hem oprukt?  

Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst,  

wanneer de troepen  

nog ver van elkaar verwijderd zijn,  

een gezant  

om naar de voorwaarden voor vrede  

te vragen.  

 

Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet 

van al zijn bezittingen,  

kan mijn leerling niet zijn. 
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De evangelisten spreken soms straffe taal. 

Wie kan daar nu bij: breken met zijn vader 

en moeder en vrouw en kinderen en 

broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen 

leven? In andere vertalingen worden zelfs 

woorden gebruikt als ‘haten’ en 

‘verfoeien’. En dan is er nog:  afstand 

doen van al zijn bezittingen. 

 

Die woorden worden al te vaak opgevat 

als voorschriften, wetten, zoals ‘je mag niet 

dronken achter het stuur gaan zitten’ of 

‘de maximum snelheid is 50 km’. Men 

moet zich aan zulke wetten houden, zo 

niet volgt er een straf. En dan klinken de 

woorden van Lucas natuurlijk als zeer 

onmenselijke voorschriften, die tegen de 

liefde ingaan. 

 

De bedoeling van de evangelist is dat we 

in gesprek gaan over die moeilijke tekst en 

dat we samen uitzoeken wat God ons nu 

te zeggen heeft. Lucas maakt zelfs 

duidelijk wat ons te doen staat. Hij geeft 

twee voorbeelden: ‘berekenen om te zien 

…’ en ‘te rade gaan of …’. Hij zet ons op 

weg om ons te beraden over die ‘straffe 

taal’. Wat kunnen die woorden vandaag 

voor ons betekenen? 

 

‘Leerling zijn van Jezus’ gaat boven en 

vóór alles. Wie leerling van Jezus is, zal 

daarom niet nalaten om van zijn liefste 

medemensen te houden, om zorg te 

dragen voor zijn eigen leven en om zijn 

bezittingen goed te besteden. Immers, zo 

werkt die leerling aan het ‘Koninkrijk van 

God’. Dat gaat echter niet altijd vanzelf. 

Soms moet men daarbij ook zijn kruis 

dragen. Daarom is het belangrijk na te 

denken over hoe we bezig zijn. Dat kan 

elke mens alleen doen; dat kunnen we 

ook samen met anderen. Overleg dus. 

In overleg kunnen we samen uitzoeken 

hoe ‘leerling van Jezus zijn’ concreet in zijn 

werk kan gaan en hoe we samen die 

Jezus op zijn weg kunnen volgen, ook en 

zeker als er een kruis te dragen is.  

 

Overleg is wezensnoodzakelijk als we van 

ons leven iets willen maken. Niemand 

heeft immers de wijsheid in pacht. Overleg 

is noodzakelijk als we de samenleving 

leefbaar willen houden voor elke mens. 

Overleg is ook van het hoogste belang als 

we willen werken aan de toekomst van de 

kerk. Wanneer dat overleg gebeurt op 

basis van woorden uit het evangelie, dan 

geven we aan God de kans om ons 

duidelijk te maken wat Hij ons te zeggen 

heeft. 

 

Zulk overleg is het niet mogelijk zonder 

afstand te doen van al onze bezittingen. 

Die bezittingen zijn niet alleen onze 

materiële rijkdom. Ons bezit bestaat ook 

uit macht en vooral ons ‘grote gelijk’. Echt 

overleg vraagt om naar iedereen te 

luisteren, geen mening (met macht) op te 

dringen en er op te vertrouwen dat de 

ander ook iets te zeggen heeft dat 

waardevol is. Het gaat niet om ‘gelijk 

halen’. 

 

Ervaring leert dat zulk overleg heel mooi 

en rijk kan zijn. Mensen komen dichter bij 

elkaar, ondanks alle verscheidenheid. Er 

groeit vertrouwen, er komt verbondenheid 

in het samen realiseren van wat goed is. 

Soms loopt het aanvankelijk stroef en 

moeilijk (een kruis te dragen). Maar 

uiteindelijk wint het goede, het echte 

leven als leerlingen van Jezus. Dergelijk 

overleg is ook de basis voor een (h)echte 

geloofsgemeenschap.  

 



 

 

 

 

 

 

God, 

wij willen leerlingen van Jezus zijn 

en onze verantwoordelijkheid opnemen 

in de samenleving 

en in de kerk. 

 

Zet ons op weg 

naar echt overleg 

over wat goed is 

voor de toekomst  

van de samenleving 

en de kerk. 

 

Laat vertrouwen groeien 

in ons 

dat ieder mens 

daartoe kan bijdragen 

vanuit eigen mogelijkheden. 

 

Help ons om afstand te doen 

van ‘bezittingen’ 

die echt overleg in de weg staan. 

 

Mogen wij zo groeien 

als leerlingen van Jezus 

en samen als geloofsgemeenschap. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie deze blaadjes per mail wil ontvangen, 

kan daarvoor een mailtje sturen naar 

lucmaes.belsele@skynet.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas 14, 25-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Licht 

van Gods Woord 
 
 
 
 

 

Evangelie, 

inspiratie voor 

de kerk van morgen 
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