
 

 

 

 

 

Pilatus liet Jezus bij zich komen  

en vroeg Hem:  

‘Bent U de koning van de Joden?’  

Jezus antwoordde:  

‘Vraagt u dit uit uzelf  

of hebben anderen dit over Mij gezegd?’  

‘Ik ben toch geen Jood,’  

antwoordde Pilatus. 

‘Uw volk en uw hogepriesters  

hebben U aan mij uitgeleverd –  

wat hebt U gedaan?’  

 

Jezus antwoordde:  

‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld.  

Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, 

zouden mijn dienaren  

wel gevochten hebben 

om te voorkomen  

dat Ik aan de Joden werd uitgeleverd.  

Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’  

Pilatus zei:  

‘U bent dus koning?’  

‘U zegt dat Ik koning ben,’ zei Jezus.  

‘Ik ben geboren  

en naar de wereld gekomen  

om van de waarheid te getuigen,  

en ieder die de waarheid is toegedaan,  

luistert naar wat Ik zeg.’  

Hierop zei Pilatus:  

‘Maar wat is waarheid?’ 

 

Johannes 18, 33-38 

 

 

 

 

 

In de loop van de geschiedenis werden 

koningen wel vaker gezien als goddelijke 

personen. Die opvatting zorgde er voor dat 

ze vaak met absolute macht regeerden en 

zorgden voor veel miserie. 

 

Bij de Joden werd de koning ook 

beschouwd als door God gezonden. We 

lezen in psalm 2: ‘Ikzelf heb mijn koning 

gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg. Het 

besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij 

sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je 

vandaag verwekt.’ (Ps. 2, 6-7) Een koning 

werd gezalfd. Hij werd ‘Zoon van God’ 

genoemd en ook ‘Messias’, in het Grieks 

‘Christos’, wat betekent ‘Gezalfde’. 

 

De koning moest het volk leiden in naam 

van God. Het was zijn taak het verbond van 

God met zijn volk concreet te beleven. Maar 

heel vaak regeerden de koningen vanuit 

eigen macht en eigen willekeur, niet vanuit 

God. Profeten hadden daar kritiek op. En zo 

keek het volk steeds weer uit naar een 

nieuwe koning, een echte ‘Messias’. Zo was 

het in de tijd van koning Achaz. We lezen 

het bij Jesaja: ‘Daarom zal de Heer zelf u 

een teken geven: de jonge vrouw is 

zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en 

hem Immanuel noemen. Boter en honing zal 

hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te 

verwerpen en het goede te kiezen.’ (Jesaja 

7, 14-15) ‘Immanuel’ betekent: ‘God met 

ons’. Men droomde van zulke koning. 

 

In de tijd van Jezus zag men koning Herodes 

niet als ‘God met ons’. Ook dan keek het 

volk uit naar een echte ‘Messias’. De 

leerlingen van Jezus, die zijn manier van 

leven van dichtbij hadden meegemaakt en 

die na zijn dood tot het geloof kwamen dat 

Hij verrezen was, erkenden in Hem wel een 

‘God met ons’. Daarom noemden ze Hem 

‘Zoon van God’, ‘Koning’, ‘Messias’, 

‘Christus’. Ze herkenden in Hem ook de 

‘Mensenzoon’ uit het visioen van Daniël: ‘In 

mijn nachtelijk visioen zag ik dat er met de 

wolken van de hemel iemand kwam die 

eruitzag als een mens. Hij naderde de oude 

wijze en werd voor Hem geleid. Hem werden 

macht, eer en het koningschap verleend, en 

alle volken en naties, welke taal zij ook 

spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was 

een eeuwige heerschappij, die nooit ten 

einde zou komen, zijn koningschap zou nooit 

te gronde gaan.’ (Daniël 7, 13-14) ‘Iemand 

die eruitzag als een mens’, zo werd de 

‘Mensenzoon’ omschreven. Ook die titel 

werd aan Jezus toegekend. 

 

Als we spreken over ‘Christus Koning’ kunnen 

we stilstaan bij de levenshouding van Jezus: 

een Koning die dienaar wil zijn. Dat is 

natuurlijk belangrijk.  

 

Minstens even belangrijk is het aandacht te 

geven aan het feit dat Jezus’ koningschap 

betekent dat God met ons is. In Jezus is God 

dicht bij de mensen. Daarom is Jezus Koning, 

Messias, Christus, Zoon van God. Alles begint 

bij God. Dat is de kern van ons geloof. 

 

Paulus gaat nog een stap verder. Niet alleen 

in Jezus is God met ons. God is ook dichtbij in 

mensen die in Jezus geloven en Hem volgen.  

Aan de christenen van Korinte schreef hij: ‘U 

weet toch dat u een tempel van God bent 

en dat de Geest van God in uw midden 

woont?’ en ‘u bent van Christus en Christus is 

van God’. (1 Korintiërs 3, 16.23) Dat is een 

mooie gedachte om het feest van Christus 

Koning te betrekken op ons eigen leven: 

God is met ons. 

 



 

 

 

 

God, 

zijt Gij echt bij ons? 

 

Jezus geloofde er in. 

In verbondenheid met U 

leefde Hij tussen de mensen, 

met veel liefde en zorg, 

met een boodschap van leven, 

met kracht die Hij bij U vond. 

 

Paulus geloofde er in. 

Hij maakt ons ervan bewust 

dat wij een tempel zijn 

waarin Gij woont. 

Hij helpt ons geloven 

in de grote kracht 

van verbinding met U. 

 

Wij willen er ook in geloven, God. 

Help ons die wondere band met U 

te ontdekken en te verdiepen. 

Laat ons voelen 

hoe wij bij U levenskracht vinden 

om uw koninkrijk in onze wereld 

mogelijk te maken. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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In het Licht 
van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

God met ons 
 

Christus Koning 


