
 

 

 

 

 

 

Kort daarop reisde Maria in grote haast  

naar het bergland,  

naar een stad in Juda,  

waar ze het huis van Zacharias binnenging  

en Elisabet begroette.  

 

Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, 

sprong het kind op in haar schoot;  

ze werd vervuld van de heilige Geest  

en riep luid:  

‘De meest gezegende ben je  

van alle vrouwen,  

en gezegend is de vrucht van je schoot!  

Wie ben ik  

dat de moeder van mijn Heer  

naar mij toe komt?  

Toen ik je groet hoorde,  

sprong het kind van vreugde op  

in mijn schoot.  

Gelukkig is zij die geloofd heeft  

dat de woorden van de Heer  

in vervulling zullen gaan.’ 

 

Lucas 1, 39-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat koning David de Filistijnen had 

verslagen en Jeruzalem had veroverd, 

bracht hij de ark van het verbond naar de 

Sionsberg. David en de Israëlieten dansten 

voor de Heer, begeleid door allerlei 

muziekinstrumenten van hout en door lieren, 

harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en 

cimbalen. Vol overgave danste hij voor de 

Heer, slechts gekleed in een linnen 

priesterhemd. Onder gejuich en stoten op 

de ramshoorn brachten David en de 

Israëlieten de ark van de HEER de berg 

op. (2 Samuel 6, 5.14-15) De vreugde was 

groot omdat God weer te midden van het 

volk woonde. 

 

Bijbelkenners denken dat het best mogelijk is  

dat de evangelist Lucas aan dat verhaal 

dacht toen hij schreef: ‘toen ik je groet 

hoorde, sprong het kind van vreugde op in 

mijn schoot’. Elisabet voelt de nog niet 

geboren Johannes ‘dansen’ van vreugde 

omdat ‘de moeder van haar Heer naar 

haar toe komt’. Johannes vervult al zijn 

taak: de Messias aanwijzen, aankondigen 

dat God mens wordt. 

 

Vreugde is er omdat God tussen de mensen 

komt wonen. Dat is iets helemaal anders 

dan het antwoord op de vraag van de 

catechismus: ‘Waar is God?’, ‘God is overal: 

in de hemel, op de aarde en op alle 

plaatsen.’ Dat is een antwoord op een 

vraag naar kennis. ‘Vreugde’ is veel meer 

dan kennis. ‘Vreugde’ getuigt van een 

relatie die deugd doet. Het is blij zijn omdat 

iemand die je graag ziet bij je komt. Het 

gaat om ‘God-met-ons’. Elisabet is, zoals 

Maria, vervuld van de heilige Geest. God is 

bij hen, Hij is aanwezig in hun leven. Ze leven 

in verbondenheid met Hem. Dat schenkt 

hen vreugde. En … ‘gedeelde vreugd is 

dubbele vreugd’, zegt het spreekwoord. 

Advent is een tijd van uitkijken naar de 

komst van God in de wereld. Wij geloven 

immers dat Hij nog steeds bij mensen wil 

wonen. Daarom kunnen Advent en Kerstmis 

niet herleid worden tot het gedenken van 

het verleden. Daarom gaat het ook om veel 

meer dan onze ‘kennis’ opfrissen over God. 

Advent kan ook niet beperkt worden tot 

Welzijnszorg, de zorg voor het welzijn van 

mensen die het moeilijk hebben in onze 

samenleving, hoe belangrijk en noodzakelijk 

die zorg ook is. 

 

Advent is een tijd om onze relatie met God 

te verdiepen. Diep in ons hart toelaten dat 

Hij er is voor ieder van ons, dat Hij houdt van 

elke mens, dus ook van mij. Hij wil bij ons 

wonen, ja ook bij mij. Het besef van die  

verbondenheid mag een bron van vreugde 

zijn. De diepe vreugde van ‘ik word bemind’ 

mag ons vervullen in deze dagen. Doet die 

vreugde ons ‘opspringen’, zoals Johannes 

of ‘dansen’ zoals koning David? Of doet die 

vreugde ons ‘opstaan’ om te leven, volop 

te leven?  

 

‘Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.’ 

Advent is een tijd om de vreugde van onze 

verbondenheid met God te delen met de 

mensen naast ons. Zo maken wij elkaar 

gelukkig, zoals Maria en Elisabet. Zo kunnen 

wij ook van harte zorgen voor het welzijn 

van mensen die het moeilijk hebben. De 

echte ‘welzijnszorg’ is een uitstraling van 

onze vreugde omdat God van mensen 

houdt en bij mensen wil wonen. Zijn liefde 

wordt zo heel concreet. 

 

God wil bij ons zijn. Hij is God-met-ons. 

Gelukkig zijn zij die geloven dat de woorden 

van de Heer in vervulling zullen gaan. 

 

 



 

 

 

 

 

God, 

wij kijken uit 

naar uw aanwezigheid 

bij en in ons. 

 

Dat Gij bij ons wilt wonen 

maakt ons blij 

en doet ons opstaan 

om echt te leven. 

 

Wij willen onze vreugde delen 

met de mensen naast ons 

om te kunnen groeien 

in verbondenheid. 

 

Wij willen onze vreugde delen 

met mensen die het moeilijk hebben, 

om te kunnen zorgen 

voor hun welzijn. 

 

Wees dicht bij ons, God 

en voed ons leven 

met de kracht 

van uw liefde. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas 1, 39-45 

 

 

 

In het Licht 

van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
God wil bij ons wonen 
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