
 

 
 

 

Voor de koorleider.  

Op de wijs van De Gatitische.  

Een psalm van David.  

 

HEER, onze Heer,  

hoe machtig is uw naam  

op heel de aarde.  

 

U die aan de hemel uw luister toont –  

met de stemmen van kinderen en zuigelingen  

bouwt u een macht op tegen uw vijanden  

om hun wraak en verzet te breken.  

 

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,  

de maan en de sterren door u daar bevestigd,  

wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,  

het mensenkind dat u naar hem omziet?  

 

U hebt hem bijna een god gemaakt,  

hem gekroond met glans en glorie,  

hem toevertrouwd het werk van uw handen  

en alles aan zijn voeten gelegd:  

 

schapen, geiten, al het vee,  

en ook de dieren van het veld,  

de vogels aan de hemel, de vissen in de zee  

en alles wat trekt over de wegen der zeeën.  

 

HEER, onze Heer,  

hoe machtig is uw naam  

op heel de aarde.  

 

Psalm 8 

 

 

 

 

 

 

De Joden werden omringd door volkeren 

die vele goden vereerden. Heel wat 

natuurverschijnselen, waar men geen 

verklaring voor had, werden beschouwd 

als goden. Mensen waren bang voor die 

mysterieuze wereld en brachten offers om 

de goden gunstig te stemmen.  

 

In contrast daarmee geloofden de Joden 

in één God. Het verhaal van Mozes stelt 

die God voor: ‘Ik ben de God van je 

vader, de God van Abraham, de God van 

Isaak en de God van Jakob.’ … ‘Ik heb 

gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte 

aan toe is, ik heb hun jammerklachten 

over hun onderdrukkers gehoord, ik weet 

hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald 

om hen uit de macht van de Egyptenaren 

te bevrijden, en om hen uit Egypte naar 

een mooi en uitgestrekt land te brengen, 

een land dat overvloeit van melk en 

honing.’ … ‘Ik ben die er zijn zal.’ (Exodus 

3, 6-8.14) Een God dus, die van mensen 

houdt en hen bevrijdt. Mensen hoeven 

niet bang te zijn voor God. 

 

In sommige teksten van de Joodse Schrift 

wordt God ook wel getekend als iemand 

die de mens niet alleen kan redden, maar 

ook kan vernietigen. Jezus zal dat 

godsbeeld-met-twee-gezichten later 

uitzuiveren en over God spreken als een 

liefdevolle Vader. 

 

Teksten als psalm 8 getuigen al van dat 

positieve godsbeeld. God staat boven de 

wondere natuurverschijnselen. Ze zijn het 

werk van zijn vingers. Niet die wondere 

verschijnselen van de natuur hebben een 

goddelijke status, maar wel de mens: U 

hebt hem bijna een god gemaakt. 

Bovendien hoeft die mens niet bang te zijn 

voor de natuur. Integendeel, God heeft 

het werk van zijn handen aan hem 

toevertrouwd en alles aan zijn voeten 

gelegd. 

 

Dezelfde gedachten lezen we in het 

scheppingsverhaal: God schiep de mens 

als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God 

schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk 

schiep hij de mensen. Hij zegende hen en 

zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word 

talrijk, bevolk de aarde en breng haar 

onder je gezag.’ (Genesis 1, 27-28) 

 

Voor God is de mens dus heel belangrijk. 

Daarom zegt de psalm: wat is dan de 

sterveling dat u aan hem denkt, het 

mensenkind dat u naar hem omziet? 

 

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw 

naam. Zijn naam is ‘Ik ben die er zijn zal.’ 

Zijn (al)macht is dat Hij van elke mens 

houdt en er voor elke mens is en zal zijn. 

Wie is dan de mens? Wie ben ik dan, dat 

God van mij houdt? 

 

Karel Eykman vertaalde psalm 8 voor 

kinderen en dacht daarbij aan een 

voetballertje: 

‘Ik ben maar een kind, dat woont in de 

straten van zomaar een stad, ik speel hier 

vaak. Wie is God, die het niet kan laten 

te glimlachen als ik een goaltje maak? 

God allemachtig, hoe kom ik daar in Gods 

naam toch bij? Zoveel om me heen is 

zoveel en zo prachtig. God zal mij bewaren, 

maar waarom uitgerekend mij?’ 

 

Ieder van ons kan het voor zichzelf 

invullen: Wie is God, die het niet kan laten 

te glimlachen als ik ……? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

God, Schepper, 

Vader van mijn leven, 

 

hoe groot is uw zorg voor mij, 

uw levenskracht, 

die mij draagt en voedt; 

 

hoe groot is uw liefde voor mij, 

dat Gij glimlacht 

bij wat ik doe; 

 

 

hoe sterk is uw vertrouwen in mij,  

dat Gij mij het werk van uw handen 

toevertrouwt. 

 

Blijf mij 

de moeite van uw nabijheid 

waard vinden; 

 

doe mij groeien 

met uw vertrouwen; 

 

keer mij naar het echte leven, 

Gij die het Leven zelf zijt. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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Psalm 8 

 

 

 
In het Licht 
van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

God glimlacht 
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