
De mensen vroegen hem:  

‘Wat moeten we dan doen?’  

Hij antwoordde:  

‘Wie twee stel onderkleren heeft,  

moet delen met wie er geen heeft,  

en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’  

Er kwamen ook tollenaars  

om zich te laten dopen,  

en die vroegen hem:  

‘Meester, wat moeten wij doen?’  

Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer  

dan wat jullie is opgedragen.’  

Ook soldaten kwamen hem vragen:  

‘En wij, wat moeten wij doen?’  

Tegen hen zei hij:  

‘Jullie mogen niemand afpersen  

en je ook niet laten omkopen,  

neem genoegen met je soldij.’ 

 

Het volk was vol verwachting,  

en allen vroegen zich af  

of Johannes misschien de messias was,  

maar Johannes zei tegen hen:  

‘Ik doop jullie met water,  

maar er komt iemand  

die machtiger is dan ik;  

ik ben het zelfs niet waard  

om de riemen van zijn sandalen  

los te maken.  

Hij zal jullie dopen  

met de heilige Geest en met vuur;  

Hij houdt de wan in zijn hand  

om zijn dorsvloer te reinigen,  

het graan zal Hij bijeenbrengen in zijn schuur 

en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 

 

Op deze en andere wijze  

spoorde hij het volk aan  

en verkondigde hij hun het goede nieuws. 
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Bij het begin van de Advent werden we 

geconfronteerd met de grote ellende die we 

ook vandaag in de wereld aantreffen: de 

mensen zullen bezwijken van angst om wat 

er met de wereld zal gebeuren (Lc. 21, 26). 

Johannes de Doper was de stem die roept in 

de woestijn: “Maak de weg van de Heer 

gereed, maak recht zijn paden!” (Lc. 3, 4) 

Die weg van de Heer is de weg van de 

liefde. 

 

In deze tekst komt dan de logische vraag 

van de mensen rond Johannes: ‘wat moeten 

we dan doen?’ Hij geeft heel concrete 

antwoorden: 

 

Wie heeft moet delen met wie te weinig 

heeft. Bezit is zeer ongelijk verdeeld in onze 

wereld en in onze samenleving. Al wat we 

hebben krijgen wij in bruikleen. Niemand kan 

zich iets toeëigenen. En toch doen we niets 

anders. Vaak zien we zelfs dat wie veel bezit, 

steeds meer wil bezitten. Welzijnszorg vecht 

al jaren tegen de armoede in onze eigen 

omgeving. De weg van de liefde vraagt om 

te delen. 

 

‘Wees eerlijk’ zegt Johannes aan de 

tollenaars. ‘Vorder niet meer dan wat jullie is 

opgedragen.’ ‘Eerlijk duurt het langst’ is een 

spreekwoord dat vaak vergeten wordt. De 

zomerhit 2024 van Radio 2 heeft als titel ‘Ik wil 

dat je liegt’. Is ‘liegen’ dan gemeengoed 

geworden, dat getolereerd wordt? 

 

‘Neem genoegen met je soldij’ is de goede 

raad voor de soldaten. Tevreden zijn met 

wat je hebt en verdient, zorgt ervoor dat je 

andere mensen niet onrechtvaardig 

behandelt en dat je zelf gelukkig bent. 

 

De raadgevingen van Johannes zijn 

vandaag nog steeds actueel.  

Die weg van de liefde kan echter niet herleid 

worden tot morele principes. Johannes 

voegt er iets aan toe dat zeer belangrijk is: 

‘er komt iemand die machtiger is dan ik; Hij 

zal jullie dopen met de heilige Geest en met 

vuur’. We mogen geloven dat de liefde 

waarmee wij elkaar liefhebben, gedragen 

wordt door de liefde van God voor ons.  In 

die gelovige verbondenheid met Gods liefde 

kunnen we de kracht en het vuur vinden 

waarmee Jezus geleefd heeft.  

 

Op deze en andere wijze spoorde Johannes  

het volk aan en verkondigde hij hun het 

goede nieuws. 

 

Op deze wijze wil God ook vandaag mens 

worden, door de liefde van mensen die 

delen, door eerlijk om te gaan met elkaar en 

tevreden te zijn met wat we hebben. 

 

Dat is gelovig leven. Geen dromerij, maar 

heel concreet zorg dragen voor elkaar. Is dat 

niet de betekenis van Kerstmis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

God, 

wees welkom in onze wereld. 

 

In woorden en daden van liefde 

willen we voor u 

de weg banen  

om mens te worden tussen de mensen. 

 

Wij willen delen 

wat Gij ons in handen geeft. 

Moge iedere mens kunnen beschikken 

over wat hij nodig heeft. 

 

Wij willen eerlijk en oprecht 

omgaan met elkaar, 

zodat we elkaar 

steeds in de ogen kunnen kijken. 

 

Wij willen tevreden zijn 

met wat we hebben, 

in het besef dat veel mensen 

het hoogst noodzakelijke missen. 

 

God, 

help ons om op deze manier te leven 

met de kracht en het vuur 

van uw Geest. 

 

Amen. 
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In het Licht 
van Gods Woord 

 

 

 

 
 

 

 
God wordt mens 
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