Eens was Jezus aan het bidden,

en toen Hij zijn gebed beéindigd had,

zei een van zijn leerlingen tegen Hem:
‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes
het zijn leerlingen geleerd heeft.’

Hij zei fegen hen:

‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:
“Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
Geef ons dagelijks het brood
dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze zonden,

want ook wijzelf vergeven
iedereen die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.

Daarna zei Hij tegen hen:

‘Stel datiemand van jullie een vriend heeft
en midden in de nacht naar hem toe gaat
en tegen hem zegt:

“Wil je mij drie broden lenen,

want een vriend van me

is na een reis bij mij gekomen

en ik heb niets om hem voor te zetten.”

En veronderstel nu eens

dat die vriend dan zegt:

“Val me niet lastig!

De deur is al gesloten

en mijn kinderen en ik zijn al naar bed.

Ik kan niet opstaan om je te geven

wat je vraagt.”

Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat

en het hem geeft omdat ze vrienden zijn,
dan zal hij wel opstaan

omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt,

en hem alles geven wat hij nodig heeft.

Daarom zeg Ik jullie: vraag
en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden,

klop en er zal voor je worden opengedaan.

Want ieder die vraagt ontvangt,
en wie zoekt vindt,

en voor wie klopt zal worden opengedaan.

Lucas 11, 1-10

‘Heer, leer ons bidden’. Het antwoord op
die vraag heeft ons de tekst van het
Onzevader gegeven. Maar er is meer. Jezus
leert ons op de eerste plaats een goede
gebedshouding aan: “Vader, laat uw
naam geheiligd worden”. Wanneer je bidft,
ga dan heel bewust in je verbondenheid
met God staan. Zijn naam is immers ‘lk ben
er en ik zal er zijn voor jou’. Het is als
‘goeiedag’ zeggen wanneer je iemand
ontmoet. Bidden is immers een ontmoeting
met God. Het bewustzijn dat God bij ons is
en er voor ons is, is noodzakelijk opdat de
woorden die gezegd worden zin hebben.

Een tweede aspect van die goede
gebedshouding wordt weergegeven in de
woorden: "laat uw koninkrik komen”.
Bidden is erop gericht dat de droom van
het koninkrijk, een samen leven in liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid,
werkelikheid kan worden. Bidden is dus niet
zo maar een gezellig onderonsje met God,
dat vreemd is aan de realiteit van het
dagelijks leven. Bidden is geéngageerd.
Wat dat koninkrik concreet inhoudt, volgt in
de verdere tekst van het Onzevader.

"Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig
hebben.” Mensen die met God verbonden
zijn, leggen zich erop toe dat ook andere
mensen in de wereld krijgen wat voor hen
broodnodig is. Daarbij gaat het niet alleen
om materiéle dingen, maar ook om liefde,
nabijheid, zorg, solidariteit. De nabijheid
van God nodigt ons uit om op onze beurt
mensen nabij fe zijn.

“Vergeef ons onze zonden,want ook wijzelf
vergeven iedereen die ons iets schuldig is.”
Elke mens, ook ieder van ons, is beperkt en
maakt dus fouten. Wanneer we elkaar
daarop blijven afrekenen, staan we ver van

het koninkrijk van God. Samenleven vraagt
dat we elkaar kunnen vergeven en dat we
opnieuw met elkaar kunnen beginnen.
Daarom vragen we dat ook God, onze
Vader, ons vergeeft. Hij wil altijd weer
opnieuw met ons beginnen. Vergiffenis
geven en ontvangen is een van de
kostbaarste belevingen van het koninkrijk
van God. Wie gelooft dat God vergeving
schenkt, wordt uitgenodigd om zelf ook
vergeving te schenken aan anderen, en
ook aan zichzelf.

“En breng ons niet in beproeving.” In het
Onzevader worden die woorden gevolgd
door “maar verlos ons van het kwaad”. In
het besef dat wij er vaak niet in slagen om
het koninkrijk van God te beleven, vragen
we exira steun van God. Hij wil ons alles
geven wat wij nodig hebben.

Dat betekent niet dat God een grote
supermarkt heeft, waar wij kunnen bestellen
wat we nodig hebben of dat Hij onze
problemen oplost in onze plaats. Hij zet ons
op weg om - samen met andere mensen —
de problemen aan te pakken die zich
voordoen. Ziin Woord, zoals het beleefd en
gesproken werd door Jezus, zet ons op
weg. Daarom: “vraag en er zal je gegeven
worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want
ieder die vraagt ontvangt,en wie zoekt
vindt, en voor wie klopt zal worden
opengedaan.” Daarom bevragen wij dat
Woord, zoeken wij naar de betekenis voor
vandaag en kloppen wij opdat die deur
van hjet leven zich voor ons opent.

in ons gebed en in ons samen lezen van
Gods Woord kunnen wij de weg vinden om
dat koninkrijk van liefde, barmhartigheid en
gerechtigheid te beleven.



God, Vader,
wij danken U
omdat Gij er zijt voor ons.

Wij willen

uw koninkrijk van liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid
beleven in onze wereld.

Spreek tot ons telkens weer
uw Woord van leven,
zoals Jezus het beleefd heeft.

Begeleid ons zoeken

om uw Woord te verstaan
en te vinden

hoe wij kunnen leven.

Wij kloppen aan de deur
van uw koninkrijk.

Doe open,
opdaft wij leven vinden
in al zijn volheid.

Zo bidden wij vandaag,
vol verfrouwen.

Amen.

Luc Maes
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In het licht
van Gods woord

Heer,
leer ons bidden



