
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort daarop reisde Maria in grote haast  

naar het bergland, naar een stad in Juda, 

waar ze het huis van Zacharias binnenging 

en Elisabet begroette.  

 

Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, 

sprong het kind op in haar schoot;  

ze werd vervuld van de heilige Geest  

en riep luid:  

‘De meest gezegende ben je  

van alle vrouwen,  

en gezegend is de vrucht van je schoot!  

Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer 

naar mij toe komt?  

Toen ik je groet hoorde,  

sprong het kind van vreugde op  

in mijn schoot.  

Gelukkig is zij die geloofd heeft  

dat de woorden van de Heer  

in vervulling zullen gaan.’ 

 

Lucas 1, 39-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar het eigenlijk om gaat met Kerstmis, 

verdwijnt langzaam, maar zeker, uit het 

openbare leven. De geboorte van Jezus is bij 

veel mensen in het verleden verzonken. We 

leven in een samenleving die niet meer 

wordt beheerst door kerk en geloof. 

 

Kerstmis is vooral een familiefeest, waar 

mensen in liefde en vriendschap samen zijn, 

lekker eten en drinken, de pakjes onder de 

kerstboom openen, … Voor velen is het ook 

een feest van solidariteit, waar aandacht is 

voor hen die in armoede of eenzaamheid 

moeten hun dagen doorbrengen. “Nodig 

een eenzame uit …” En ‘de warmste week’ 

heeft elk jaar veel succes. Dat is mooi! 

 

En dan hoor je plots de vraag van een jonge 

tiener aan koning Filip: “Majesteit, gelooft u 

dat er een God is?” De koning heeft niet op 

die vraag geantwoord. Er stonden wel vier 

adventskaarsen te branden naast hem. 

 

“Gelooft u dat er een God is?” Een betere 

vraag kan je niet stellen met Kerstmis. Want 

daar gaat het precies om: is er een God? 

 

We laten ons leiden door twee gelovige 

vrouwen, Elisabet en Maria. In haar 

ontmoeting met Maria zegt Elisabet: ‘Toen ik 

je groet hoorde, sprong het kind van 

vreugde op in mijn schoot.’ De evangelist 

verwijst hier impliciet naar een oud verhaal:  

koning David danste rond de ark van het 

Verbond, wanneer die opnieuw werd 

overgebracht naar Jeruzalem (2 Sam. 6, 14-

16). De koning danste van vreugde omdat 

God terug (in de ark) bij zijn volk wou 

verblijven. Nog in de schoot van zijn moeder 

‘danst’ Johannes (de Doper) van vreugde 

omdat God in Jezus tussen de mensen komt 

wonen.  Maria sluit zich aan bij die vreugde 

met haar lofzang (Magnificat): ‘Mijn ziel prijst 

en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn 

redder.’ (Lucas 1, 46-47) In een volgend 

verhaal zegt de engel aan de herders: ‘Wees 

niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 

brengen dat grote vreugde betekent voor 

heel het volk: vandaag is in de stad van 

David jullie redder geboren. Hij is de messias, 

de Heer.’ (Lucas 2, 10-11) En verder in het 

evangelie is vreugde een teken van 

verrijzenisgeloof (Lucas 20, 41). Vreugde dus 

om het leven dat God ons geeft, van bij  het 

prille begin tot na wat wij ‘het einde’ noemen. 

 

“Gelooft u dat er een God is?” De evangelist 

Lucas in elk geval wel. Vele jaren na de 

dood van Jezus en vanuit zijn geloof in de 

verrijzenis schreef hij deze verhalen. Mensen 

hadden in Jezus God ontmoet. Ze hebben 

hun geloof uitgedrukt met woorden als: ‘God 

is ‘mens’ geworden in Jezus’. Dat geloof 

bracht hen vreugde. 

 

“Gelooft u dat er een God is?” Net als in de 

tijd van koning David, net als in de tijd van 

Jezus, wil God ook in onze tijd bij de mensen 

zijn. Die ‘kerstboodschap’ mag ons met 

vreugde vervullen. Net als toen kan God de 

grote problemen van lijden en dood niet 

oplossen. Maar Hij schenkt ons liefde en 

levenskracht om – zoals Jezus – vol liefde 

nabij te zijn bij mensen die het moeilijk 

hebben. Hij schenkt ons liefde en 

levenskracht als wij het zelf moeilijk hebben. 

 

‘Gelukkig zij die geloven dat de woorden 

van de Heer in vervulling zullen gaan.’ In het 

voetspoor van Jezus kunnen wij de liefde van 

God delen met onze medemensen. 

 

Ik wens je die diepe vreugde omdat God bij 

jou, bij ons, in onze wereld, weer ‘mens’ 

wordt. 

    Zalig Kerstfeest. 



 

 

 

God,  

wees welkom in ons leven, 

wees welkom in onze wereld. 

 

Wij hebben U nodig, 

niet om onze problemen op te lossen, 

maar om uw liefde en uw levenskracht 

te laten groeien in ons. 

 

Wij hebben U nodig 

om vreugde te brengen 

in onze wereld met veel problemen. 

 

Wij hebben U nodig 

om vreugde te brengen 

bij mensen die het moeilijk hebben. 

 

Wij hebben U nodig 

om steeds weer op weg te gaan 

naar elkaar, met elkaar. 

 

God, 

moge de vreugde om uw nabijheid 

de boventoon zijn 

in ons samen leven. 

 

Amen. 

 

 
 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderijen: Georges Herregods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas 1, 39-45 

 
 
 
In het Licht 
van Gods Woord 

 

 

 

 
 
 
 

Vreugde 
 

God wordt mens  
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