
De ‘goede week’ brengt ons naar Pasen. Het is 

een bijzondere week, zowel in het leven van 

Jezus als voor ons. Voor Jezus waren het de 

laatste dagen van zijn leven als mens tussen de 

mensen, zo’n 2000 jaar geleden. Voor ons is die 

week een gelegenheid om stil te staan bij ons 

leven in de wereld van vandaag.  

 

Hosanna 

 

Opgaan naar Jeruzalem is een feestelijk 

gebeuren: Pesach vieren in de ‘heilige stad’. 

Voor elke gelovige Jood is dat belangrijk: de 

herdenking van de bevrijding uit de slavernij van 

Egypte. Zo trekt ook Jezus op, samen met zijn 

leerlingen. 

 

Het is niet echt een blijde intocht. Opgaan naar 

Jeruzalem is een gebeuren waarover een zware 

schaduw hangt. De houding van de 

tempeloverheid is immers weinig bevrijdend. De 

hogepriesters en schriftgeleerden bepalen hoe 

mensen hun geloof moeten beleven. Wie niet  

gelooft volgens hùn voorschriften, wordt 

veroordeeld en uitgesloten. De macht van de 

tempeloverheid lijkt groter te zijn dan de 

verbondenheid met God. Trouwe gelovigen 

lijden daaronder. 

 

De evangelist tekent Jezus niet als een machtige 

koning, maar als een dienaar. Hij rijdt de stad 

binnen op een ezelsveulen, niet op een paard. 

Maar Hij is wel de Messias, de gezant van God. 

Van God getuig je niet door macht te 

gebruiken, wel door te dienen. Dienaar van God 

en van de mensen. Zo is Jezus. 

 

De mensen hebben het begrepen. Ze eren 

Jezus als een koning en ze roepen ‘Hosanna’. 

Dat betekent: ‘Heer, help ons, red ons’. Ze 

hebben vertrouwen in Jezus. Hij kan hen redden 

uit de vertekende joodse geloofsbeleving. 

 

‘Heer, help ons, red ons’ mag ook onze roep om 

hulp zijn in de wereld van vandaag. Macht, 

geweld, geld, oorlog, foltering en onrecht 

komen elke dag voor in de nieuwsberichten als 

elementen die het leven van mensen verstoren, 

zelfs doden. Kan Jezus ook vandaag redding 

brengen?  

 

Leven delen 

 

Pesach is een gemeenschapsgebeuren. Samen 

bidden en samen vieren dat God een God van 

bevrijding is. Brood breken en de beker delen als  

beleving van de verbondenheid van God met 

de mensen. Delen overstijgt breken. Brood en 

beker delen is leven delen, dat groter is dan alle 

gebrokenheid. Zo is Jezus samen met zijn 

vrienden. Wij doen Hem nog steeds na. 

 

Met de gemengde gevoelens in verband met 

Jeruzalem en de tempel, vinden ze steun bij 

God en bij elkaar. Op een speciale manier 

maakt Jezus zijn vrienden duidelijk hoe macht en 

geweld gebroken kunnen worden. Hij wast de 

voeten van zijn leerlingen, tot verbazing van 

iedereen, tot ongenoegen van Petrus. De 

‘meester’ wordt ‘dienaar’: “Ik heb jullie een 

voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb 

gedaan, moeten jullie ook doen.” Petrus moet 

leren aanvaarden dat dienstbaarheid de enige 

weg is om het leven leefbaar te houden. 

 

Leven delen gebeurt niet door mensen onder 

druk te zetten, te veroordelen en uit te sluiten. 

Leven delen is geen kwestie van macht, geweld 

of onrecht. Leven delen gebeurt door 

dienstbaarheid. Alleen samen kunnen wij het 

leven aan. Dat vieren wij op Witte Donderdag. 

 

Lijden en dood 

 

En toch blijft de indruk dat macht, geweld en 

onrecht steeds de bovenhand halen. Zo blijkt 

ook uit het verhaal van Jezus. Hij wordt 

opgepakt en zonder ernstig proces veroordeeld 

om te sterven op een kruis. De joodse overheid 

krijgt haar zin. Pilatus zwicht voor joodse 

bedreigingen en wast zijn handen in onschuld. 

De leerlingen vluchten weg. Petrus beweert tot 

driemaal toe dat hij Jezus niet kent. Ook Jezus 

staat tussen twijfel en geloof: “Mijn God, mijn 

God, waarom hebt U Mij verlaten?” en “Vader, 

in uw handen leg Ik mijn geest.”  

We maken het allemaal mee: de confrontatie 

met lijden en dood in ons persoonlijk leven, in 

onze samenleving, in de grote wereld. Elke dag 

is het wel ergens ‘goede vrijdag’. En ook wij 

worden heen en weer geslingerd tussen geloof 

en twijfel: waar is God?  

 

Na de verwoestende aardbeving in de 

hoofdstad van Haïti, in januari 2010, schreef de 

Scheutist-missionaris Jef Heynderycx: “Voor mij 

lag God dagenlang onder het puin. Ik kon er 

niet bij ... Hij liet ze niet alleen, zijn kinderen, Hij 

heeft ze één voor één omarmd.” God kon de 

dood van Jezus niet voorkomen. Hij was wel 

dichtbij de stervende Jezus om zijn leven over de 

dood heen te bewaren. Zo kan God ook het 

lijden in de wereld van vandaag niet ongedaan 

maken. Hij is wel dichtbij de mensen die lijden. Hij 

laat geen mens verloren gaan. In warme 

nabijheid kunnen wij daarvan getuigen. 

 

Alleluia 

 

Na de dood van Jezus zitten de leerlingen in zak 

en as. Geloof en twijfel wisselen elkaar af. Maar 

ze blijven samen komen om brood en beker te 

delen, zoals Jezus hen had voorgedaan. En 

stilaan groeit het vertrouwen: God heeft Hem 

opgewekt uit de dood. Hij leeft! Hij is nog steeds 

bij ons. Dat vieren we op Pasen. 

 

Pasen is het feest van het leven dat lijden en 

dood overwint. Jezus gaat ons voor in een leven 

dat nooit eindigt. God zal ook ons opnemen in 

de verrijzenis. 

 

Dat verrijzenisleven begint al hier en nu, 

wanneer mensen dienstbaar zijn aan elkaar, 

leven delen, ook in moeilijke omstandigheden. 

Jezus is ons op die weg voorgegaan. Daarom 

komen wij samen om brood te breken en de 

beker te delen. Wij willen onze dienstbaarheid 

vieren: dienstbaarheid aan God en aan 

mensen.  

 

Daarom mogen wij ‘alleluia’ zingen: ‘loof de 

Heer’. Hij brengt ons ‘vrede’. 

 



 

 

 

 

 

 

God,  

in deze dagen van 

ingetogen herinnering 

bidden wij: 

 

‘Hosanna’, 

red ons 

wanneer wij te maken hebben 

met onrecht, macht en geweld. 

 

Wees bij ons 

als wij in vriendschap samen zijn 

om leven te delen, 

uw liefde in brood en wijn. 

 

Wees bij ons 

in de confrontatie met lijden en dood, 

in de wisseling 

van geloof en twijfel. 

 

Geef ons leven, God. 

Doe ons opstaan 

met en voor elkaar, 

en met U, voor altijd. 

 

‘Alleluia’. 

 

Amen.   
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In het licht 

van Gods woord 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Van 
 

‘Hosanna’ 
 

naar 
 

‘Alleluia’ 
 


