
 

 

‘Wees niet ongerust,  

maar vertrouw op God en op Mij.  

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers;  

zou Ik anders gezegd hebben  

dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 

Wanneer Ik een plaats  

voor jullie gereedgemaakt heb,  

kom Ik terug.  

Dan zal Ik jullie met me meenemen,  

en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.  

Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’  
 

Toen zei Tomas:  

‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer,  

hoe zouden we dan de weg daarheen  

kunnen weten?’  

Jezus zei:  

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.  

Niemand kan bij de Vader komen  

dan door Mij. 

Als jullie Mij kennen  

zullen jullie ook mijn Vader kennen,  

en vanaf nu kennen jullie Hem,  

want jullie hebben Hem zelf gezien.’  
 

Daarop zei Filippus:  

‘Laat ons de Vader zien, Heer,  

meer verlangen we niet.’  

Jezus zei: 

‘Ik ben nu al zo lang bij jullie,  

en nog ken je Me niet, Filippus?  

Wie Mij gezien heeft,  

heeft de Vader gezien.  

Waarom vraag je dan om de Vader  

te mogen zien?  

Geloof je niet dat Ik in de Vader ben  

en dat de Vader in Mij is?  

Ik spreek niet namens mezelf  

als Ik tegen jullie spreek,  

maar de Vader die in Mij blijft,  

doet zijn werk door Mij. 
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‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer 

verlangen we niet.’ Het is een vraag van 

alle tijden. Ongetwijfeld was het ook de 

vraag die de leerlingen rond de schrijver 

van het vierde evangelie bezig hield, 

ongeveer 50-60 jaar na de dood van Jezus. 

In een van zijn brieven schrijft Johannes: 

“Niemand heeft God ooit gezien.” (1 Joh. 4, 

12) Dat is een eerlijke uitspraak. 

 

Hoe komt het dan dat zoveel mensen in 

God geloven en over God spreken? Hoe 

komt het dat zoveel mensen bij God steun 

en kracht vinden? Niemand heeft Hem ooit 

gezien. Men kan veel over God praten. 

Meestal blijft God dan een verre vreemde, 

die men nooit ziet en die dus best een 

verzinsel kan zijn. Maar in een mensenleven 

zijn er ervaringen die ons ‘overkomen’, die 

ons verrassen, die ons te boven gaan. Bij 

dergelijke ervaringen gaan mensen soms 

over God spreken.  

 

Zo moet het ook geweest zijn in de tijd van 

Jezus. Mensen die Jezus leerden kennen, 

die Hem bezig zagen, die luisterden naar 

wat Hij zei over de Schrift, die ook zijn lijden 

en dood hebben meegemaakt, die na zijn 

dood de ervaring hadden dat Hij hen nog 

steeds nabij was, die geloofden in zijn 

verrijzenis, … die mensen kwamen tot het 

besef: in Jezus kunnen we zien wie God is, in 

Jezus is God mens geworden. Vandaar de 

woorden die de evangelist Jezus in de 

mond legt: ‘Wie Mij gezien heeft,  

heeft de Vader gezien.’  

 

Tekenend voor Jezus was zijn grote liefde 

voor elke mens. ‘In het huis van mijn Vader 

zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd 

hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed 

zal maken?’ Het huis van de Vader was op 

de eerste plaats de tempel. Daar waren 

voor heel wat mensen helemaal geen 

kamers. Zij werden uitgesloten. Jezus had 

wel contact met die mensen: tollenaars, 

zondaars, vrouwen, zieken, mensen met 

een beperking, … tot grote ergernis van 

schriftgeleerden en farizeeën. Ze hebben 

Hem daarop afgerekend op het kruis. Maar 

in Jezus’ consequente houding van liefde 

hebben de leerlingen God gezien. ‘Als jullie 

Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader 

kennen,’ had Hij gezegd. 

 

Vandaar het antwoord aan Tomas: ‘Ik ben 

de weg, de waarheid en het leven.’ Het 

gaat hier niet over een lijn op een 

wegenkaart. ‘De weg’ is de levensweg van 

Jezus, zijn levenswandel, die bepaald werd 

door zijn verbondenheid met de Vader en 

zijn dienstbaarheid aan mensen, aan de 

kleinen en de armen op de eerste plaats. 

Het woord dat Johannes gebruikt voor 

‘waarheid’ betekent ook: trouw, 

oprechtheid, waarachtigheid. Jezus was 

trouw aan zijn Vader en aan de mensen. 

En Hij koos altijd voor leven: ‘leven in al zijn 

volheid’ (Joh. 10, 10) 

 

In zijn brief schreef Johannes verder: ‘Als we 

elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn 

liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Wij 

hebben Gods liefde, die in ons is, leren 

kennen en vertrouwen daarop. God is 

liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en 

God blijft in hem.’ (1 Joh. 4, 12.15) 

 

Wie is God? ‘Laat ons de Vader zien.’ Het is 

de vraag van veel mensen. Met grote 

woorden kunnen we geen antwoord geven 

op die vraag. Maar als we de weg van 

Jezus gaan, in waarheid, trouw en liefde, 

als we kiezen voor echt leven, dan wordt 

God zichtbaar, ook vandaag. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

God, 

wie ben Jij? 

 

Door zijn levenswijze 

heeft Jezus duidelijk gemaakt 

hoe Gij nabij zijt 

en hoe wij in U kunnen geloven. 

 

Wij willen zijn weg gaan, 

wij willen zijn waarheid en trouw 

beleven tussen en met mensen, 

wij willen kiezen voor leven, 

leven in al zijn volheid. 

 

Wees zo nabij in ons leven, 

wees zo aanwezig in de wereld, 

wees die God van liefde 

in wie wij durven geloven. 

 

Amen. 
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In het licht 

van Gods woord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De weg 
de waarheid 
en het leven 


