
 

 

 

 

 

 

In het vijftiende jaar  

van de regering van keizer Tiberius,  

toen Pontius Pilatus Judea bestuurde,  

en Herodes tetrarch was over Galilea,  

zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en 

Trachonitis,  

en Lysanias over Abilene,  

en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, 

richtte God zich in de woestijn tot Johannes, 

de zoon van Zacharias. 

 

Daar ging Johannes  

in de omgeving van de Jordaan verkondigen 

dat de mensen zich moesten laten dopen  

en tot inkeer moesten komen,  

om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 

zoals geschreven staat in het boek  

met de uitspraken van de profeet Jesaja: 

‘Luid klinkt een stem in de woestijn: 

“Maak de weg van de Heer gereed, 

maak recht zijn paden! 

Iedere kloof zal worden gedicht, 

elke berg en heuvel geslecht, 

kromme wegen recht gemaakt, 

hobbelige wegen geëffend; 

en al wat leeft zal zien  

hoe God redding brengt.”’ 
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Ons leven verloopt niet rimpelloos. Onze 

levensweg loopt vaak over een krom en 

hobbelig pad, met heuvels en kloven die 

moeten getrotseerd worden. Soms lijkt het 

zelfs een weg door de woestijn. Wanneer 

het wat hard waait, is de weg verdwenen. 

Dan kan die woestijn heel eenzaam en 

verlaten aanvoelen. 

 

De woestijn is echter ook een bijzondere 

plaats met bijzondere mogelijkheden. In 

de woestijn wordt een mens verplicht om 

te onderscheiden wat belangrijk is en wat 

bijkomstig is. 

 

Daar klinkt de oproep van Johannes de 

Doper. Hij gebruikt woorden van Jesaia 

over het rechttrekken van paden, het 

dichten van kloven, het slechten van 

bergen en heuvels, het effenen van 

hobbelige wegen. Het gaat over het 

gereed maken van de weg van de Heer, 

maar precies dat laat zien hoe God 

redding brengt. De weg van de Heer en 

de wegen van mensen vallen immers 

samen. God brengt redding, wanneer 

mensen samen met en voor elkaar op 

weg gaan, over kromme wegen, langs 

kloven, heuvels en bergen.   

 

Daartoe lieten mensen zich dopen: ze 

keerden zich af van de heilloze weg van 

ieder voor zich. Zo kwamen ze tot inkeer: 

ze gingen beseffen dat ze verder en groter 

konden denken dan hun eigen belang.  

 

Dit derde hoofdstuk van het evangelie van 

Lucas is het eigenlijke begin van het boek. 

Het kindsheidverhaal in de eerste twee 

hoofdstukken is een proloog. Aan het 

begin van zijn evangelie maakt Lucas 

duidelijk wat de bedoeling is van zijn boek. 

Dat doet hij via de boodschap van 

Johannes, tijdens de regering van keizer 

Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea 

bestuurde en Herodes tetrarch was over 

Galilea en toen Annas en Kajafas 

hogepriester waren. Lucas noemt hen 

uitdrukkelijk. Die mannen waren het 

immers die Jezus aan het kruis hebben 

gedood. En toch citeert hij Jesaja: al wat 

leeft zal zien hoe God redding brengt. Het 

evangelie wil het geloof in de verrijzenis 

verkondigen. Zij die Jezus gedood hebben 

hadden niet het laatste woord. God heeft 

redding gebracht: Hij heeft Jezus doen 

opstaan ten leven. 

 

In onze tijd zou Lucas andere namen 

noemen, de namen van leiders en andere 

mensen die vooral handelen in functie van 

hun eigen belang of het belang van de 

partij of de organisatie. Elke dag zijn er 

verhalen hoeveel slachtoffers er vallen, 

hoeveel angst er gezaaid wordt, hoeveel 

ellende er veroorzaakt wordt door het 

beleid van dergelijke leiders. 

 

De oproep van Johannes de Doper is nog 

steeds actueel: kom tot inkeer, denk groter 

en verder dan je eigen neus lang is. Maak 

samen paden recht, dicht samen de 

kloven, slecht samen bergen en heuvels, 

effen samen hobbelige wegen. Dààr zal 

ieder die leeft zien dat God redding 

brengt.  

 

Geloof in dat leven! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

God, 

ook vandaag 

zijn mensen slachtoffer 

van machtige leiders 

die niet verder denken 

dan hun eigen belang.  

 

Roep ons tot inkeer 

opdat wij niet vast raken 

in ons eigen kleine wereldje, 

maar ruimer gaan kijken en denken. 

 

Geef ons de moed en de kracht 

om paden recht te trekken, 

om kloven te dichten, 

om bergen en heuvels te slechten, 

om hobbelige wegen te effenen 

in het leven van mensen 

die hulp nodig hebben. 

 

Help ons te geloven 

dat Gij redding brengt 

waar wij samen aan de slag gaan 

om het leven voor elkaar 

leefbaar te maken. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderij: Bernadette Lopez 
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In het Licht 

van Gods Woord 

 

 

 

 
 

 

 

 
God brengt redding 
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