
  

 

Toen Hij de mensenmassa zag,  

ging Hij de berg op.  

Daar ging Hij zitten  

met zijn leerlingen om zich heen.  

Hij nam het woord en onderrichtte hen: 

 

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 

Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen de aarde bezitten. 

Gelukkig wie hongeren en dorsten  

naar de gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 

Gelukkig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 

Gelukkig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen van God  

genoemd worden. 

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid 

vervolgd worden, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

 

Gelukkig zijn jullie  

wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, 

vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 

Verheug je en juich, want je zult rijkelijk 

beloond worden in de hemel; zo immers 

vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een familie was op vakantie: mama, papa 

en de kinderen. In een kathedraal stonden 

ze te kijken naar prachtige glasramen. De 

zon scheen en stuurde stralen van licht door 

de kleurrijke ramen. Een van de kinderen 

vroeg: “wie zijn die mensen op de ramen?” 

“Dat zijn heiligen.” “Heiligen? Zijn dat mensen 

door wie God licht schijnt?” Een mooi beeld. 

Uit de mond van een kind komt soms een 

grote wijsheid. 
 

Allerheiligen is de dag waarop we die 

mensen gedenken en vieren, mensen waar 

God door schijnt.  
 

Ieder van ons heeft wel één of enkele 

heiligen, die ons leven en ons geloven 

hebben geïnspireerd, mensen die ‘officieel’ 

heilig verklaard zijn. Maar daarnaast zijn er 

ook mensen uit onze directe omgeving, die 

we ‘heilig’ durven noemen, omdat ze 

heilzaam zijn geweest voor ons geloven en 

ons leven. Het zijn allemaal mensen ‘door 

wie God schijnt’. Het zijn mensen in wie we 

de nabijheid en de liefde van God hebben 

ervaren. 
 

Mensen die nederig van hart zijn, zijn zulke 

heiligen. Het zijn mensen die niet hoog van 

de toren blazen, mensen die niets te 

verliezen hebben, mensen die heel gewoon 

nabij zijn en dienstbaar. 
 

Waar treurenden niet in de steek gelaten 

worden, maar getroost worden, schijnt ook 

dat liefdevolle licht van God. 
 

Zachtmoedige mensen kiezen niet voor 

harde woorden of harde middelen. Op een 

rustige, zachte manier staan ze in het leven. 

Maar ze zijn wel moedig: ze weten wat ze 

willen en zetten bewust stappen om het 

goede in de wereld mogelijk te maken. 
 

Gods liefde wordt ook zichtbaar in hen die 

hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. 

Ze zetten zich in opdat elke mens tot zijn of 

haar recht kan komen. 
 

Barmhartige mensen spreken niet alleen over 

liefde, ze maken die liefde ook concreet en 

tastbaar door hechte verbondenheid, 

solidariteit, mildheid, vergeving en trouw. Ze 

zijn een genade voor hun medemensen. 
 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij 

zullen God zien. In mensen die niet op 

zichzelf gericht zijn, maar in alle eerlijkheid 

openstaan voor hun medemensen, kunnen 

we God zien. 
 

Vredestichters zijn mensen die zich inzetten 

opdat het leven ‘goed’ zou zijn. Dat is de 

betekenis van ‘sjaloom’.  
 

Mensen die leven volgens de waarden van 

de ‘zaligsprekingen’ hebben het vaak niet 

gemakkelijk. Zij worden niet zelden ‘vervolgd’ 

vanwege de gerechtigheid. Maar zij blijven 

zich inzetten om met hun medemensen het 

koninkrijk van de hemel te beleven. 
 

Zulke ‘heiligen’ hebben in het verleden ons 

leven en ons geloven geïnspireerd. Zulke 

‘heiligen’ kennen wij ook vandaag nog. We 

zijn met hen ‘in geloof’ verbonden. 
 

In de eerste eeuw van de christenheid 

werden gelovige mensen ‘heiligen’ 

genoemd. Zo besluit Paulus zijn brief aan de 

christenen van Filippi met deze woorden: 

‘Groet alle heiligen, die één zijn met Christus 

Jezus. De broeders en zusters die bij mij zijn, 

laten u groeten.’ (Filipp. 4, 21) 
 

Op Allerheiligen en Allerzielen noemen wij 

hun namen met veel dankbaarheid. Door 

hen schijnt Gods liefde voor ons. 

 



 

 

 

 

God, 

uw Licht schijnt in de wereld 

door mensen die wij ‘heilig’ noemen. 

 

Wij danken U voor hen, 

mensen van lang geleden, 

mensen die we gekend hebben, 

mensen die we nu nog kennen. 

 

Zij leren ons nog steeds 

te geloven en te leven 

volgens de waarden 

van uw koninkrijk van de hemel. 

 

Moge uw licht schijnen 

in ons leven, 

zodat wij de weg vinden 

die naar dat koninkrijk leidt. 

 

Moge uw liefde ons helpen 

om te groeien 

in nederigheid van hart, 

in troostende nabijheid, 

in zachtmoedigheid, 

in engagement voor gerechtigheid, 

in barmhartigheid, 

in zuiverheid van hart, 

in inzet voor vrede. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteüs 5, 1-12 

 

 

 

 
In het Licht 
van Gods Woord 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mensen 
waar God door schijnt 


