
 

 

 

 

 

De HEER liet verder tegen Achaz zeggen:  

‘Vraag om een teken van de HEER, uw God,  

hetzij uit de diepte van het dodenrijk  

hetzij uit de hoge hemel.’  

Maar Achaz antwoordde:  

‘Nee, ik zal geen teken vragen,  

ik zal de HEER niet op de proef stellen.’  

Toen antwoordde Jesaja:  

‘Luister, huis van David.  

Is het niet genoeg de mensen te tergen?  

Moet u nu ook mijn God tergen? 

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven:  

de jonge vrouw is zwanger,  

zij zal spoedig een zoon baren  

en hem Immanuel noemen.  

Boter en honing zal hij eten,  

totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen 

en het goede te kiezen.  

Want voordat de jongen in staat is  

om het kwade te verwerpen  

en het goede te kiezen,  

zal het land van de beide koningen  

die u zo veel angst inboezemen,  

ontvolkt zijn. 

En voor u, uw volk en uw koningshuis  

zal de HEER een tijd laten aanbreken  

zoals men niet meer heeft meegemaakt  

sinds Efraïm zich van Juda afscheidde:  

de heerschappij van Assyrië.’  
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In de tijd van de Syro-Efraïmitische oorlog 

(734 v. C.) was Achaz koning van het 

Zuidrijk Juda. Hij vroeg zich af wie voor hem 

de beste bondgenoot zou zijn. De profeet 

Jasaja maakte hem duidelijk dat God 

beloofd heeft dat Hij zal redden wie op 

Hem vertrouwt. Jesaja maande Achaz dus 

aan tot vertrouwen en geloof in Gods 

belofte. Bovendien had God een teken 

beloofd. Maar Achaz zegde: ‘Nee, ik zal 

geen teken vragen, ik zal de HEER niet op 

de proef stellen.’ In feite was dat een 

uitvlucht, want God had het teken al 

toegezegd. Door het te vragen stelde 

Achaz God helemaal niet op de proef, 

integendeel. Achaz wou zich echter niet 

vastzetten in zijn geloof in God, want dat 

zou betekend hebben dat hij zijn eigen 

zekerheden en plannen moest loslaten. 

Daarom kreeg hij ongevraagd een teken: 

’de jonge vrouw zal een zoon baren’. Die 

jonge vrouw was waarschijnlijk de koningin. 

Het koningschap had dus toekomst en 

door die zoon zou duidelijk worden dat 

God mét zijn volk was: Immanuel. De 

profeet gebruikte daarbij een oud beeld: 

‘boter en honing zal hij eten’. In oude 

heidense tradities was dat het 

bovennatuurlijk voedsel van de goden, 

waardoor zij onsterfelijk waren. In de bijbel 

was dat een uitdrukking die verwees naar 

het beloofde land. Met de koningszoon 

werd de vernieuwing van het beloofde 

land ingeluid. 

 

Eeuwen later citeert het evangelie van 

Matteüs de woorden van Jesaja, als het 

spreekt over de geboorte van Jezus (Mt. 1, 

22-23). Dat betekent niet dat Jesaja als een 

waarzegger of voorspeller van de toekomst 

de geboorte van Jezus zou voorspeld 

hebben. Matteüs heeft de geboorte van  

Jezus wel in verband gebracht met dat 

visioen van Jesaja om duidelijk te maken 

dat Jezus ‘God-met-ons’ is. Die Jezus zal – 

net als de zoon van Achaz – ‘het kwade 

verwerpen en het goede kiezen.’ Met Hem 

zal de grondige vernieuwing van het 

‘beloofde land’ gebeuren in de realisatie 

van het koninkrijk van God.  

 

In de dagen vóór Kerstmis spreekt Jesaja 

ons aan: ‘de Heer zal u een teken geven’. 

Meer dan wie of wat ook is Jezus dat 

teken, dat God met ons is, Immanuel. 

 

Is Kerstmis een ‘gewoontefeest’ dat ieder 

jaar terug komt, met alles wat er bij hoort? 

Of is het een dag waarop wij ons – meer 

dan op andere dagen – bewust zijn van 

Gods nabijheid? Die nabijheid mag 

vertrouwen wekken, zodat wij schamele 

menselijke zekerheden kunnen loslaten om 

te kiezen voor wat God met mens en 

wereld bedoelt. Immers, nog steeds gaat 

het erom het kwade te verwerpen en het 

goede te kiezen. Zo wil God mens worden, 

vandaag, in onze wereld. De tekens zijn er, 

ook nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

God, 

Gij spreekt vandaag uw Woord tot ons 

door het visioen van Jesaja. 

 

Wij danken U voor dat Woord, 

dat ons vertelt 

dat Gij nog steeds God-met-ons zijt 

in en door Jezus, 

uw Liefde die mens wordt. 

 

Help ons om open te staan 

voor zijn komst. 

 

Mogen geloof en vertrouwen  

in ons groeien 

dat een wereld van liefde en vrede 

mogelijk is, 

dichtbij en veraf. 

 

Laat uw Woord voor ons 

‘boter en honing’ zijn, 

voedsel dat ons sterk maakt 

om met Jezus zijn weg te gaan 

van Leven in al zijn volheid. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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In het Licht 

van Gods Woord 
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