
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort daarop reisde Maria in grote haast  

naar het bergland,  

naar een stad in Juda,  

waar ze het huis van Zacharias binnenging  

en Elisabet begroette.  

Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, 

sprong het kind op in haar schoot;  

ze werd vervuld met de heilige Geest  

en riep luid:  

‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen,  

en gezegend is de vrucht van je schoot!  

Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer  

naar mij toe komt?  

Toen ik je groet hoorde,  

sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.  

Gelukkig is zij die geloofd heeft  

dat de woorden van de Heer  

in vervulling zullen gaan.’  

 

Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, 

en ging toen terug naar huis.  
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‘De meest gezegende ben je van alle 

vrouwen.’ Zo wordt Maria door Elisabet de 

hemel in geprezen. Is het daarom dat het  

verhaal over de ontmoeting tussen deze 

twee vrouwen gelezen wordt op het feest 

van Maria, ten hemel opgenomen? 

 

Historisch weten we zo goed als niets over 

Maria. In de beeldende kunst wordt haar  

tenhemelopneming uitgebeeld in 

onwezenlijke taferelen: een stralende Maria 

wordt op wolken weggevoerd naar de 

hemel. Heel vreemd en onherkenbaar voor 

mensen van vandaag. 

 

De evangelies echter, schetsen ons een 

beeld van Maria, dat wel heel menselijk is 

en in vele aspecten herkenbaar. 

 

Maria gaat op bezoek bij Elisabet, die 

zwanger is en blijft daar tot de zoon van 

Elisabet geboren wordt. Zonder twijfel een 

welgekomen helpende hand. 

 

Dan wordt haar eigen zoon Jezus geboren, 

in moeilijke omstandigheden: ze wikkelde 

hem in een doek en legde hem in een 

voederbak, omdat er voor hen geen plaats 

was in het nachtverblijf van de stad. (Lc. 2, 

7) Een zorgzame moeder. 

 

Bedreigd door de macht van Herodes 

moet het jonge gezinnetje op de vlucht: 

‘Sta op en vlucht met het kind en zijn 

moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je 

weer roep, want Herodes is naar het kind 

op zoek en wil het ombrengen.’ (Mt. 2, 13)  

Vluchten voor geweld, het is van alle tijden. 

 

Toen Jezus 12 jaar was, bleef Hij achter in 

de tempel van Jeruzalem. Een nachtmerrie 

voor elke ouder die moet wachten op een 

kind dat niet op het afgesproken uur thuis 

komt: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan?  

Je vader en ik hebben met angst in het 

hart naar je gezocht.’ (Lc. 2, 48) 

 

Op de bruiloft in Kana merkt zij dat er een 

probleem is. Ze spreekt Jezus aan: ‘Ze 

hebben geen wijn meer.’ (Joh. 2, 3) Haar 

vertrouwen in haar Zoon is groot. Daarom 

zegt ze aan de bedienden: ‘Doe maar wat 

hij jullie zegt, wat het ook is.’  (Joh. 2, 5) Een 

zorgzame vrouw ijvert voor een oplossing 

van het probleem. 

 

Er zijn ook gewone ‘familie’-bezoekjes. Er 

zat een groot aantal mensen om hem 

heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw 

moeder en uw broers staan buiten en 

zoeken u.’ (Mc. 3, 32; Lc. 8,20) 

 

Ook op het moeilijkste moment van Jezus’ 

leven was Maria er. Bij het kruis van Jezus 

stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, 

de vrouw van Klopas, en Maria uit 

Magdala. (Joh. 19, 25) 

 

En na Jezus’ dood bleef ze bij zijn 

leerlingen: Vurig en eensgezind wijdden ze 

zich aan het gebed, samen met de 

vrouwen en met Maria, de moeder van 

Jezus, en met zijn broers. (Hand. 1, 14) Ze 

deelde met hen haar geloof, dat ze 

uitsprak aan de engel: ‘De Heer wil ik 

dienen: laat er met mij gebeuren wat u 

hebt gezegd.’ (Lc. 1, 38) 

 

De evangelies schetsen Maria als iemand 

die haar best deed om een stukje hemel 

op aarde mogelijk te maken. Geen 

wonder toch dat ze ook na haar dood ‘in 

de hemel’ is? 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Wees gegroet, Maria, 

de meest gezegende van alle vrouwen. 

 

Wij mogen je kennen 

als een zorgzame moeder, 

die haar best deed 

om een stukje hemel op aarde te brengen 

voor haar Zoon 

en voor haar omgeving. 

 

Die hemel heeft God jou geschonken, 

ook na je dood. 

 

Voor ons ben je een voorbeeld 

als mens naar Gods hart. 

 

Wees ook voor ons 

een liefdevolle, nabije kracht, 

die ons doet zeggen: 

‘de Heer wil ik dienen’. 

 

Een hemel … 

 

Amen. 
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‘Maria en Elisabet’, 

een schilderij van Georges Herregods. 
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In het Licht 
van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de hemel 


