
 

 

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn  

als met tien meisjes  

die hun olielampen hadden gepakt  

en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.  

Vijf van hen waren dwaas,  

de andere vijf waren wijs.  

De dwaze meisjes hadden wel hun lampen 

gepakt, maar geen extra olie.  

De wijze meisjes hadden behalve hun lampen 

ook olie in kruiken bij zich.  

Omdat de bruidegom op zich liet wachten,  

werden ze allemaal slaperig  

en dommelden ze in.  

Midden in de nacht klonk er luid geroep:  

“Daar is de bruidegom!  

Kom, ga hem tegemoet.”  

Dat wekte de meisjes  

en ze brachten hun olielampen in orde.  

De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze:  

“Geef ons wat van jullie olie,  

want onze lampen gaan al uit.”  

De wijze meisjes antwoordden:  

“Nee, straks is er nog te weinig  

voor ons en jullie samen.  

Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”  

Terwijl zij op olie uit waren,  

arriveerde de bruidegom,  

en zij die klaarstonden  

gingen met hem naar binnen  

voor het bruiloftsfeest,  

waarna de deur gesloten werd.  

Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes.  

Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!”  

Maar hij antwoordde:  

“Ik ken jullie werkelijk niet.”  

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet  

op welke dag en op welk tijdstip hij komt. 

 

Matteüs 25, 1-13 

 

 

 

Een bruiloft is voor Matteüs beeld voor het 

koninkrijk van de hemel. God werd immers 

vaak als bruidegom voorgesteld en zijn volk 

als bruid. Zo schreef Jesaja: ‘zoals de 

bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo 

zal God zich over jou verheugen.’ (Jes. 62, 5) 

Later werd het beeld van de bruidegom 

overgedragen op de verrezen Christus. Eerst 

dacht men dat Hij spoedig terug zou komen 

om zijn volk te redden. Later kwam het besef 

dat de verrezen Christus aanwezig is, waar 

we het koninkrijk van de hemel beleven. 

 

Het koninkrijk van de hemel laat soms op 

zich wachten. We hebben de indruk dat het 

niet goed gaat met mens en wereld. Dat 

kan ons de moed en het vertrouwen 

ontnemen en ons in slaap wiegen. Met deze 

parabel wil de evangelist ons waarschuwen: 

wees waakzaam, want jullie weten niet op 

welke dag en op welk tijdstip Hij komt.  

 

De meisjes in de parabel hadden als taak 

de bruidegom te begeleiden met een 

bruiloftsdans. Ze hadden daar olielampen 

(fakkels) voor nodig. De wijze meisjes 

hadden behalve hun lampen ook olie in 

kruiken bij zich. Zij waren dus klaar voor hun 

taak. De dwaze meisjes hadden wel hun 

lampen gepakt, maar geen extra olie. Zij 

waren niet goed voorbereid. Zij konden de 

bruiloftsdans niet dansen. 

 

Het verschil tussen beide groepen meisjes is 

duidelijk. De bruiloft verloopt goed dank zij 

hen die zich goed voorbereid hebben. Wie 

niet klaar is voor de taak die wacht, zorgt er 

voor dat het fout loopt. 

 

Zo gaat het met het koninkrijk van de hemel: 

Het samen leven van mensen verloopt 

goed, als iedereen erop bedacht is een 

bijdrage daarvoor te leveren, hoe klein ook. 

De ‘kleine goedheid’ kan wonderen doen. 

Maar wanneer mensen in gebreke blijven en 

de verantwoordelijkheid voortdurend bij 

anderen leggen, loopt het fout.  

 

Vijf meisjes zijn ‘wijs’. Wijsheid is in de Schrift 

verbondenheid met God: ‘De wijsheid is de 

adem van Gods kracht, de zuivere straling 

van de luister van de Almachtige; niets dat 

onrein is kan haar binnendringen. In haar 

schittert het eeuwige licht, in haar wordt 

Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn 

goedheid afgebeeld.’ (Wijsheid 7, 25-27) 

 

Het koninkrijk van de hemel wordt beleefd 

vanuit de verbondenheid met God. De olie 

is daarvan het beeld. Wie een olielamp ziet 

branden, ziet alleen de lamp en de vlam. 

De olie ziet men niet. Maar ze is wel 

essentieel. Zonder olie geen vlam, geen 

licht. Zo is de verbondenheid met God de 

onzichtbare kracht in mensen, die de motor 

is voor hun engagement en voor het 

opnemen van hun verantwoordelijkheid. 

 

Soms ergeren lezers van de parabel zich 

aan het feit dat de ‘wijze’ meisjes hun olie 

niet delen met de ‘dwaze’. Men kan nu 

eenmaal verantwoordelijkheid en 

engagement niet opnemen in de plaats van 

iemand anders.  

 

De reactie op de ‘dwaze’ meisjes klinkt 

hard: “Ik ken jullie werkelijk niet.” ‘Kennen’ is 

meer dan weten wie iemand is. ‘Kennen’ is 

verbondenheid (kennis hebben met …). Wie 

niet leeft vanuit de verbondenheid met 

God, mist zijn kracht om het koninkrijk van de 

hemel te beleven. 

 

De parabel wil ons waakzaam houden, om 

telkens weer de goede keuze te maken: wijs 

zijn of dwaas. 



 

 

 

 

 

 

God, 

Gij roept ons op 

om uw koninkrijk van de hemel, 

uw leven in liefde,  

zorg en nabijheid te beleven, 

samen met onze medemensen. 

 

In onze verbondenheid met u 

kunnen wij de kracht vinden 

om onze verantwoordelijkheid op te nemen 

en ertoe bij te dragen 

dat uw koninkrijk 

mensen gelukkig kan maken. 

 

Leer ons te zien 

welke mogelijkheden wij hebben 

en welke kansen wij krijgen 

om licht en warmte uit te stralen 

naar de mensen rondom ons 

en in de wereld ver weg. 

 

God, 

help ons om niet in te dommelen, 

maar onze waakzaamheid te bewaren, 

opdat het feest van uw liefde 

kan gevierd worden 

in onze soms zo vreemde wereld. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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In het Licht 

van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zorg voor de olie 
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