
 
 

 

 

 

 

 

Want God had de wereld zo lief  

dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,  

opdat iedereen die in Hem gelooft  

niet verloren gaat,  

maar eeuwig leven heeft.  

God heeft zijn Zoon  

niet naar de wereld gestuurd  

om een oordeel over haar te vellen,  

maar om de wereld door Hem te redden.  

Over wie in Hem gelooft  

wordt geen oordeel uitgesproken,  

maar wie niet in Hem gelooft  

is al veroordeeld,  

omdat hij niet wilde geloven  

in de naam van Gods enige Zoon. 
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Jezus noemde God ‘Vader’. Dat is niet zo 

maar een theoretisch begrip of een woord 

uit een stamboom. Het is vooral een 

ervaring, een belevenis. ‘Vader’, ‘Abba’,  

‘lieve papa’ (of ‘lieve mama’). Om die 

ervaring te vatten moet je niet zozeer 

nadenken, maar wel kijken. Kijken hoe een 

lieve papa en mama met hun kinderen 

bezig zijn, niet alleen als die kinderen nog 

klein zijn, maar ook verder in hun leven. Dat 

is een en al liefde. Kijken en je laten raken. 

Zo stelde Jezus zich God voor: een en al 

liefde. In die tijd werd God ‘Jahwe’ 

genoemd: ‘Ik ben er en Ik zal er zijn voor 

jou’. Door zijn keuze voor ‘Vader’ toonde 

Jezus hoe God soms heel dichtbij is. 

Johannes schreef: “God is liefde. Wie 

liefheeft, kent God.” (1 Joh. 4, 8) 

 

De leerlingen van Jezus hebben die liefde 

in en door Jezus mogen ervaren. “Ik heb 

jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft 

liefgehad. Blijf in mijn liefde.” (Joh. 15, 9) In 

zijn manier van leven, in zijn omgang met 

mensen – vooral met mensen die werden 

uitgesloten – en in zijn woorden hebben de 

leerlingen mogen ervaren dat ook Jezus 

een en al liefde was, net als God.  

 

Precies omwille van zijn beeld van God is 

Jezus gedood op een kruis. De leerlingen 

hebben na zijn dood mogen ervaren dat 

Jezus niet verloren was, maar eeuwig leven 

had. Daarom hebben ze Hem ‘de Zoon’ 

genoemd, een titel die vroeger was 

voorbehouden voor de koning, van wie 

men hoopte dat die ‘Messias’ zou zijn. 

Vanuit hun geloof in de verrijzenis van Jezus 

hebben zijn leerlingen gezegd: “Hij was de 

enige Zoon van God.” En ze noemden Hem  

‘Messias’, ‘Gezalfde’, ‘Christus’. De Zoon 

droeg in zich de trekken van zijn Vader: een 

en al liefde. 

Zo werd ook duidelijk dat ‘eeuwig leven’ 

niet pas begint na de dood, maar ook al 

tijdens ons leven op aarde. De evangelist 

Lucas illustreerde dat in de parabel van de 

barmhartige Samaritaan. Deel krijgen aan 

het eeuwig leven gebeurt door de naaste 

te worden van mensen. (Lucas 10, 15-37) 

 

In de proloog van het Johannesevangelie 

lezen we: “Het Woord was in de wereld, de 

wereld is door Hem ontstaan en toch kende 

de wereld Hem niet.” (Joh. 1, 10) De 

‘wereld’ heeft bij Johannes een negatieve 

bijklank. En toch had God de wereld zo lief.  

Die liefde van God en van Jezus kan de 

wereld redden. ‘Jezus’ betekent trouwens 

‘God redt’. Wie in Jezus gelooft, gaat leven 

zoals Hij leefde: in liefde, barmhartigheid en 

gerechtigheid. Dat is ‘eeuwig leven’, hier 

en nu, het tegengestelde van wat de 

evangelist ‘de wereld’ noemt. Zonder liefde 

is de wereld verloren. Zonder liefde heeft 

een mens geen leven. Liefdeloosheid 

veroordeelt zichzelf.  

 

Liefde is een sterke levenskracht. Ze 

overwint zelfs de dood. God legt die liefde 

in elke mens, zoals een Vader (een lieve 

papa of mama) dat doet. Jezus heeft 

vanuit die liefde geleefd. Hij werd de Zoon 

genoemd. Die liefdevolle levenskracht, die 

in elke mens verder kan werken, heeft men 

de heilige Geest genoemd. Hij werkt 

aanstekelijk als een vuur en een stuwende 

wind (Pinksteren). 

 

Vader, Zoon en heilige Geest. Het is de 

manier waarop God bij mensen wil zijn. 

Redding en eeuwig leven zijn veel dichterbij 

dan we soms denken. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

God, 

Vader, 

Zoon 

en heilige Geest. 

 

Uw liefde voor ons 

laat zich niet in één woord vatten. 

 

Wij kunnen ze wel 

aanvoelen en beleven 

in de liefde tussen mensen. 

 

Voed ons leven 

met uw lieve nabijheid,  

zodat ook wij 

de wereld liefdevoller maken. 

 

Uw Zoon is ons voorbeeld, 

uw heilige Geest is onze kracht, 

uw liefde is ons leven, 

eeuwig leven. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeld: 

Deze voorstelling  

van de heilige Drie-eenheid is vaak te zien 

in orthodoxe Ethiopische kerken.  

 

Wat opvalt is dat de drie personen  

identiek aan elkaar voorgesteld worden.  

Wie naar Jezus ziet,  

ziet meteen God de Vader  

en tegelijk de heilige Geest.  

 

In de vier hoeken van deze icoon  

worden de vier evangelisten  

symbolisch weergegeven:  

 Matteüs: mens,  

 Marcus: leeuw,  

 Lucas: rund,  

 Johannes: arend.  

 

Die figuren zijn met vleugels afgebeeld,  

net zoals men dat met engelen doet.  

Want zoals een engel een boodschapper,  

een woordvoerder van God is,  

zo zijn de evangelisten dat  

met hun evangelies. 
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In het licht 

van Gods woord 
 
 
 

 
 
 
 

Vader 
Zoon 

heilige Geest 


