
 

 

 

 

Nu ging Pilatus het pretorium weer in.  

Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem:  

‘Bent u de koning van de Joden?’  

Jezus antwoordde:  

‘Vraagt u dit uit uzelf  

of hebben anderen dit over mij gezegd?’  

‘Ik ben toch geen Jood,’  

antwoordde Pilatus.  

‘Uw volk en uw hogepriesters  

hebben u aan mij uitgeleverd –  

wat hebt u gedaan?’  

Jezus antwoordde:  

‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld.  

Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde,  

zouden mijn dienaren wel gevochten hebben  

om te voorkomen  

dat ik aan de Joden werd uitgeleverd.  

Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’  

Pilatus zei:  

‘U bent dus koning?’  

‘U zegt dat ik koning ben,’  

zei Jezus.  

‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen  

om van de waarheid te getuigen,  

en ieder die de waarheid is toegedaan,  

luistert naar wat ik zeg.’ 

Hierop zei Pilatus:  

‘Maar wat is waarheid?’  
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Het besluit van de Heer wil ik 

bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent 

mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.’ Zo 

spreekt psalm 2 over de koning (Ps. 2, 7)  

 

De koning werd ‘zoon van God’ genoemd. 

Hij had in Israël een goddelijke status. Hij 

droeg in zich het koningschap van God 

zelf. Daarom werd hij tot koning ‘gezalfd’.  

Hij was de ‘gezalfde’, de ‘messias’. Het was 

zijn taak het verbond van God met zijn volk 

te realiseren. Dat gebeurde vaak niet en 

daarom kregen koningen regelmatig kritiek 

van de profeten. Het volk keek dan steeds 

weer uit naar een nieuwe koning, een 

nieuwe ‘messias’, die wel de taak zou 

vervullen die God hem had opgedragen. 

Zo kunnen we de woorden van Jesaja tot 

koning Achaz lezen: Daarom zal de Heer 

zelf u een teken geven: de jonge vrouw is 

zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en 

hem Immanuel noemen. Boter en honing 

zal hij eten, totdat hij in staat is om het 

kwade te verwerpen en het goede te 

kiezen. (Jesaja 7, 14-15) 

 

Die messiasverwachting leefde nog altijd in 

de tijd van Jezus. Leerlingen van Jezus 

kwamen tot het besluit dat Hij zich wel als 

een ‘messias’ heeft gedragen. Daarom 

hebben ze Hem ‘Messias’ genoemd, 

‘Gezalfde’ (in het Grieks: ‘Christus’), ‘Zoon 

van God’, ‘Koning’. 

 

In zijn evangelie maakt Johannes duidelijk 

dat Jezus een heel atypische koning was: 

‘Mijn koningschap hoort niet bij deze 

wereld. Als mijn koningschap bij deze 

wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel 

gevochten hebben om te voorkomen  

dat ik aan de Joden werd uitgeleverd.  

Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’  

In zijn verkondiging sprak Jezus over het 

koninkrijk van God, een koninkrijk van 

liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. 

Voor Johannes staat dat in contrast met 

‘de wereld’: Het Woord was in de wereld, 

de wereld is door hem ontstaan en toch 

kende de wereld hem niet. (Joh. 1, 10) God 

had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 

leven heeft. (Joh. 3, 16) 

 

Het koninkrijk van God is een manier van 

samen leven, die eeuwig leven geeft. Het 

gaat hier niet in eerste instantie over leven 

na de dood. Eeuwig leven begint hier en 

nu, is sterker dan alles wat leven afbreekt in 

de wereld en reikt verder dan de dood. 

Dat is ‘de waarheid’, waarvan Jezus heeft 

getuigd door zijn levenswijze en zijn 

boodschap. Daarom wordt Hij ‘Koning’ 

genoemd, ‘Messias’, ‘Christus’, ‘Zoon van 

God’. Hij heeft het koningschap van God 

concreet vorm gegeven in ‘de wereld’. 

 

Het Johannesevangelie nodigt zijn lezers uit 

om in dat spoor verder te leven. Zo blijkt uit 

Jezus’ gebed tot zijn Vader:  “Ik vraag niet 

of u hen uit de wereld weg wilt nemen, 

maar of u hen wilt beschermen tegen de 

duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik 

niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door 

de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik 

zend hen naar de wereld, zoals u mij naar 

de wereld hebt gezonden. Ik heb mij 

geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij 

door de waarheid geheiligd zijn.” (Joh. 17, 

15-19) 

 

Waar wij erin slagen Jezus te volgen, delen 

wij in zijn koningschap. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus, 

Christus, 

Koning, 

Gij zijt de weg gegaan, 

waartoe God U heeft geroepen 

en gezonden in de wereld. 

 

Die weg van Gods waarheid 

was een weg van leven 

tot over de dood. 

 

Gij roept ons op 

om in de wereld van vandaag 

dezelfde weg te gaan 

in liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. 

 

Laat ons delen 

in uw geloof, 

in uw waarheid, 

in uw levenskracht. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: museum Perugia. 
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In het Licht 
van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christus Koning 
 


