
 

 

Ze kwamen in Jericho.  

 

Toen Hij met zijn leerlingen  

en gevolgd door een grote menigte  

weer uit Jericho vertrok,  

zat daar een blinde bedelaar langs de weg; 

het was Bartimeüs, de zoon van Timeüs.  

Toen hij hoorde  

dat Jezus van Nazaret voorbijkwam,  

begon hij luidkeels te roepen:  

‘Zoon van David, Jezus,  

heb medelijden met mij!’  

De omstanders berispten hem  

en zeiden dat hij zijn mond moest houden, 

maar hij schreeuwde des te harder:  

‘Zoon van David,  

heb medelijden met mij!’  

Jezus bleef staan en zei:  

‘Roep hem.’  

Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 

‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’  

Hij gooide zijn mantel af,  

sprong op en ging naar Jezus.  

Jezus vroeg hem:  

‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’  

De blinde antwoordde:  

‘Rabboeni, zorg dat ik kan zien.’  

Jezus zei tegen hem:  

‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’  

En meteen kon hij zien  

en hij volgde Hem op zijn weg. 
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Ze zijn met velen, de Bartimeüssen van onze 

tijd: de mensen die op de vlucht zijn voor 

oorlog, geweld en honger; de slachtoffers 

van ons klimaat dat onvoorspelbaar op hol 

slaat; de mensen met een ziekte die hun  

leven bedreigt; zij die kapot gaan aan de 

drukte en de druk van hun werk; mannen en 

vrouwen die wegzinken in eenzaamheid … 

Ze zijn met velen en ze roepen – al of niet 

luidkeels – ‘heb medelijden met mij!’  

 

Omstanders zijn er ook veel. De meeste 

blijven toeschouwers of zelfs ‘toesnauwers’ 

die Bartimeüs het zwijgen willen opleggen. 

Of ze komen met pseudo-oplossingen, die 

ook het doel hebben hen te doen zwijgen. 

Ze hebben ogen, maar ze zien niet wat er 

aan de hand is. Eigen belang of eigen 

comfort maakt hen blind. 

 

Jezus is er ook. Of mensen die lijken op Jezus. 

Ze zien Bartimeüs en ze horen hem roepen. 

Ze houden halt, onderbreken hun eigen 

bezigheden en maken tijd voor hem.  

 

Bartimeüs gooit zijn mantel af. De mantel was 

het laatste dat men een bedelaar moest 

laten: een bescherming en veiligheid. De 

man gooit zijn mantel af. Hij heeft vertrouwen 

in iemand die hem roept. Dat doet hem 

opspringen, opstaan. Dat doet hem opnieuw 

leven. Dat geeft hem toekomst. 

 

De mensen die op Jezus lijken bieden niet zo 

maar een oplossing aan, in het besef dat ze 

niet kunnen  doorgronden wat zo iemand 

doormaakt. Vandaar hun vraag: ‘Wat wilt u 

dat Ik voor u doe?’ Ze geven Bartimeüs een 

stem, mondigheid. Hij mag ten volle mens zijn 

en zijn nood uitspreken. Er wordt naar hem 

geluisterd. Hij mag tussen de mensen komen. 

Dat is heel wat anders dan aan de kant 

zitten.  

‘Rabboeni, zorg dat ik kan zien.’ De blinde 

man geeft Jezus de eretitel ‘meester’. Er is 

vertrouwen. Bij die ‘rabboeni’ kan hij terecht. 

Hij wil zien. Dat ‘zien’ is meer dan kijken. Het is 

niet zozeer een activiteit van de ogen. Het is 

een bewogenheid van de hele mens: zin 

zien, toekomst zien, geloven in het leven. 

 

Jezus heeft dat door: ‘uw geloof heeft u 

gered.’ Dat geloof werd mogelijk gemaakt 

doordat Jezus Bartimeüs hoorde en zag. Hij  

maakte tijd voor hem en Hij gaf hem de kans 

om in zijn menselijke waardigheid op te staan 

en te leven. Verrijzenis gebeurt ook vóór de 

dood. 

 

De nabijheid van Jezus is onvoorwaardelijk: 

‘ga heen’. Er wordt Bartimeüs verder niets 

gevraagd, er worden geen eisen gesteld. Hij 

krijgt alle vrijheid om te leven en zijn eigen 

weg te gaan. 

 

Maar hij volgde Jezus op zijn weg. Aandacht 

en nabijheid zijn bron van verbondenheid 

geworden. 

 

Wat een verhaal! Het is herkenbaar voor 

ieder van ons. Herkenbaar voor onze 

samenleving en voor hen die in die 

samenleving het voortouw willen nemen. 

Herkenbaar ook voor de kerk. 

 

Bartimeüssen zijn er veel. Mensen die op 

Jezus gelijken ook. Maar er zijn er nog veel 

meer nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Heer,  

open onze ogen 

om de Bartimeüssen te zien, 

die  aan de kant zitten 

van onze weg. 

 

Open onze oren 

om te horen 

hoe ze luidkeels roepen: 

“heb medelijden”. 

 

Open ons leven,  

zodat we halt kunnen houden 

en tijd kunnen maken 

voor wie hulp nodig hebben. 

 

Open onze geest 

zodat we kunnen vragen: 

“wat wil je 

dat ik voor je doe?” 

 

Open ons hart  

om betrokkenheid mogelijk te maken, 

die mensen doet opstaan 

en doet leven. 

 

Open onze ogen 

om te zien 

hoe mensen kunnen leven 

en gelukkig zijn. 

 

Amen.  
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In het Licht 
van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bartimeüs 


