
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En direct joeg de Geest hem weg, 

de woestijn in. 

En hij was in de woestijn,  

veertig dagen, 

en hij werd op de proef gesteld door de 

Satan. 

En hij leefde tussen de wilde dieren 

en de engelen zorgden voor hem. 

 

Toen Johannes was overgeleverd, 

ging Jezus naar Galilea. 

En hij proclameerde de blijde boodschap,  

die van God kwam: 

“Rijp is de tijd 

en het Koninkrijk van God is vlakbij. 

Keer je leven om 

en geloof in die blijde boodschap.”  
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Jezus krijgt geen tijd om na te genieten van 

zijn doop en de bevestiging door  de stem 

uit de hemel. De Geest van God jaagt Hem 

weg, de woestijn in. Dat klinkt hard. Maar zo 

is het leven. Wil de Geest Hem in de miserie 

storten? Dat niet. Maar het is alsof die Geest 

zegt: ‘ook al is het leven hard, ik ben bij jou’. 

 

Het Griekse woord ‘érèmos’ wordt meestal 

vertaald door ‘woestijn’. Dat is juist, maar het 

gaat niet om een woestijn als geografische 

plaatsaanduiding. Het woord betekent ook 

een woeste, onherbergzame plaats en ook 

een situatie van verlatenheid, eenzaamheid, 

in de steek gelaten zijn. Het leven, zoals het 

vaak is. Zo kunnen we onze wereld en onze 

samenleving wel ervaren als alles tegenzit.  

 

‘Veertig dagen’ is ook geen aanduiding op 

de kalender. 40 is het joodse getal voor het 

wachten: wachten op de vervulling. Een 

zwangerschap duurt bijvoorbeeld 7 maal 40 

dagen: als het wachten tot volheid (7) is 

gekomen, wordt er nieuw leven geboren. Zo 

vonden de Israëlieten na hun vertrek uit 

Egypte na 40 jaar het beloofde land. 40 is 

een getal dat hoop en toekomst inhoudt, 

hoop op beter leven. 

 

Het Marcusevangelie wordt wel eens een 

‘uitgebreid lijdensverhaal’ genoemd. Jezus 

wordt er op zeer verschillende manieren 

geconfronteerd met het lijden van mens en 

wereld. Hij zal het ook aan den lijve moeten 

ondervinden. Maar dat lijdensverhaal loopt 

uit op het geloof in de verrijzenis, leven dat 

lijden en dood overstijgt. 

 

Als de woestijn beeld is van de wereld 

waarin Jezus leefde, past de vaststelling: ‘Hij 

leefde tussen de wilde dieren’. Maar ook: 

‘de engelen zorgden voor Hem’. Wilde 

dieren: lijden, onrecht, tegenstand, verraad, 

alles wat leven moeilijk maakt of doodt. 

Engelen: mensen in wie de liefde en de 

levenskracht van God zichtbaar zijn.  

 

De Geest van God jaagt ons de wereld en 

de samenleving in. Hij doet ons de realiteit 

onder ogen zien. Voor veel mensen is de 

wereld onherbergzaam, eenzaam en woest. 

Voor veel mensen is het leven hard, arm en 

pijnlijk. En de coronapandemie maakt het 

allemaal nog veel zwaarder. Er zijn ‘wilde 

dieren’ van velerlei soort, die mensen naar 

het leven staan. 

 

In die situatie klinkt dan Jezus’ boodschap: 

“Rijp is de tijd en het Koninkrijk van God is 

vlakbij. Keer je leven om en geloof in die 

blijde boodschap.” Nu is het te doen, we 

moeten niet wachten om ‘engelen’ te zijn, 

mensen die zich het lot van andere mensen 

aantrekken, mensen die voor elkaar zorgen. 

We hebben de middelen in onze eigen 

handen: zorgen voor elkaar door liefde, 

barmhartigheid en gerechtigheid. Zo dichtbij 

is het koninkrijk van God. Kunnen we er in 

geloven? Kunnen wij geloven dat wij, met 

elkaar, een stukje woestijn kunnen 

omvormen tot een plek van echt leven? Het 

vraagt een omkeer, anders denken, ruimer 

denken, kiezen voor leven en geluk in plaats 

van verstarren in ongeloof en verlammende 

moedeloosheid. 

 

De Veertigdagentijd is een tijd om met onze  

twee voeten in de woestijn van onze wereld 

te staan. Als engelen – mensen in wie Gods 

liefde aan het werk is – kunnen we ons laten 

leiden door Gods Geest. Hij jaagt ons vooruit 

om vorm te geven aan het koninkrijk van 

God, vruchtbare en leefbare oases, waar 

mensen goed samen leven. Het komt er op 

aan er in te geloven. 40 dagen op weg naar 

een toekomst vol leven. 



 

 

 

 

 

 

God, 

uw Geest daagt ons uit 

om de werkelijkheid van onze wereld 

onder ogen te zien. 

 

Behoed ons voor wilde dieren als 

armoede en onrecht, 

ziekte en lijden, 

eenzaamheid en moedeloosheid, 

egoïsme en eigendunk, 

tegenstand en uitsluiting, 

… 

 

Voed ons geloof 

in de blijde boodschap van Jezus, 

dat uw koninkrijk vlakbij is,  

oases van leven in de woestijn. 

 

Breng ons tot inkeer 

in deze veertigdagentijd, 

zodat wij mogelijkheden zien 

om te werken  

aan datgene waarin wij geloven: 

toekomst voor alle mensen, 

dichtbij en veraf. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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In het Licht 

van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

In de woestijn 


