
 

 

 

 

 

Toen Johannes was overgeleverd, 

ging Jezus naar Galilea. 

En hij proclameerde de blijde boodschap,  

die van God kwam: 

“Rijp is de tijd 

en het Koninkrijk van God is vlakbij. 

Keer je leven om 

en geloof in die blijde boodschap.”  

 

En langs het meer lopend, 

zag hij Simon en Andreas, Simon z’n broer; 

die waren hun netten aan het uitzetten  

in het meer: vissers. 

En Jezus zei: 

“Hé, kom, achter me aan, 

en ik zorg dat je vissers van ménsen wordt”. 

En direct lieten ze hun netten in de steek 

en gingen met hem mee. 

En wat verderop zag hij Jakobus,  

de zoon van Zebedeus, 

en Joannes, Jakobus z’n broer. 

Die zaten ook in hun boot,  

hun netten klaar te maken. 

En hij riep: “Kom”. 

En ze lieten hun vader aan boord, Zebedeus, 

met zijn knechten, 

en ze gingen: achter hem aan. 
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Laten ze zich vangen, Simon en Andreas, 

Jakobus en Joannes? Jezus roept hen en ze 

gaan mee. En … ze zijn bij Hem gebleven. Ze 

voelden zich door Jezus aangesproken, zelfs 

geroepen.  

 

Het beeld ‘vissers van mensen’ kan ons in de 

war brengen. Spontaan denken velen: vissen 

is vissen vangen. En vissen vangen is meestal 

dodelijk voor die vissen. Dat kan Jezus toch 

niet bedoeld hebben met ‘vissers van 

mensen’. Het is toch niet de bedoeling het 

leven van mensen af te nemen. 

 

Rasechte vissers houden van hun vissen. Je 

ziet hen trots op de foto staan met een 

kanjer van een gevangen vis. En daarna 

mag die vis weer het water in. Wanneer 

vissers terugkomen uit de zee, kan je 

dezelfde trots zien, wanneer ze over hun 

vangst spreken. Te kleine vissen mogen terug 

het water in en de vissen die later op ons 

bord kunnen terecht komen, worden met de 

beste zorgen behandeld. 

 

Jezus is een visser van mensen. Hij houdt van 

mensen. Hij gelooft in mensen. Hij waardeert 

wie ze zijn. Mét mensen wil Hij het koninkrijk 

van God uitbouwen: een wereld waarin  

mensen samen leven in dienst van elkaar, 

niet ten koste van elkaar. Zo heeft God het 

samen leven van mensen bedoeld. Elke 

mens kan daartoe bijdragen met al het 

goede dat hij/zij in zich heeft. Daarom roept 

Jezus Simon en Andreas, Jakobus en 

Joannes en later vele anderen. 

 

Die ‘medewerkers’ aan het koninkrijk van 

God zullen op hun beurt vissers van mensen 

worden. Zij zullen ook mensen aanspreken 

om mee te werken in dat grote project van 

God en van Jezus. Immers, het Koninkrijk van 

God is vlakbij. We moeten het niet ver gaan 

zoeken. We hebben het in eigen handen en 

wij kunnen het samen realiseren. Daarvoor 

worden wij ‘gevist’. 

 

Jezus doet daarbij een dubbele oproep: 

keer je leven om en geloof in die blijde 

boodschap.  De tijd is er rijp voor. 

 

Keer je leven om. Kom tot inkeer. Marcus 

gebruikt het Griekse woord ‘metanoia’. Dat 

betekent: denk groter, denk verder, denk 

ruimer. Al te gemakkelijk blijven we rond 

draaien in ons eigen kleine kringetje en vast 

zitten in onze eigen gewoonten. Je leven 

omkeren is durven creatief zijn: rekening 

houden met andere mensen, nieuwe 

mogelijkheden ontdekken om het leven op 

een goede manier te leven. In tijden van 

corona is er een wereld van verschil tussen 

treuren en klagen over alles wat niet kan en 

ontdekken dat er ongekende mogelijkheden 

opduiken voor zinvolle tijdsbesteding,  

menselijke contacten, ontspanning en echte 

solidariteit met mensen die het moeilijk 

hebben. 

 

Geloof in die blijde boodschap. Dat is de 

tweede oproep. Geloven is veel meer dan 

‘ja’ zeggen. Geloven begint bij inkeer: diep 

in onszelf de aanwezigheid van God voelen 

en daar sterkte in vinden. Geloven is diep in 

onszelf het vertrouwen hebben dat niet alles 

kommer en kwel is. Ieder van ons draagt in 

zichzelf veel goede mogelijkheden om ook 

in moeilijke omstandigheden het leven zo 

aan te pakken dat het ‘goed’ is. Geloven is 

ook stappen zetten om – samen met andere 

mensen – een goed, zinvol en gelukkig leven 

te leiden. 

 

Dat is onze roeping. Zo kunnen wij het 

koninkrijk van God beleven, Jezus achterna. 

De tijd is er rijp voor. 



 

 

 

 

 

 

God, 

Gij hebt de komst van uw koninkrijk 

aan onze handen toevertrouwd. 

 

Roep ons  

tot vissers van mensen, 

die van mensen houden, 

mensen waarderen 

en in mensen geloven. 

 

Laat diep in ons 

verbondenheid met U ontkiemen, 

die ons zoveel vertrouwen geeft 

dat we kunnen geloven  

in Jezus’ blijde boodschap. 

 

Toon ons 

hoe we ons met elkaar 

kunnen inzetten 

voor een samen leven 

in dienst van elkaar. 

 

Laat zo uw koninkrijk komen, 

midden onder ons. 

De tijd is rijp. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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In het Licht 

van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De tijd is rijp 


