
 

 

 

 

 

 

 

Pas op, wees waakzaam,  

want jullie weten niet  

wanneer die tijd zal komen.  

 

Het is als met een man die op reis ging:  

hij verliet zijn huis  

en droeg het beheer over aan zijn dienaren, 

die elk een eigen taak kregen,  

en de deurwachter gaf hij opdracht  

om de wacht te houden.  

 

Wees dus waakzaam,  

want jullie weten niet  

wanneer de heer des huizes komt,  

’s avonds, of midden in de nacht,  

of bij het eerste hanengekraai,  

of ’s morgens vroeg.  

Laat hij jullie niet slapend aantreffen  

wanneer hij plotseling komt.  

 

Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: 

wees waakzaam!’  

 

 

Marcus 13, 33-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer des huizes, God. Wij weten niet 

wanneer Hij komt: ’s avonds, of midden in de 

nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s 

morgens vroeg. Hij komt plotseling, zegt deze 

gelijkenis. 

 

Er zijn mensen die zeggen dat God niet 

bestaat. Meer nog, ze zijn er zeker van. Zij 

verwachten Hem dus niet. Hun deur is dicht. 

 

Er zijn mensen die zeker weten dat God wel 

bestaat. Ze  vertellen ook veel over Hem. Ze 

hebben zich immers een beeld gevormd 

van God en dat beeld beheerst hun leven, 

positief of negatief. Sommige mensen 

gebruiken of misbruiken dat beeld in hun 

contacten of relaties met andere mensen. 

Soms spreken en handelen zij ‘in naam van 

God’, alsof ze God zelf zijn. Dat geeft hen 

macht. Ook hùn deur is dicht. God kan hen 

niet meer verrassen. Ze ‘kennen’ Hem. 

 

Er zijn mensen die in God geloven, maar 

goed beseffen dat wij God niet kunnen 

kennen. Hij is groter dan ons menselijk 

begripsvermogen. We kunnen niet anders 

dan woorden gebruiken om over Hem te 

spreken, maar we zijn ons er van bewust dat 

elk woord tekortschiet. God is groter. 

Daarom gebruiken we vooral beelden. Die 

beschrijven God niet, maar roepen een 

beleving op, waarin mensen God menen te 

herkennen: lieve papa of mama (Abba, 

Vader), liefde, warme nabijheid (Ik zal er zijn 

voor jou), dragende kracht, … Zo geloofde 

ook Jezus in God en sprak Hij over Hem. 

 

Wie in God gelooft, kent ook twijfel. Als 

Petrus wegzinkt in het water van de angst, 

stelt Jezus hem gerust: ‘Kleingelovige, 

waarom heb je getwijfeld?’ (Matteüs 14, 31) 

Maar ook Jezus worstelt er mee, met de 

dood voor ogen: ‘Mijn God, mijn God,  

waarom hebt u mij verlaten?’ (Marcus 15, 34 

 – Psalm 22, 2) Geloven en twijfelen gaan 

samen. Wanneer Paulus het heeft over de 

liefde, schrijft hij: ‘Nu kijken we nog in een 

wazige spiegel, maar straks staan we oog in 

oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar 

straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf 

gekend ben.’ (1 Korinthiërs 13, 12)  

 

Geloven is een boeiend risico. Wij durven 

dat risico aan omdat we in het leven van 

Jezus zien wat verbondenheid met God kan 

betekenen. Wij durven dat risico aan omdat 

we vertrouwen hebben in het getuigenis van 

vele mensen, die in het aanvoelen van Gods 

nabijheid de kracht en de moed gevonden 

hebben om lief te hebben en zich in te 

zetten voor een leefbare, menswaardige 

wereld.  

 

Marcus roept ons op om waakzaam te zijn, 

de deur van ons leven en van ons hart open 

te laten voor God, de Heer die komt, op een 

moment dat we niet kennen en op een 

manier die we niet kennen. Wie de deur 

open laat, kan in sommige ervaringen het 

gevoel krijgen van: ‘hier is meer aan de 

hand’, ‘dit gaat mij, mens, te boven’. Het zijn 

ervaringen van echte liefde, helende 

nabijheid, onverwachte troost, wondere 

schoonheid, levengevende solidariteit, 

onvermoede sterkte,… Bij zulke ervaringen 

past dan de vraag: “ben jij dat, God, die 

heet ‘Ik zal er zijn voor jou’?” 

 

In de Advent staat de deur van ons leven en 

van ons hart open. Zijn komst in de geboorte 

van een kind was toen ook ongezien en 

onverwacht. Wie weet hoe komt Hij in deze 

tijd binnen. Als onze deur open staat voor 

Hem, kan Hij ons verrassen. 

 

Laat de deur open voor God. 



 

 

 

 

 

God, 

uw naam is 

‘Ik zal er zijn voor jou’. 

 

Met grote verwachting 

kijken wij uit, 

in deze Advent, 

naar uw komst 

in ons leven, 

in onze wereld. 

 

De deur van ons hart 

en van ons leven 

staat open. 

 

Verras ons: 

verras alle mensen 

die naar U uitkijken; 

verras ook mensen 

die niet naar U uitkijken; 

verras vooral 

de mensen die leven 

in moeilijke omstandigheden. 

 

Word weer ‘mens’, God, 

voor de mensen van vandaag. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcus 13, 33-37 

 

 

 

 

In het Licht 

van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laat de deur open 


