
 

 

 

 

 

 

 

 

 

God had de wereld zo lief  

dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,  

opdat iedereen die in hem gelooft  

niet verloren gaat,  

maar eeuwig leven heeft.  

 

God heeft zijn Zoon  

niet naar de wereld gestuurd  

om een oordeel over haar te vellen,  

maar om de wereld door hem te redden.  

 

Over wie in hem gelooft  

wordt geen oordeel uitgesproken,  

maar wie niet in hem gelooft  

is al veroordeeld,  

omdat hij niet wilde geloven  

in de naam van Gods enige Zoon.  
 

 

Johannes 3, 16-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘De wereld’ heeft in het Johannesevangelie 

een negatieve betekenis. Het zijn de mensen 

die Jezus niet aanvaarden en niet in Hem 

geloven:  het Woord was in de wereld, de 

wereld is door hem ontstaan en toch kende 

de wereld hem niet. (Joh. 1, 10) Aan zijn 

‘broers’ zegt Jezus: ‘De wereld kan jullie niet 

haten, maar mij haat ze wel, omdat ik 

verklaar dat wat ze doet slecht is.’ (Joh. 7, 7) 

 

Hoe gaat het vandaag met onze wereld? Er 

loopt veel verkeerd. Klimaat en leefmilieu 

lijden onder wat mens en economie teweeg 

brengen. De kloof tussen rijk en arm wordt 

almaar groter. Dat is zo voor personen, 

volkeren en landen. Mensen worden 

gediscrimineerd om allerlei redenen en 

situaties. Haat en racisme zijn steeds weer 

dodelijk. Eigenbelang en partijbelang 

beheersen de politiek en maken er een 

rommeltje van. Er is misbruik van mensen op 

vele vlakken. En wie tegen wantoestanden 

wil ingaan, krijgt vaak de wind tegen. Jezus 

en de evangelist zouden wellicht ook nu 

zeggen: ‘De wereld kan jullie niet haten, 

maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat 

wat ze doet slecht is.’ 

 

Die ‘haat’ is niet wederkerig, vroeger niet, nu 

evenmin. God had de wereld lief, zo lief dat 

hij zijn enige Zoon heeft gegeven. Hij heeft 

zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om 

een oordeel over haar te vellen, maar om 

de wereld door hem te redden. De naam 

‘Jezus’ betekent: ‘God redt’. Hij werd door 

Johannes de Doper aangekondigd als het 

lam van God, dat de zonde van de wereld 

wegneemt. (Joh. 1, 29) Zo was Jezus het 

levende Woord van God: het Woord is mens 

geworden en heeft bij ons gewoond, vol van 

goedheid en waarheid. (Joh. 1, 14) Jezus zei: 

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt 

loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft 

licht dat leven geeft.’ (Joh. 8, 12) 

 

Hoe gebeurde dat? Hoe heeft Jezus de 

zonde van de wereld weggenomen? Hoe 

was Hij licht van, in, voor de wereld? Hoe 

heeft Hij de wereld gered? Hij was het 

levende Woord van God door zijn persoon, 

zijn manier van leven, de wijze waarop Hij in 

de wereld stond. Dat Woord, dat Hij las in de 

Schrift én zijn verbondenheid met God, 

toonden Hem de weg om een leven te 

leiden van liefde, voor de mensen en voor 

de wereld. Die levenshouding heeft Hij aan 

zijn leerlingen doorgegeven: ‘Ik geef jullie 

een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik 

jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 

liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal 

iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 

(Joh. 13, 34-35) 

 

Liefde redt de  wereld. Dat gebeurt niet via 

grote wereldschokkende feiten. Wel door 

kleine gebaren, van mens tot mens. Een 

politieman knielt naast een betogende 

mensenrechtenactivist. Een verzorgende 

gaat even zitten naast een bewonder van 

een WZC die in quarantaine moet blijven. 

Een bezoeker houdt de hand van een 

stervende vast. Een jonge mens komt op 

voor aandacht en zorg voor ons leefklimaat. 

Een kaartje voor een mens die alleen is. 

Iemand vraagt “hoe gaat het?” en blijft ook 

luisteren naar het antwoord. Mensen delen  

van hun ruim inkomen met wie tekort heeft. 

 

De wereld verandert door kleine gebaren 

van liefde. Zo wordt de wereld gered, 

telkens opnieuw. Gods Woord wordt weer 

‘mens’. 

  

 



 

 

 

 

 

 

God,  

Gij hebt de wereld lief, 

Gij hebt ons lief. 

 

Wat die liefde kan betekenen 

heeft Jezus ons getoond. 

 

Wij danken U 

dat wij mogen geloven 

dat slechte situaties 

niet uitzichtloos zijn. 

 

Wek onze creativiteit 

om in kleine gebaren 

van mens tot mens 

uw en onze liefde 

zichtbaar te maken. 

 

Help ons geloven 

dat liefdevolle mensen 

de wereld kunnen veranderen, 

de wereld kunnen redden. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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In het Licht 
van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De wereld redden 
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