
 

 

 

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus  

en diens broer Johannes met zich mee een 

hoge berg op, waar ze alleen waren.  

 

Voor hun ogen veranderde hij van gedaante,  

zijn gezicht straalde als de zon  

en zijn kleren werden wit als het licht.  

 

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia,  

die met Jezus in gesprek waren.  

Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:  

‘Heer, het is goed dat wij hier zijn.  

Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan,  

een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’  

 

Hij was nog niet uitgesproken,  

of de schaduw van een stralende wolk gleed 

over hen heen,  

en uit de wolk klonk een stem:  

‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik 

vreugde. Luister naar hem!’  

Toen de leerlingen dit hoorden,  

wierpen ze zich neer  

en verborgen uit angst hun gezicht.  

 

Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei:  

‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’  

Ze keken op en zagen niemand meer,  

Jezus was alleen.  

 

Toen ze van de berg afdaalden,  

gebood Jezus hun:  

‘Praat met niemand  

over wat jullie hebben gezien  

voordat de Mensenzoon  

uit de dood is opgewekt.’  
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Een hoge berg. Wie boven komt, is onder de 

indruk. Geen wonder dat het in de bijbel dé 

plaats bij uitstek is om God te ontmoeten. 

Men geloofde ook dat men daar dichter bij 

de hemel was, de woonplaats van God. 

 

Daar, op die plaats, geeft Matteüs ons een 

beeld van de verrezen Christus: ‘Voor hun 

ogen veranderde hij van gedaante, zijn 

gezicht straalde als de zon en zijn kleren 

werden wit als het licht.’ De evangelist 

neemt ons mee in zijn verrijzenisgeloof. 

 

De Verrezene neemt Petrus, Jakobus en 

Johannes mee in zijn verbondenheid met 

God. De ontmoeting met God, hoog op de 

berg, gebeurt via een andere ontmoeting, 

namelijk met Mozes en Elia, die met Jezus in 

gesprek waren. Mozes en Elia, ‘de Thora’ en 

‘de profeten’, Gods Woord in de Schrift. Het 

godsgeloof van Jezus is steeds gevoed door 

vele verhalen en teksten in de Schrift. Daar  

ligt ook de basis voor zijn inzet opdat 

mensen leven zouden hebben in al zijn 

volheid. Daar ligt de bron van zijn geloof in 

de verrijzenis.  

 

Petrus voelt aan hoe goed die ontmoeting is 

en wil ze laten voortduren: ‘Als u wilt zal ik 

hier drie tenten opslaan, een voor u, een 

voor Mozes en een voor Elia.’ God is bij hen 

als een beschermende wolk, die met hen 

mee trekt, zoals eertijds met de Israëlieten 

door de woestijn. Dat geloven zij. 

 

Het Woord van God wordt nu tot de 

leerlingen gericht: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, 

in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 

Een drievoudig citaat uit de Schrift, dat 

Jezus voorstelt als een koning (Ps. 2, 7), die 

een dienaar is (Jes. 42, 1) en een profeet 

(Deut. 18, 15), naar wie ze moeten luisteren. 

Zo is Jezus voor hen de Levende.  

Zulke deugddoende ontmoeting kan echter 

niet blijven duren. Jezus raakt hen aan, 

omhelst hen met zijn leven en doet hen 

opstaan. Hij roept hen tot leven. En ze dalen 

af: vanuit de ontmoeting met God naar het 

dal waar de mensen leven. Daar moeten ze 

niet zozeer praten over wat ze meegemaakt 

hebben, maar het vooral opnieuw mee 

maken: mensen aanraken en doen 

opstaan. Zo gebeurt verrijzenis in het 

dagelijks leven, een gedaanteverandering. 

 

Meegenomen worden in de verrijzenis van 

Jezus. Af en toe kunnen wij er iets van 

aanvoelen. Het Woord van God komt nu tot 

ons, niet enkel door Mozes en Elia, maar ook 

door Jezus zelf, in de evangelies en de 

andere boeken die geschreven zijn vanuit 

het geloof in zijn verrijzenis. Hij raakt ons aan, 

omhelst ons met zijn leven en doet ons 

opstaan om met Hem op weg te gaan naar 

mensen dichtbij en veraf, opdat zij leven 

hebben in al zijn volheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Heer Jezus, 

 

Gij neemt ons mee 

in het volle leven 

van de verrijzenis. 

Gij toont ons de weg 

om God te ontmoeten. 

 

Spreek tot ons  

woorden van leven. 

Raak ons aan  

met veel liefde, 

opdat wij kunnen opstaan 

en kiezen voor leven. 

 

Zend ons zo  

naar mensen rondom ons 

en naar mensen veraf 

opdat zij leven mogen hebben 

in al zijn volheid 

en wij met hen. 

 

Amen. 
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Schilderij: Kees Albers 
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In het Licht 
van Gods Woord 

 
 
 

 
 
 
 

Kies voor verrijzenis 
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