‘En dit,” zei God,

‘zal voor alle komende generaties

het teken zijn van het verbond ftussen mij en
jullie en alle levende wezens bij jullie:

ik plaats mijn boog in de wolken;

die zal het teken zijn van het verbond

tussen mij en de aarde.

Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde
en in die wolken de boog zichtbaar wordt,

zal ik denken aan mijn verbond

mef jullie en met al wat leeft,

en nooit weer zal het water aanzwellen

tot een vloed die alles en iedereen vernietigt.
Als ik de boog in de wolken zie verschijnen,

zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond
tussen God en al wat op aarde leeft.

Dit,’ zei God tegen Noach,

‘is het teken van het verbond

dat ik met alle levende wezens op aarde
gesloten heb.’

Genesis 9, 8-17

Het zondvloedverhaal lijkt wel een droom.
Er was veel fout gelopen in de wereld,
maar alle kwaad werd van de aarde
weggespoeld. Noach en zijn gezin werden
gered. Immers, Noach was ‘eerliik en
goed’ en hij deed wat God hem
gevraagd had. In een wereld met veel
kwaad, koos hij bewust voor leven. Hij
bouwde een ark om dat leven te

beschermen. Dat was zijn redding.

God belooft aan mens en dier dat de
dood nooit meer leven zal vernietigen. De
dood zal nooit meer het laatste woord
hebben in de wereld. Hij geeft bijj zijn
belofte ook een teken: een regenboog. De
belofte geldt voor altijd, dus ook nu nog.

Wanneer het zondvloedverhaal
geschreven is, was men gewoon om in
alles de hand van God te zien. Het was
God die mensen in het verderf stortte,
omdat ze niet goed leefden; het was God
die het kwaad van de wereld wegspoelde;
het was God die een regenboog aan de
hemel zette als belofte van leven.

Vandaag weten we dat God niet zo maar
het leven van mensen organiseert en
bepaalt. Kwaad gebeurt, lijden is er. Soms
is er een aanwijsbare oorzaak. Vaak weten
we niet vanwaar of waarom onheil over
mens en wereld raast. De mens heeft niet
‘de kennis van goed en kwaad’. Het
kwaad in de wereld en in ons leven is een
ondoorgrondelijk mysterie. We zitten met
veel vragen die geen antwoord krijgen.

Verhalen als dit helpen ons te geloven dat
God de mens niet in de steek laat. Ook als
het kwaad mensen treft, blijft God nabij
om de lijdende mens op te vangen en te
dragen. De regenboog is er een mooi

teken van. Wij mogen geloven in de
belofte van God, dat de dood het laatste
woord niet heeft. Die belofte heeft Hij
duidelijk gemaakt in de verrijzenis van
Jezus. Het is een belofte die ons menselijk
doen en laten ver overstijgt. Aan die
belofte houden wij ons vast.

Tijdens de veertigdagentijd gaan we op
weg om ons in die belofte te verdiepen.
De regenboog kan daarbij een zinvolle
gids zijn. Hij nodigt ons uit om te kijken naar
de mooie kleuren van het leven, zeker
wanneer die verschijnen tussen donkere
wolken van onrecht en lijden. Daarom is
het goed dat we ons heel bewust richten
op al wat goed en mooi is. We willen niet
blind zijn voor het ljden en de zorgen van
de wereld, maar wij zoeken positieve
kracht uit alles wat leven geeft.

Vasten ging in het verleden vaak samen
met een somber treuren over alle
negatieve kanten van onszelf en van de
wereld. Het kan ook anders.

Kilk naar de regenboog. Hij vertelt ons over
de veelkleurige mogelijkheden die in
mensen en, in de wereld aanwezig zijn. Zo
immers heeft God de mens geschapen.
Die veelkleurigheid is een rijkdom voor de
toekomst. Wie die veelkleurigheid ziet en
waardeert, vindt kracht om in te gaan
tegen de donkerte van lijden en dood. De
regenboog is een uithodiging om op weg
te gaan naar leven in al zijn volheid, het
leven van de verrijzenis. Die verrijzenis
gebeurt niet alleen na onze dood, maar
doet ons nu al opstaan en kiezen voor
leven.



Wij danken U, God,

voor het teken van de regenboog,
dat kleur wil brengen in ons leven,
vooral als we te maken hebben

met de donkerte van kwaad en lilden.

Doe ons kijken

naar de vele kleuren

die ons leven

en dat van andere mensen
mooi maken.

Help ons te geloven

dat Gij ons nooit in de steek laat,
niet als het ons goed gaat,

ook niet als alles tegen zit.

Wij danken U, God,

dat Gij er zijt voor ons

in alle omstandigheden
van ons leven.

Amen.

Luc Maes
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