
 

 

 

Toen hij de mensenmassa zag,  

ging hij de berg op.  

Daar ging hij zitten  

met zijn leerlingen om zich heen.  

Hij nam het woord en onderrichtte hen:  

 

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,  

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  

Gelukkig de treurenden,  

want zij zullen getroost worden.  

Gelukkig de zachtmoedigen,  

want zij zullen het land bezitten.  

Gelukkig wie hongeren en dorsten  

naar gerechtigheid,  

want zij zullen verzadigd worden.  

Gelukkig de barmhartigen,  

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  

want zij zullen God zien.  

Gelukkig de vredestichters,  

want zij zullen kinderen van God  

genoemd worden.  

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid 

vervolgd worden,  

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  

Gelukkig zijn jullie  

wanneer ze je omwille van mij uitschelden,  

vervolgen en van allerlei kwaad betichten.  

Verheug je en juich,  

want je zult rijkelijk worden  

beloond in de hemel;  

zo immers vervolgden ze vóór jullie  

de profeten.  
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Een gedachtenisviering voor mensen die 

gestorven zijn. Het is grijs, nat en kil. En plots 

verschijnt er een prachtige regenboog. 

 

Het verhaal van Noach en de zondvloed 

vertelt hoe kwaad en dood de wereld 

overspoelden. Noach overleefde alles met 

zijn gezin in de ark. En dan stond er plots 

een regenboog aan de hemel. Na alle 

miserie sloot God een verbond met de 

mensen: “Ik plaats mijn boog in de wolken; 

die zal het teken zijn van het verbond 

tussen mij en de aarde.” (Genesis 9, 13) 

Nooit laat God een mens vallen. 

 

Dat verbond van God met de mensen 

noemde Jezus ‘het koninkrijk van de 

hemel’. Matteüs schreef erover in de 

‘zaligsprekingen’. Mensen worden ‘zalig’ 

of ‘gelukkig’ geprezen, wanneer ze zich 

engageren om dat verbond te beleven. 

De regenboog is een mooi  beeld voor het 

koninkrijk van de hemel. 

 

Die regenboog verschijnt wanneer 

mensen ‘nederig van hart’ zijn, wanneer 

ze in het besef van eigen beperktheid, 

een plaats geven aan God en hun leven 

richten naar zijn Woord. 

 

Een regenboog is er voor mensen die 

treuren, wanneer zij troost vinden in de 

nabijheid van God en van medemensen. 

 

Een regenboog brengt kleur in het leven 

van mensen die zachtmoedig zijn, en op 

die manier ingaan tegen de hardheid in 

de wereld en in de samenleving. 

 

Mensen die hongeren en dorsten naar 

gerechtigheid, en zich dan ook inzetten  

voor een menswaardige samenleving, 

zullen verzadigd worden met het licht van 

de regenboog, beeld van verbondenheid 

over alle grenzen heen. 

 

Er verschijnt ook een regenboog voor 

mensen die barmhartig zijn, omdat zij in de 

wereld staan met concrete beleving en 

daden van liefde. 

 

Wie zuiver van hart zijn, eerlijk in hun 

bedoelingen en oprecht in hun handelen, 

mogen in de regenboog hun 

verbondenheid met God zien. 

 

Vredestichters zijn mensen die anderen 

van harte ‘sjaloom’ wensen en ook doen 

wat ze kunnen opdat het leven van die 

mensen ‘goed’ mag zijn. Zij worden 

kinderen van God genoemd. In hen wordt 

het visioen van de regenboog vlees en 

bloed. 

 

Die levensstijl is niet vanzelfsprekend. Wie 

er voor kiezen, vallen uit de toon in een 

wereld van ‘ieder voor zich’ en ‘het recht 

van de sterkste’. Subtiele vormen van 

vervolging zijn wel eens het gevolg. 

 

De regenboog vertelt over het verbond 

tussen God en mensen, het koninkrijk van 

de hemel. Wij, mensen, kunnen ons actief 

engageren voor dat koninkrijk, De 

zaligsprekingen van het Matteüsevangelie 

illustreren dat.  

 

De regenboog verbindt de aarde met de 

hemel. Een glimlach van God en van lieve 

mensen die in zijn koninkrijk hun definitieve 

thuis gevonden hebben. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

God, 

uw liefde voor elke mens 

toont Gij keer op keer; 

geen mens gaat verloren voor U. 

 

Wanneer wij een regenboog zien 

worden wij daaraan herinnerd 

en worden wij uitgenodigd 

om in die liefde mee te leven. 

 

Gij roept ons op 

om nederig van hart te zijn 

en Uw liefdevolle kracht  

in ons leven binnen te laten. 

 

Zo willen wij 

treurenden troosten, 

zachtmoedig in de wereld staan, 

hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 

barmhartig zijn,  

zuiver van hart zijn 

en vrede stichten. 

 

En als het grijs en donker wordt 

door tegenkanting en vervolging, 

zet een regenboog op onze weg, 

zodat wij blijven geloven 

in uw koninkrijk. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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In het Licht 
van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Een regenboog … 
 

gelukkig ! 


