
De woestijn zal zich verheugen,  

de dorre vlakte vrolijk zijn,  

de wildernis zal jubelen en bloeien,  

als een lelie welig bloeien,  

jubelen en juichen van vreugde.  

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, 

met de schoonheid van de Karmel en de Saron.  

Men aanschouwt de luister van de HEER ,  

de schoonheid van onze God.  

Geef kracht aan trillende handen,  

maak knikkende knieën sterk.  

Zeg tegen het moedeloze volk:  

‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt  

met zijn wraak. Gods vergelding zal komen,  

hijzelf zal jullie bevrijden.’  

Dan worden blinden de ogen geopend,  

de oren van doven worden ontsloten.  

Verlamden zullen springen als herten,  

de mond van stommen zal jubelen:  

waterstromen zullen de woestijn splijten,  

beken de dorre vlakte doorsnijden.  

Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige 

grond wordt waterrijk gebied;  

waar eenmaal jakhalzen huisden,  

maakt dor gras plaats voor riet en biezen.  

Daar zal een gebaande weg lopen, ‘Heilige weg’ 

genaamd, geen onreine zal die betreden.  

Over die weg zullen zij gaan,  

maar dwazen zijn er niet te vinden.  

Geen leeuw of roofdier zal daar komen,  

geen enkel wild dier dwaalt er rond,  

ze blijven er allemaal weg,  

alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.  

Wie door de HEER  bevrijd zijn, keren terug. 

Jubelend komen zij naar Sion,  

gekroond met eeuwige vreugde.  

Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,  

gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 

    Jesaja 35, 1-10 

Toen de Joden uit hun ballingschap 

terugkeerden, droomde Jesaja voor hen 

een nieuwe tijd: Gods ‘wraak’ omwille van 

het onrecht dat hen was aangedaan, zal 

bestaan in echte bevrijding. ‘De 

schoonheid van God’ zal zichtbaar 

worden in een nieuw leven, bron van 

vreugde voor de mensen. Trillende handen 

zullen kracht vinden en knikkende knieën 

zullen sterk worden. Daar zullen blinde 

ogen opengaan, verlamden zullen 

springen als herten, in de woestijn wordt de 

harde grond opengereten door 

waterstromen die vruchtbaarheid mogelijk 

maken. Mooie beelden van een nieuw 

leven, dat vreugde zal meebrengen voor 

de mensen, na een veel te lang hard 

bestaan. 

 

Doorheen dat nieuwe leven wordt een 

weg gebaand, een ‘heilige weg’. Het is de 

weg naar God, de weg waarlangs Gods 

leven voor de mensen opborrelt.  

 

Die passage inspireerde later de schrijvers 

van de evangelies, vooral dan Johannes, 

om die weg in verband te brengen met 

Jezus: ‘de weg, de waarheid en het leven’ 

(Joh. 14, 6).    

 

In de donkere dagen van het jaar dromen 

wij van een nieuwe lente. Wanneer 

mensen het moeilijk hebben, dromen zij 

van een nieuwe toekomst. Het is van alle 

tijden. 

 

In deze Advent is dat visioen van Jesaja 

een uitnodiging om die weg van God te 

bewandelen en nieuw leven mogelijk te 

maken: dat ook vandaag trillende handen 

krachtig worden en knikkende knieën sterk. 

Dat de hardheid van de wereld 

omgekeerd wordt in een leven dat 

vreugde kent.  

Daarom kijken wij uit naar de geboorte 

van Jezus, die ons op die weg is 

voorgegaan.  

Zijn zorg voor armen en kleinen, zijn 

liefdevolle nabijheid bij zieken, zijn mildheid 

voor wie in de fout is gegaan, zijn respect 

voor elke mens, groot of klein, … vragen 

om navolging. Zijn voorbeeld blijft nog 

steeds actueel voor mensen die zich 

christen noemen. 

 

De ‘heilige weg van God’ werd Jezus’ weg 

en wordt nu onze weg. Hij brengt ons naar 

andere mensen. Daarom is de advent dé 

tijd van Welzijnszorg, met aandacht voor 

de armoede in ons eigen land. Daarom 

brengen mensen kerstgeschenken mee 

naar de kerk voor hen die leven in 

armoede. Daarom hebben leden van 

bewegingen en verenigingen in deze 

weken tijd en aandacht voor zieke en 

oudere mensen. Daarom … zetten wij ons 

in voor de armen en de kleinen in onze 

samenleving. 

 

Al gaande wordt een weg gebaand, ook 

die ‘heilige weg van God’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

God, 

Gij spreekt vandaag uw Woord tot ons 

door het visioen van Jesaja. 

 

Open ons hart 

voor uw heilige weg, 

die ons voert naar mensen 

die het moeilijk hebben. 

 

Voor hen bidden wij 

dat zij mensen ontmoeten 

die hen waarderen en vooruit helpen; 

dat zij mensen ontmoeten  

die hen vriendschap en vreugde brengen; 

dat hun trillende handen kracht vinden 

en hun knikkende knieën sterk worden. 

 

Ook voor onszelf bidden wij 

dat wij samen met die mensen 

de weg naar Kerstmis gaan 

om de geboorte te vieren 

van uw liefde die mens wordt, 

in Jezus 

en in mensen die Jezus’ weg gaan. 

Amen. 
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In het Licht 
van Gods Woord 
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