
 

Beste Effatavrienden, 

Wij zullen op Kerst elkaar missen, maar een Effatagemeenschap zonder Kerst dat zal niet bestaan … 

De geboorte van Jezus, het kerstekind laten we zeker niet zo maar voorbij gaan. 

Zoals Huub Oosterhuis zo mooi schijft: 

Het was een nacht door merg en been 

het werd een nacht van lichten 

van waterwel uit woeste steen 

van vuur en vergezichten. 

Neen, het wordt geen nacht met vuurwerk of grote lichtspektakels waar veel volk komt naar kijken, neen het 

worden geen uitgebreide feestdissen met heerlijk aperitieven met familie of veel vrienden en lekkere 

desserttafels, … maar, wij zijn zeker dat ook dit jaar de sterre zal blijven stille staan boven ieder huisje van 

onze Effatagemeenschap. Wij hebben daar alle vertrouwen in. 

Ja, wij willen de voorschriften zoals ze door onze overheid worden voorgeschreven naleven, wij zijn er ons 

echt van bewust hoe belangrijk dat is en we willen iedereen aanraden niet creatief te zijn om de regels toch 

maar te omzeilen. Wij willen echt niet dat nog meer mensen ziek worden, dat nog meer mensen het 

ziekenhuis binnen moeten, dat de mensen van de zorg nog meer onder druk worden gezet. Maar we willen 

wel creatief zijn om aan iedereen de kerstboodschap te verkondigen: Christmas. Het is het feest van de 

geboorte van Jezus Christus. De geboorte van een kindje in een kribbe dat symbool staat voor de geboorte 

van nieuwe hoop, licht, vrede en oneindige liefde. De liefde waar ieder mens naar hunkert en de vlam van 

de hoop voedt … en die nooit mag uitdoven, nooit … zelfs niet na zo’n rampzalig jaar als 2020. Die vlam die 

ons verlicht en verwarmt en ons kan aanwakkeren elkaar te omarmen, te troosten (voorlopig enkel het 

knuffelcontact). 

Ook wij hebben 10 tips om samen Kerst te vieren en in te gaan op de kerstboodschap: 

• We vieren op vrijdagavond 24 december om 18.30 uur via beeldbellen samen de kerstviering en 

luisteren naar het woord opgetekend in het evangelie van Johannes: 

“In het begin was het Woord, 

het Woord was bij God 

en het Woord was God.” 

• We zorgen dat we contact houden met onze familie, ouders, kinderen, kleinkinderen, zussen, broers. 

Waarom zouden we zelfs via beeldbellen eens geen kerstverhaal voorlezen aan onze kleinkinderen.  

• Ja, we maken een adventskrans of een adventskalender, ja, we maken er zelfs 2 en we geven eentje 

cadeau aan goede vrienden. 

• Ja, we zetten ook dit jaar een kerstboom met lichtjes, kerststal en licht dat door het raam naar buiten 

schijnt. 

• Neen, de filmzalen zijn niet open, maar ook thuis kunnen we met onze knuffelvriend(in) of met onze 

kinderen samen naar een mooie kerstfilm kijken. 

 



 

• Neen, we mogen geen mensen thuis ontvangen maar we mogen wel met maximum 4 eens gaan 

wandelen en waarom zouden we niet tot aan de voortuin gaan van enkele vrienden die niet zo mobiel 

zijn om eens te gaan zwaaien, een klein kerstpakje af te geven die ze pas op kerstavond mogen 

opendoen. 

• Neen, we zullen niet op reis gaan en een hotel boeken, maar we kunnen ons eigen huisje of 

appartement wel eens inrichten als een knus hotelkamertje en ons verwennen met een kom warme 

soep. 

• Luister eens naar een mooi stukje muziek, Bart Peeters bijvoorbeeld, die ons vertelt in zijn nieuwe 

kerstsingel ‘Voor de zon weer opkomt’: het komt goed, als de nood hoog is, is de remedie, de redding, 

of het mirakel nabij.  

• Nog een tip van Bart Peeters: ga veel dieper op in je passies dan je vroeger al deed. Of het nu cake 

bakken, breien of muziek maken is.  

• En de laatste maar toch belangrijke tip: stuur eens een mooie kerstkaart met oprechte kerstwensen 

via de gewone post naar de ‘kerstster’; vergeet zeker niet je eigen naam en adres op het kaartje te 

plaatsen, dan komt ze zeker stille staan boven uw huis op de kerstnacht en de ganse kerstdag. Doe 

dit wel voor vrijdag 18 december! Het adres van de kerstster: 

o Kerstster - Effata  
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9000 Gent 
 

Een ster 

voor de donkerste nacht. 

Zachtzinnig licht 

om het goede te zien in de wereld. 

Ik wens je woorden 

die niet breken 

maar verbinden. 

Ik wens je 

tussen het doodgewone 

nu en dan  

een godsgeschenk. 

(naar Kris Gelaude) 

 


