Dank van Mieke Leroy

Dank je wel om het te mogen meemaken

Dank je wel om één van die tweeduizend te mogen zijn

Dank je wel voor het kippenvel in een warm Kuipke

Dank je wel voor het prima dirigeren en aangeven

Dank je wel voor het blijvende enthousiasme

Dank je wel voor het broodje van 28 cm

Dank je wel voor de koude schotel

Dank je wel voor de catering

Dank je wel voor de lange rijen aan de toiletten - de gesprekken daar waren leuk en boeiend -
Dank je wel voor het attente Vlaamse Kruis

Dank je wel voor die grote ingerichte hal

Dank je wel voor de vele bakken water

Dank je wel voor de vele stoelen

Dank je wel voor de gigantische voorbereiding

Dank je wel voor alle mails op voorhand - ik zal mijn dagelijkse mailtje missen -
Dank je wel voor de badges

Dank je wel voor de viotte regie op vrijdagavond

Dank je wel om het “koor-coachen”

Dank je wel voor al die mannen en vrouwen met de rode jas
Dank je wel voor de dames in de gele shirts

Dank je wel voor de “wavers” van zaterdag- en zondagavond.

Gewoon merci voor alles!!!

Mieke

Een kleine anekdote:

Een dame uit Tessenderlo vraagt mij (bij het wachten aan de toiletwagen) of ik weet dat Guido
eigenlijk een priester is.

Ja, dat weet ik. Hij is een pater, zeg ik.

Oh, heeft ie dan in Kongo gezeten?

Neen, voor zover ik weet, niet.
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