
 

 

 

 
 
 

Toen kwam Jezus  

vanuit Galilea naar de Jordaan  

om door Johannes gedoopt te worden.  

Maar Johannes  

probeerde hem tegen te houden 

met de woorden:  

‘Ik zou door u gedoopt moeten worden,  

en dan komt u naar mij?’  

Jezus antwoordde:  

‘Laat het nu maar gebeuren,  

want het is goed dat we op deze manier  

Gods gerechtigheid vervullen.’  

Toen stemde Johannes ermee in.  

 

Zodra Jezus gedoopt was  

en uit het water omhoogkwam,  

opende de hemel zich voor hem  

en zag hij hoe de Geest van God  

als een duif op hem neerdaalde.  

En uit de hemel klonk een stem:  

‘Dit is mijn geliefde Zoon, 

in hem vind ik vreugde.’  

 

Matteüs 3, 13-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom heeft Jezus zich laten dopen? De 

vraag klinkt misschien vreemd, maar is toch 

aan de orde. Bij de Joden was er immers 

geen doopsel. Dat was een heidens gebruik. 

En toch liet Jezus zich dopen. Dat had 

ongetwijfeld te maken met Johannes de 

Doper, maar ook met God en met de 

mensen. 

 

Johannes doopt mensen als teken dat ze 

kiezen voor een nieuwe weg. Zijn oproep is: 

‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de 

hemel is nabij!’ en ‘Breng vruchten voort die 

een nieuw leven waardig zijn.’ (Mt. 3, 2 en 8) 

Gedoopt worden is kopje onder gaan in het 

water (symbool voor sterven) en opstaan 

voor een nieuw leven. 

 

Even maakt de evangelist duidelijk dat Jezus 

groter is geworden dan zijn leermeester en 

inspirator Johannes. Maar: ‘het is goed dat 

we op deze manier Gods gerechtigheid 

vervullen.’ Want daar gaat het om: Gods 

gerechtigheid vervullen. 

 

Uit het verhaal is duidelijk dat Jezus leeft 

vanuit zijn verbondenheid met God. De 

Geest van God daalt als een duif op hem 

neer. Wat dat betekent heeft Hij zeker 

gelezen in de Schrift, Gods Woord, dat hier 

klinkt uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, 

in hem vind ik vreugde.’ Die zin leidt ons naar 

twee oude teksten, die voor Jezus 

richtinggevend moeten geweest zijn. 

 

In de koningspsalm staat: Het besluit van de 

Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij 

bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.’ 

(Ps. 2, 7) De Joden hoopten op een koning, 

die echt ook Messias zou zijn en het volk zou 

leiden in naam van God. Dat wou maar niet 

lukken. Jezus leeft in die messiaanse droom 

en Hij maakt die droom ook waar. Terecht 

krijgt Hij later de eretitels ‘Koning’ en 

‘Messias’. Zijn ‘koningschap’ wordt gekleurd 

door die andere tekst, van de profeet Jesaja 

(42, 1-7): 

 

Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,  

hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik 

vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld.  

Hij zal alle volken het recht doen kennen.  

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,  

hij roept niet luidkeels in het openbaar;  

het geknakte riet breekt hij niet af,  

de kwijnende vlam zal hij niet doven.  

Het recht zal hij zuiver doen kennen.  

Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op 

aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn 

onderricht uit.  

 

Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft 

geschapen en uitgespannen, die de aarde 

heeft uitgehamerd met alles wat zij 

voortbrengt, die de mensen op aarde 

levensadem geeft, en levensgeest aan allen 

die daar verkeren:  

In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou 

geroepen.  

Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,  

ik neem je in dienst voor mijn verbond met 

de mensen en maak je tot een licht voor alle 

volken, om blinden de ogen te openen,  

om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 

wie in het duister zitten uit de gevangenis.  

 

Jezus laat zich dopen door Johannes vanuit 

zijn messiaanse verbondenheid met God, 

om dienaar te zijn van mensen, op de eerste 

plaats van mensen wiens leven geknakt is of 

wegkwijnt. Zo kiest Hij voor een nieuwe weg, 

een nieuw leven voor alle mensen. 

 

 



 

 

 

 

 

God, 

Gij spreekt uw Woord 

tot ieder van ons. 

Met oude en nieuwe woorden 

reikt Gij ons een weg aan 

die leidt naar echt leven. 

 

Gij hebt ons Jezus gegeven 

als voorbeeld en leidsman 

op die weg ten leven. 

 

Dompel ons onder 

in de kracht van uw Geest 

en doe ons opstaan 

om leven mogelijk te maken, 

zeker waar mensen 

geknakt worden of wegkwijnen. 

 

Laat onze verbondenheid met U 

overgaan  

in verbondenheid met medemensen, 

in gemeenschappen 

die het leven voeden en sterken. 

 

Zo willen wij samen 

mensen zijn 

in wie Gij vreugde vindt. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening: 

Rien Poortvliet, ‘Hij was een van ons’. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteüs 3, 13-17 

Jesaja 42, 1-7 

 

 

 

 

 

In het Licht 

van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Het doopsel van Jezus 
 


