
 

 

 

 

In het vijftiende jaar van de regering  

van keizer Tiberius,  

toen Pontius Pilatus Judea bestuurde,  

en Herodes tetrarch was over Galilea,  

zijn broer Filippus  

over het gebied van Iturea en Trachonitis, 

en Lysanias over Abilene,  

en toen Annas en Kajafas  

hogepriester waren,  

richtte God zich in de woestijn  

tot Johannes, de zoon van Zacharias. 

 

Daar ging Johannes  

in de omgeving van de Jordaan 

verkondigen  

dat de mensen zich moesten laten dopen 

en tot inkeer moesten komen,  

om vergeving van zonden te krijgen,  

zoals geschreven staat in het boek  

met de uitspraken van de profeet Jesaja: 

‘Een stem roept in de woestijn: 

“Maak de weg van de Heer gereed, 

maak recht zijn paden! 

Iedere kloof zal worden gedicht, 

elke berg en heuvel geslecht, 

kromme wegen recht gemaakt, 

hobbelige wegen geëffend; 

en al wat leeft zal zien  

hoe God redding brengt.”’ 

 

Lucas 3, 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Een mens moet zijn ogen soms eens dicht 

doen. Als je ze dan weer opendoet, kan je 

veel zien en ver zien.” Dit zijn woorden van 

Omer Gielliet (1925-2017), priester en 

beeldhouwer en vele jaren pastoor in 

Breskens. Hij wees daarbij naar een beeld 

dat hij de titel ‘inkeer’ had meegegeven. 

 

‘Kom tot inkeer’ zegt Johannes de Doper. 

Vaak wordt dat verstaan als een oproep tot 

bekering. Het gaat echter om veel meer. 

Inkeer is je ogen dicht doen, zoveel mogelijk 

prikkels van buiten afhouden, tot rust komen 

in het diepste van jezelf. In die rust kan je 

aanvoelen wat het leven je echt doet. 

 

Lucas bekijkt het leven tegen de 

achtergrond van grote figuren als keizer 

Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Annas en 

Kajafas, … mensen die in hun tijd veel 

macht hadden en door het gebruik en 

misbruik van die macht veel ellende en 

onrecht veroorzaakten. Ellende en onrecht 

kunnen ons heel diep raken en pijn doen. 

Johannes werd er door geraakt, Jezus werd 

er door geraakt. Wie zich naar binnen 

inkeert, kan daar die pijn voelen. Dan moet 

je kiezen. Ofwel kan het je niet schelen, 

ofwel kies je voor een andere weg.  

 

Diep vanbinnen kan je ook geraakt worden 

door wat goed en mooi is: de liefde van 

een medemens, de lieve onschuld van een 

kind, solidariteit tussen mensen in situaties 

van onrecht en ellende, schoonheid, kunst, 

echte verbondenheid. Daar word je blij en 

gelukkig van. Daar put je kracht uit om te 

kiezen voor wat mensen gelukkig maakt, 

ook al moet je kloven dichten, bergen en 

heuvels slechten, kromme wegen recht 

trekken, hobbelige wegen effenen. Het 

goede komt er niet vanzelf.  

 

Inkeer brengt mensen ook bij de nabijheid  

van God. In de diepste stilte kan je God 

ontmoeten en tijd maken om te bidden. 

Daarom stelt Johannes de Doper dat op die 

manier de weg van de Heer gereed 

gemaakt wordt. Jezus ging de weg van 

liefde, solidariteit en schoonheid, tegen 

onrecht en ellende in. Hij trok zich dan ook 

regelmatig terug in de stilte om te bidden, 

om zijn Vader te ontmoeten. Daar vond Hij 

de kracht om zijn weg te gaan. 

 

‘Inkeer’ is de vertaling van het Griekse 

woord ‘metanoia’. Dat betekent: verder 

kijken, ruimer zien, uitstijgen boven het 

gewone. Diep in ons binnenste kunnen we 

opstaan tegen onrecht en ellende. Diep in 

ons binnenste vinden we een bron van 

liefde, goedheid en schoonheid. Diep in ons 

binnenste kunnen we verbondenheid met 

God ontdekken. Diep in ons binnenste 

kunnen we groter en ruimer denken dan 

onze eigen persoon. Inkeer doet ons echt 

leven en samenleven. 

 

“Een mens moet zijn ogen soms eens dicht 

doen. Als je ze dan weer opendoet, kan je 

veel zien en ver zien.” Johannes de Doper 

zegt: “al wat leeft zal zien hoe God redding 

brengt”. Op het beeld ‘inkeer’ heeft ook 

Gods Geest zijn plaats. Met die Geest 

worden wij gedoopt. 

 

De naam ‘Jezus’ betekent ‘God redt’. In de 

Advent maken we de weg gereed om aan 

die redding mee te werken. Johannes de 

Doper geeft ons de goede raad daarvoor 

tot inkeer te komen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

God, 

wij maken het stil  

om tot inkeer te komen. 

 

Help ons 

om het leven te zien zoals het is: 

het onrecht en de ellende, 

waar mensen slachtoffer van zijn; 

het goede en schone 

dat mensen gelukkig maakt. 

 

Help ons 

om diep in ons binnenste 

uw aanwezigheid te ervaren 

als een bron van kracht 

om te kiezen 

voor de weg van Jezus. 

 

God, 

wij willen zien 

hoe Gij redding brengt, 

voor mensen die lijden 

onder onrecht en ellende, 

voor mensen 

die veel mogelijkheden hebben, 

voor onszelf, 

voor onze wereld. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeld: 

Omer Gielliet: Inkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas 3, 1-6 

 

 

 

In het Licht 
van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kom tot inkeer 


