Het begin van het evangelie van Jezus Christus,
Zoon van God.

Marcus 1, 1

Nadat Johannes gevangen was genomen,
ging Jezus naar Galileq,

waar hij Gods goede nieuws verkondigde.
Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken,

het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer
en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Marcus 1, 14-15

Jezus zei:

‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters,
moeder, vader of kinderen, huis of akkers
heeft achtergelaten

omwille van mij en het evangelie,

zal het honderdvoudige ontvangen:

in deze tijd broers en zusters, moeders en
kinderen, huizen en akkers,

al zal dat gepaard gaan met vervolging,

en in de fijd die komt het eeuwige leven.

Marcus 10, 29-30

Want eerst moet aan alle volken
het goede nieuws worden verkondigd.

Marcus 13, 10
En hij zei tegen hen:
‘Trek heel de wereld rond
en maak aan ieder schepsel
het goede nieuws bekend.’
Marcus 16, 15

Niet toevallig vinden we het woord
‘evangelie’ of ‘het goede nieuws’
meermaals ferug in het evangelie van
Marcus. Het Griekse ‘eu angelion’ was
immers een beladen woord. In de fijd
waarin het evangelie van Marcus tot stand
kwam, werd het woord gebruikt door de
Romeinen, om aan te geven welk een
‘goed nieuws’ het toch wel was, dat het
Romeinse leger in het jaar 70 Jeruzalem
had veroverd en de tempel had verwoest.
Dat ‘goed nieuws’ vertelde over oorlog en
geweld, over de heerschappij en de
macht van het Romeinse rik. In een
friomftocht werden krijgsgevangenen
samen met de oorlogsbuit aan de
inwoners van Rome getoond. Later werd
de triomfboog van Titus gebouwd als
blijvende herinnering aan dat ‘goed
nieuws’, waarvoor generaal Titus (later
keizer Titus) gezorgd had.

In die tijd werden de christenen in Rome
vervolgd en voor de leeuwen geworpen.
Marcus schrijft een boekje over Jezus
Christus, Zoon van God en noemt het
‘evangelie’, ‘goed nieuws’'. Het woord
krijgt meteen een nieuwe betekenis. Het
‘goed nieuws’ van Marcus is niet
gebaseerd op oorlog en geweld, maar
vertelt over het geloof in de verrijzenis van
Jezus, het leven dat elke vorm van geweld
en dood overwint. Daarom wordt het
Marcusevangelie wel eens een
‘tegenevangelie’ genoemd (*).

Dat ‘goed nieuws’ vertelt niet enkel over
de verrijzenis van Jezus. Het getuigt er ook
van dat de verrezen Christus nabij is bij elke
mens die in Hem gelooft. Daarom schrijft
Marcus: ‘de tijd is aangebroken, het
koninkrijk van God is nabij'. Het geloof in
de verrijzenis wordt beleefd in het koninkrijk

van God, waar mensen samenleven in
liefde, barmhartigheid en gerechtigheid, in
welwillendheid, frouw, wederzijdse hulp en
solidariteit. Zo kan de verbondenheid met
de Verrezene ertoe bijdragen dat elke
mens ten volle kan leven.

Daarom roept Jezus via Marcus de lezers
van het evangelie op: ‘kom tot inkeer’. Dat
betekent letterlijk: ‘denk groter’. Denk
groter en verder dan je eigen ik. Denk
groter en verder dan alle lijden en dood.
Denk groter over de mensen en over jezelf.
Denk groter over de wereld. En hecht
geloof aan dit goede nieuws. Beleef het
met elkaar.

Evangelie wordt ook ‘Woord van God'’
genoemd. Via die oude woorden van
Marcus en via het gesprek waarin mensen
die woorden met elkaar delen, brengt
God zelf het ‘goede nieuws’ bij ieder die er
voor open staat.

Geloven in het goede nieuws is niet
vanzelfsprekend. Men moet heel wat
achterlaten omwille van het evangelie. Het
is steeds weer kiezen voor ‘goed’
samenleven en niet voor eigen belang.
Jezus heeft zelf ondervonden hoe dat
gepaard gaat met vervolging.

En toch is het de moeite waard om dat
‘goede nieuws’ te verkondigen, erin te
geloven en er naar te leven. Dat geeft
‘eeuwig leven’, zegt Marcus.

Het hele evangelie is ‘goed nieuws’ over
de verrijzenis van Jezus en geeft ons
aanwijzingen hoe we dat verrijzenisgeloof
kunnen beleven in onze wereld.

* Egbert Rooze,
‘Marcus als tegenevangelie’, Halewijn, 2012.



Wij danken U, God,
voor het goede nieuws
van Jezus' verrijzenis.

Moge dat goede nieuws klinken
overal in de wereld,

niet alleen in woorden,

maar vooral

in het samen leven van mensen
die om elkaar geven

en voor elkaar zorgen.

Help ons, God,

om in dat goede nieuws
te blijven geloven

en er van te leven.

Amen.

Luc Maes
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