
Denk niet dat Ik gekomen ben  

om de Wet of de Profeten af te schaffen.  

Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, 

maar om ze tot vervulling te brengen.  

Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde 

bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van 

kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.  

Wie dus ook maar het minste van deze geboden 

afschaft en anderen leert datzelfde te doen,  

zal als de minste worden beschouwd  

in het koninkrijk van de hemel.  

Maar wie ze onderhoudt en aan anderen leert,  

zal in het koninkrijk van de hemel  

in hoog aanzien staan.  
 

Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het 

volk is gezegd:  

“Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich 

moeten verantwoorden voor het gerecht.”  

Dit zeg Ik daarover: ieder die in woede tegen zijn 

broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten 

verantwoorden voor het gerecht.  

Wie hen voor nietsnut uitmaakt, zal zich moeten 

verantwoorden voor het Sanhedrin.  

Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur  

van de Gehenna komen te staan.  
 

Wanneer je dus je offergave naar het altaar 

brengt en je je daar herinnert dat je broeder of 

zuster jou iets verwijt, laat je gave dan bij het 

altaar achter; ga je eerst met die ander 

verzoenen en kom daarna je offer brengen. 
 

Als je rechteroog je ten val brengt, 

ruk het uit en werp het weg. 

En als je rechterhand je ten val brengt,  

hak hem dan af en werp hem weg.  

Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen 

verliezen dan dat je met je hele lichaam  

naar de Gehenna gaat. 
 

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je 

moet je naaste liefhebben en je vijand haten.”  

Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid 

voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie 

werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. 

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader 

volmaakt is.    

    Matteüs 5, 17 … 48 

Aan het begin van de bergrede vertellen 

de zaligsprekingen over de droom van God 

en van Jezus: zo samen leven dat het leven 

goed kan zijn voor alle mensen. vervolgens 

zegt Jezus: “Jullie zijn het zout van de 

aarde. Jullie zijn het licht voor de wereld.” 

Dat betekent dat God er niet in onze plaats 

voor zorgt dat het leven goed is. Het is onze 

verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we daar 

werk van maken? 

 

De bergrede geeft verder een aantal 

aanwijzingen. Eens je die aanwijzingen 

begint te lezen, zinkt de moed in de 

schoenen. Enkele voorbeelden:  

“Wie ‘Dwaas!’ zegt, zal voor het vuur van 

de Gehenna komen te staan.”  

“Laat je gave bij het altaar achter; ga je 

eerst met die ander verzoenen en kom 

daarna je offer brengen.”  

“Als je rechterhand je ten val brengt,  

hak hem dan af en werp hem weg.” 

“Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie 

vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk 

kinderen van je Vader in de hemel.” 

 

Wie kan die aanwijzingen helemaal 

volgen? Geen mens is volmaakt zoals de 

hemelse Vader volmaakt is. Zijn we dan 

allemaal bestemd om terecht te komen in 

de Gehenna, de hel, het eeuwig vuur? 

 

Die aanwijzingen werden vaak voorgesteld 

als voorschriften, gedragsregels. Wie ze niet 

volgde, was een zondaar. Op die manier 

maakte men mensen bang. Dat geeft 

macht.  

 

De joodse traditie kende het Leerhuis. 

Mensen kwamen samen om te luisteren 

naar woorden uit de Schrift. Daarna ging 

men in gesprek met elkaar om die woorden 

te interpreteren in functie van hun actuele 

situatie. In dat gesprek werden die 

woorden uit de Schrift ‘Woord van God’: 

wat heeft God mij te zeggen vandaag? 

wat verwacht Hij van mij? De aanwezige 

gemeenschap functioneerde als correctie 

wanneer men een tekst te veel naar zijn 

hand zette. Een schriftgeleerde begeleidde 

het hele gebeuren. In de loop van de 

geschiedenis gebeurde het wel dat 

schriftgeleerden het gesprek naar zich 

toetrokken en dan aan de mensen zegden 

hoe ze die woorden moesten lezen en wat 

ze daarmee moesten doen. Zo werden 

‘aanwijzingen’ herleid tot ‘regels en 

voorschriften’. Jezus heeft er zich aan 

geërgerd. 

 

Matteüs schreef zijn evangelie voor 

christenen die uit het Jodendom kwamen 

en die dus vertrouwd waren met het 

Leerhuis. Vandaar dat hij straffe teksten en 

aanwijzingen niet uit de weg gaat. Hij 

presenteert ze aan zijn lezers als stof tot 

nadenken en onderwerp van gesprek: wat  

kunnen we met die woorden doen in ons 

leven, hoe kunnen we er naar leven? Die 

woorden geven ons aanwijzingen op welke 

manier wij kunnen bijdragen – zij het met 

onze beperkingen – aan het koninkrijk van 

de hemel. Zo kunnen wij elk met onze eigen 

middelen zout van de aarde en licht voor 

de wereld zijn. 

 

Jezus zet ons voor de keuze, zoals ze in 

Deuteronomium verwoord is: “u staat voor 

de keuze tussen leven en dood, tussen 

zegen en vloek. Kies voor het leven, voor 

uw eigen toekomst en die van uw 

nakomelingen.” (Deut. 30, 19). We kunnen 

van het leven een ‘hel’ (Gehenna) maken 

of het ‘koninkrijk van de hemel’. Kies voor 

het leven! Het is verrijzenis vóór de dood.  

 



 

 

 

God, 

de straffe woorden van Matteüs 

zetten ons aan 

om na te denken 

over onze manier van leven. 

 

Telkens weer zetten zij ons 

voor de keuze 

tussen zegen en vloek, 

tussen leven en dood. 

 

Gij nodigt ons uit 

om te luisteren 

naar uw aanwijzingen 

en ze te vertalen naar vandaag. 

 

Zet ons op weg 

om samen te zoeken 

hoe ons leven  

echt samen-leven kan zijn 

en geen hel van vijandschap. 

 

Help ons, God, 

om te zien 

hoe uw koninkrijk van de hemel 

werkelijkheid kan worden 

in onze tijd. 

 

Zo willen wij meewerken 

aan de droom van Jezus, 

uw droom en onze droom 

van een leven dat nooit eindigt. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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Matteüs 5, 17 … 48 

 

 

 

 

In het licht 

van Gods woord 
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