
 

 

 

 

 

‘Ik ben de ware wijnstok  

en mijn Vader is de wijnbouwer.  

Iedere rank aan mij  

die geen vrucht draagt 

snijdt hij weg,  

en iedere rank die wel vrucht draagt  

snoeit hij bij,  

opdat hij meer vruchten draagt.  

Jullie zijn al rein  

door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.  

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.  

Een rank die niet aan de wijnstok blijft,  

kan uit zichzelf geen vrucht dragen.  

Zo kunnen jullie geen vrucht dragen  

als jullie niet in mij blijven. 

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.  

Als iemand in mij blijft en ik in hem,  

zal hij veel vrucht dragen.  

Maar zonder mij kun je niets doen.  

Wie niet in mij blijft  

wordt weggegooid als een wijnrank  

en verdort;  

hij wordt met andere ranken verzameld,  

in het vuur gegooid en verbrand.  

Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie,  

kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.  

De grootheid van mijn Vader  

zal zichtbaar worden  

wanneer jullie veel vrucht dragen  

en mijn leerlingen zijn. 

 

Johannes 15, 1-8 

 

 

 

 

 

 

Een zonnige namiddag in september. We 

houden halt aan een wijngaard in de 

Bourgognestreek. De druivenoogst is al 

achter de rug. De geoogste druiven zijn 

onderweg om wijn te worden. Hier en 

daar zijn nog enkele druiventrossen blijven 

hangen. Ze zijn klein, niet geschikt om als 

tafeldruiven verkocht te worden, maar ze 

smaken wel lekker. De druivenbladeren 

verkleuren dag na dag. Het is mooi om te 

zien. Maar de herfstkleuren verraden dat 

de bladeren binnenkort zullen vallen. En 

dan, een hele tijd later zullen de naakte 

ranken weggesnoeid worden, zodat er 

nieuwe ranken kunnen groeien met 

nieuwe bladeren en vruchten.  

 

Wat verder hebben we een afspraak bij 

een wijnbouwer. De man vertelt over zijn 

wijngaard en vooral over het resultaat van 

zijn werk: enkele uitgelezen wijnen. En hij 

laat ons proeven. Wat smaakt die wijn 

heerlijk, vooral ook omdat wij er in goed 

en aangenaam gezelschap van kunnen 

genieten. De wijnbouwer is duidelijk fier op 

zijn werk. In een wijngaard moet er immers 

hard gewerkt worden. En als hij ziet dat wij 

genieten – en kopen – is zijn dag goed. 

 

Johannes heeft dat wondere gebeuren in 

de natuur als beeld opgeroepen om ons 

te doen nadenken over het leven, over 

óns leven. Geen wonder dat het daarbij 

ook gaat over onze verbondenheid met 

God. Een wijngaard is van ouds beeld 

voor het koninkrijk van God. 

 

Het is de bedoeling dat het leven ‘goed’ is 

en dat wij ervan kunnen genieten, vooral 

in aangenaam gezelschap. Zo heeft de 

wijnbouwer – door Jezus ‘mijn Vader’ 

genoemd – het voorzien: leven in al zijn 

volheid voor alle mensen. 

Als ranken in een wijngaard kunnen wij, 

mensen, ons hechten aan elkaar en 

gemeenschap vormen. En vooral halen 

we onze levenskracht uit een stevige 

wijnstok, Jezus. De boodschap en de 

levenswijze van Jezus geven ons veel 

aanwijzingen en inspiratie om te groeien 

en te leven. De aanwezigheid van de 

verrezen Jezus geeft ons groeikracht en 

levenskracht. Als we met Hem verbonden 

blijven, kan ons leven vrucht dragen in het 

koninkrijk van God.  

 

Wel moet er af en toe gesnoeid worden. 

Alles wat een gelukkig samenleven in de 

weg staat, wordt best weggeknipt. Na de 

snoei kan een wijnstok er wel naakt en 

troosteloos uitzien, maar intussen komt de 

levensstroom opnieuw op gang. Daar 

mogen we op vertrouwen. De wijnbouwer 

laat zijn wijngaard niet in de steek. Zo  

wordt de grootheid van de Vader  

zichtbaar. Die grootheid schenkt leven in 

al zijn volheid, eeuwig leven. 

 

“Als jullie in mij blijven en mijn woorden in 

jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal 

gebeuren.” Zo sprak Jezus zijn leerlingen 

toe. Wat kunnen we beter vragen dan dat 

ons leven ‘goed’ mag zijn, genietbaar in 

het samenleven met andere mensen. De 

wijngaard van wijnbouwer God is een huis 

van vertrouwen. Als we met Hem en met 

zijn Zoon verbonden blijven, schenkt Hij ons 

de beste wijn, zoals op de bruiloft van 

Kana (Joh. 2, 1-11).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

God, 

wijnbouwer  

in het koninkrijk van de hemel, 

wij bidden  

dat uw rijk mag komen 

in onze wereld. 

 

Wij willen daarom 

leven in verbondenheid 

met uw Zoon Jezus, 

zoals ranken verbonden zijn 

met een wijnstok. 

 

Bij Hem vinden wij 

inspiratie en kracht 

om ons leven 

vrucht te laten dragen 

in samen leven 

dat echt ‘goed’ is. 

 

Wij danken U, God, 

dat Gij de beste wijn schenkt 

voor elke mens 

die op U vertrouwt,  

volheid van leven 

dat nooit voorbijgaat. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 15, 1-8 

 

 

 

 

In het Licht 
van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrucht dragen 


