


Heeft geloof voor jou te maken met het leven van alledag?
Wil je de verbondenheid met elkaar, met God en de Blijde
Boodschap doen groeien en versterken?

Dan is het Leerhuis iets voor jou!

Een leerhuis is een open dialoog rond een Bijbeltekst en gaat terug op de
Joodse traditie om met de Schrift om te gaan als levend Woord van God. We
zoeken naar de diepere lagen in de tekst en beantwoorden de vraag:

wat zou God ons vandaag willen zeggen door deze woorden?

Op een leerhuisavond herontdek je de betekenis van Bijbelteksten voor/in je
leven. Je hebt geen voorkennis van de Bijbel nodig, een open geest is

voldoende. We lezen het evangelie van de zondag.
Het beeld op de voorkant is van Iris Le Riitte uit de Magdalenakerk in Brugge

Woensdag 25 maart om 19u30
Plaats : Campus Guislain = Joseph Guislainstraat 43 in Gent.
Parkeermogelijkheid bij binnenrijden - tegenover de doorgang naar de kapel
Meer info: odette.soens@gmail.com - www.effata.be
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